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Özgürlükten  yanayız  ve  bunun,  kökeni  ve  biçimi  ne olursa  olsun,  ister  dayatılmış,  ister  seçilmiş  olsun,  kralcı ya  da  cumhuriyetçi  olsun  herhangi  bir  iktidarın varlığıyla  bağdaşmayacağına  inanıyoruz... 


Louıse  ‘MıcfıeC 


j 


n  geleceğe 

erkek  rejiminize  â teslim  olmayacağız  " 
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Nevvaya  Jin 


Kadınlar  daha uzun  yaşıyor 

Erkeklerin  doğdukları  andan  itibaren  nüfusun  yarısına  kıyasla  daha  erken  ölecekleri bellidir.  Nedeni  cinsiyetleridir.  Erkek  oldukları  için  kadınlardan  ortalama  üç  yıl  daha  az yaşayacaklardır. 

Peki,  neden  böyledir,  erkekler  neden  kadınlardan  daha  az  yaşar?  Bu  konudaki  ilk  kanılardan  biri erkeklerin  ağır  çalışma  koşullarından  dolayı  erken ölmeleriydi.  Ağır  işlerde  çalışan  erkekler  bunun etkilerini  yıllar  ilerledikçe  görüyordu.  Fakat  sorun bu  olsaydı  erkeklerin  ve  kadınların  benzer  koşullarda  çalıştığı  dönemlerde  aradaki  farkın  kapanıyor  olması  gerekirdi. 

Oysa  toplumda  büyük  değişimler  yaşanmasına rağmen  kadınlarla  erkekler  arasındaki  ortalama ömür  uzunluğu  farkı  aynı  kaldı.  Örneğin  İsveç'te 1800'de  yaş  ortalaması  kadınlar  için  33,  erkekler için  31  iken  bugün  sırasıyla  83,5  ve  79,5'tur.  Yani 
her  iki  durumda  da  kadınlar  erkeklerden  yüzde  5 
daha  uzun  yaşıyor. 

Yaşam  tarzı  mı? 

Uzmanlar  bu  farkın  her  yıl  her  ülkede  korunduğunu  ve  insan  biyolojisinde  en  istikrarlı  eğilimin bu  olduğunu  belirtiyor. 

Erkeklerin  bedenlerine  karşı  daha  kötücül  davrandığını  kanıtlamak  da  pek  mümkün  değil.  Sigara,  alkol  ve  obezite  gibi  etkenler  farklı  ülkelerde bu  farkın  azlığını  veya  çokluğunu  belirleyebiliyor. 
Örneğin  alkol  ve  sigara  yüzünden  Rusya'da  erkeklerin  ömrü  kadınlardan  13  yıl  daha  kısa. 

Fakat  bu  durum  sadece  insanlarda  görülmüyor;  bu  etkenler  söz  konusu  olmamasına  rağmen  primatlarda  da  dişiler  erkeklerden  daha uzun  yaşıyor. 

Kromozomlar  mı? 

Öyle  görünüyor  ki  bu  sorunun  cevabı  evrimde yatıyor.  Uzmanlar  sosyal  faktörler  ve  yaşam  tarzının  da  önemli  olduğunu,  ama  yaşlanmada  asıl  belirleyenin  biyolojimizde  yattığına  inanıyor. 

Her  hücrenin  DNA'sındaki  kromozomlarda  birçok  potansiyel  mekanizma  vardır.  Kromozomlar çift  halde  bulunur:  Kadınlarda  iki  X  kromozomu, erkeklerde  ise  X  ve  Y  kromozomu  vardır. 

Bu  fark  hücrelerin  yaşlanmasını  değiştirir.  İki  X kromozomu  olması  nedeniyle  kadınlar  her  genin kopyasını  tutar;  yani  bir  gende  sorun  varsa  yedeği de  vardır.  Erkeklerinse  böyle  bir  takviye  imkanı yoktur.  Bu  nedenle  zamanla  daha  fazla  hücre  arıza gösterip  erkekleri  daha  büyük  hastalık  riskiyle karşı  karşıya  bırakır. 

Diğer  açıklamalar  arasında  "tempolu  koşan kadın  kalbi"  hipotezi  de  vardır.  Kadınların  adet döngüsünün  ikinci  yarısında  kalp  atışları  hızlanır; bunun  hafif  türden  egzersiz  etkisi  vardır.  Bu  nedenle  kalp  ve  damar  hastalıkları  daha  geç  yaşta ortaya  çıkar. 

Beden  büyüklüğü  de  bir  etken  olabilir.  Uzun boylularda  daha  fazla  hücre  vardır.  Bu  ise  hücrelerin  mutasyon  riskini  artırır.  Ayrıca  büyük  bedenler  daha  fazla  enerji  harcar  ve  bunun  atıkları vücutta  daha  fazla  yıpranmaya  yol  açar.  Erkekler daha  uzun  boylu  oldukları  için  uzun  vadede  daha fazla  hasara  uğrarlar. 

Hormonlar  mı? 

Ama  belki  de  asıl  sorun  erkeklere  ses,  fazla  kıl ve  kellik  gibi  diğer  özelliklerini  de  veren  testosteron  hormonundadır.  Koreli  bilim  insanı  Han-Nam Park  19.  yüzyılda  saray  hayatını  incelerken,  normal  erkeklerin  50  yaşına  kadar  yaşadığını,  ergenlikten  önce  hadım  edilen  81  kişinin  ortalama yaşının  ise  70  olduğunu  görmüş.  Krallar  bile  onlardan  daha  erken  ölüyormuş. 

Hadım  edilmiş  başka  erkekler  incelendiğinde  bu kadar  bariz  bir  fark  görülmemiş  olsa  da,  genel  olarak  testisleri  alınmış  insanların  daha  uzun  yaşadığına  inanılıyor. 

Londra'daki  UCL  Üniversitesi'nden  David  Gem ise  ergenlik  sona  erdiğinde  erkeklerin  artık  görebilecekleri  hasarı  görmüş  olduklarına  inanıyor. 
ABD'de  20  yüzyılda  akıl  hastanesinde  yatan  erkeklerin  bazıları  zorunlu  kısırlaştırmaya  tabi  tutuluyordu.  Bu  erkeklere  15  yaşından  önce  bu  işlem yapılmış  ise  diğer  tutuklulardan  daha  fazla  yaşadıkları  görülmüştü. 

Testosteron  kısa  dönemde  vücudu  daha  güçlü kılsa  da  yol  açtığı  değişiklikler  daha  ileri  yaşlarda kişiyi  kalp  hastalıklarına,  enfeksiyona  ve  kansere daha  açık  hale  getiriyor. 

Kadın  cinsiyet  hormonu  östrojen  "antioksidan" işlevi  görür  ve  hücrelere  zarar  veren  zehirli  kimyasalları  temizler.  Hayvanlar  üzerinde  yapılan  deneylerde,  yumurtalıkları  alınmış  olanların  hücre tamirini  yeterince  yapamadıkları,  bu  nedenle daha  az  uzun  yaşadıkları  görülmüştür.  ◄  Bbc 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Futbolda  kafa  vuruşu hafızayı  olumsuz  etkiliyor 


Üst  üste  kafa  vuruşu  yapan  futbolcuların  beyin  fonksiyonlarının  yavaşladığı ve  hafıza  performanslarının  da  ciddi  biçimde  düştüğü  tespit  edildi. 
İskoç  araştırmacılar,  üst  üste  20  kafa  vuruşu  yapan  futbolcuların  beyinlerinde  'küçük  ama  önemli  değişimler'  gözlediklerini  ifade  ediyor.  Kafa  vuruşu 
antrenmanından  sonra  beynin  hafıza  performansı  yüzde  41  ila  yüzde  67 
yavaşlıyor.  Ancak  olumsuz  etkiler  24  saat  içerisinde  kayboluyor. 
İskoçya'daki  Stirling  Üniversitesi'nden  uzmanların  yürüttüğü  araştırma, rutin  kafa  vuruşları  ve  beyin  fonksiyonları  arasındaki  doğrudan  bağı  kanıtlayan  ilk  çalışma  olarak  kabul  ediliyor.  Daha  önce  kafaya  alınan  darbelerle  oluşan  spor  yaralanmaları  ile  erken  bunama  sorunlarının  bağı inceleniyordu.  Sterling  Üniversitesi'nden  nörolog  Magdalena  Letswaart,  "Çoğu  amatör  ve  profesyonel  takımın  antrenmanlarda  kullandığı  bir  köşe  atışı  çalışmasını  temel  aldık.  Kafa  vuruşlarının hemen  ardından  yapılan  testlerde  beyin  fonksiyonlarının  yavaşladığı  ve  hafıza  performansının  düştüğü  açık  biçimde  görülüyor.  Her  ne  kadar  etkiler  geçici  olsa  da  beyin  sağlığı  açısından çok  önemli  bir  bulgu  olduğuna  inanıyoruz"  diyor. 


Damak  tadı  neye  göre  oluşur? 


Her  kültürün  yemekleri,  sevdiği  tatlar farklıdır.  Bazılarına  lezzetli  gelen  bir yemek,  bazıları  için  tiksindirici  olabiliyor. 
Neyin  lezzetli,  neyin  iğrenç  tada  sahip  olduğu konusundaki  görüş  ayrılıkları  farklı  kültürlere özgü  yiyecekler  karşılaştırıldığında  hep  gün¬ deme  geliyor. 

Örneğin  Avustralya,  Yeni  Zelanda,  İngiltere  ve diğer  Batılı  ülkelerde  ekmek  üzerine  sürülerek yenen  ve  B  vitaminleri  içeren  umami  tadında  mayalı  bir  yiyeceği  bazı  insanlar  severek  yerken  bazıları  nefret  ediyor.  Ya  da  işkembe  çorbası  bazı ülkelerde  yaygın  tüketilirken  bazılarında  pis  kokulu,  lastik  çiğniyormuş  hissi  veren  yenilmez  bir şey  olarak  görülüyor. 

Bir  bakıma  bu  zıtlıklar  normal.  Neyin  yenmesi, nelerden  kaçınılması  gerektiğini  çevremizden  öğreniyoruz  ve  bunlar  bölgelere  göre  farklılık  gösteriyor.  Ama  yine  de  tatların  öğrenmeye  bağlı olarak  göreceli  algılandığını  her  fark  edişimizde şaşkınlık  duymaya  devam  ediyoruz. 

Tat  alışkanlıkları 

Farklı  kültürlerin  damak  tatları  arasındaki farklılıkları  karakterize  etmek  için  beslenme  uzmanları  baharatları  devreye  sokuyor.  Örneğin domates,  sarımsak,  keklik  otu  ve  zeytinyağı  karışımı  İtalyan  mutfağını  hatırlatır.  Kurutulmuş karides,  kırmızı  acı  biber,  zencefil  ve  palmiye yağı  Brezilya'ya  özgüdür.  Soya  sosu,  pirinç  şarabı  ve  zencefil  Çin  mutfağını  anımsadın  Dereotu,  ekşi  krema,  hardal,  sirke  ve  karabiber 


Almanlara  atfedilir. 

Fakat  bunlar  genel  kategorilerdir;  insanların hangi  tatlara  alışkın  olduklarını  gösterir,  neyi  yenilir  ya  da  yenilmez  bulduklarını  değil. 

Tatlarla  ilgili  algıların  aslında  çok  da  hafife  alınamayacak  yönleri  de  var.  İnsanların  yenilmez  ve nahoş  yiyecekler  ayrımına  göre  başka  insanları değerlendirmesi  söz  konusudur.  Yemek  kültürlerini  inceleyen  Lucy  Long  bu  konuda  şunları  söylüyor: 

"Yenilmez  diye  düşünülen  bir  yiyeceği  yiyen  kişi yabancı,  hatta  tehlikeli  olarak  algılanır  ve  bizden biri  olarak  görülmez;  oysa  nahoş  şeyleri  yiyen insanlar  farklı  damak  tadına  sahip  kişiler  olarak değerlendirilir." 

Sevdiğimiz  birçok  tadın  aslında  doğal  olmadığı  gerçeğini  dikkate  alarak  bu  uçurum  kapatılabilir  belki.  Örneğin  insanda  acı  tat  algısının zehirli  şeyleri  yemesini  önlemek  için  geliştiği sanılıyor.  Bebeklikte  tatlı  tatlar  tercih  edilir  ve acıya  karşı  olumsuz  tepki  verilir.  Fakat  daha sonra  çoğu  insan  acı  kahve  içmeye,  acı  çikolata yemeye  alışır. 

Heyecan  arayışı 

Bazı  biyologlar  acı  tat  sevgimizin  heyecan,  yenilik  ve  hatta  tehlike  ve  macera  arayışından  kaynaklandığına  inanıyor.  Bazı  psikologlar  ise  bunu "zararsız  mazoşizme"  bağlıyor.  Acı  biber  yemek, acıklı  filmler  izlemek  gibi  şeyler  vücudumuzda tehlikedeymiş  hissi  yaratıyor,  ama  bunun  zararsız olduğunu  bilmek  ayrı  bir  tat  veriyor. 


İnsan  vücudu 


Çoğu  turist  gezdiği  ülkelerin  yemeklerini  de tadar  elbette.  Ama  gelecekte  sadece  aşırı  tatlara  yönelik  bir  turizm  söz  konusu  olabilir  mi? 
Belki  de  bize  tuhaf  gelen  bir  yemeği  birkaç  kez üst  üste  yediğimizde  onu  normal  görmeye  başlayabilir,  hatta  sevebiliriz. 

Bizim  ağzımıza  bile  sürmeyeceğimiz  bir  yemeği  bir  başkasının  iştahla  yemesini  seyrederken  insandaki  damak  tadının  aslında  ne  kadar biçimlendirilebilir  bir  şey  olduğunu  düşünmek gerekiyor  belki.  ◄  Bbc 
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Tarihte  bu  ay 

•21  Aralık  1908'de  Birinci  Tüm  Rusya  Kadın Kongresi  toplandı. 

•Aralık  1988'de"Bekaret  Kontrolüne  Hayır 

protestoları  gerçekleştirildi. 

•Aralık  1993'te  kadına  karşı  şiddeti  ele  alan  ilk  insan hakları  belgesi  olan  "Kadınlara  Yönelik  Şiddete  Karşı 

Bildirge"  BM  Genel  Kurulu'nda  kabul  edildi. 

•Kürt  müziğinin  efsanevi  kadın  seslerinden  Ayşe  Şan 
18  Aralık  1996  tarihinde  İzmir'de  yaşamını  yitirdi. 

•Aralık  1997'de  Özgür  Kadın  Derneği  kuruldu  ^Kapandıktan  sonra  14  Aralık  1998'de  Istanbulda  Dicle 

Kadın  Kültür  Derneği  açıldı. 

•19  Aralık  2000’de  "Hayata  Dönüş  Operasyonu  adı altında  30  tutsak  cezaevlerinde  katledildi. 

•  28  Aralık  201 1  'de  Türk  savaş  uçakları  Haftanın  sınır hattını  bombalayarak  Roboskili  34  genci  katletti. 


suya  neden  tepki  gösterir? 


Rachel'ın  suya  karşı  alerjisi  var.  Su  içtiğinde  boğazı  yanıyor.  Parmağını  suya değdirdiğinde  büyük  bir  acı  duyuyor. 
Başkasını  ferahlatan  su,  onun  için  bir  kâbus oluyor.  Kendi  teri  bile  saatlerce  süren  kaşıntı, kabarıklık  ve  acıya  neden  oluyor. 

'Su  ürtikeri'  olarak  bilinen  bu  rahatsızlıktan mustarip  olanların  her  günü  bir  çuval  dolusu ısırgan  otunun  içine  düşme  duygusu  ve  saman nezlesi  belirtileriyle  geçiyor.  Su  hayatın  kaynağı olduğuna  ve  insan  vücudunun  yüzde  60'ını oluşturduğuna  göre  su  alerjisi  olanlar  yaşamlarını  nasıl  sürdürebiliyor? 

Bu  kişilerde  vücudun  içindeki  su  sorun  olmuyor.  Fakat  cildin  suyla  teması  alerjik  tepkiye neden  oluyor. 

Su  ürtikeri 

Su  ürtikeri  bilim  insanlarını  da  şaşırtan  bir olgu.  Kimileri  bunu,  derinin  yüzeyindeki  ölü deri  tabakasındaki  kimyasalların  su  ile  çözülüp derinin  daha  içlerine  nüfuz  etmesi  üzerine  bağışıklık  sisteminin  tepki  vermesine  bağlıyor. 

Suyun  bazı  insanlarda  alerjik  reaksiyonlara yol  açmasının  nedeni  uzun  zamandır  araştırılıyor. 

Rachel'a  teşhis  12  yaşındayken  konmuş. 


Günlük  işlerini  bakıcılığını  da  üstlenen  eşi  yapıyor.  Yağmurlu  günlerde  dışarı  çıkamıyor.  Haftada  bir  banyo  yapıyor.  Terlememek  için egzersizden  kaçınıyor.  Vücudu  daha  az  tepki verdiği  için  su  yerine  süt  içiyor. 

Anti-histamin  tedavisi 

Hastalığın  nedeni  bilinmediği  için  tedavi  olanakları  da  sınırlı.  Bugünkü  tedavi  yüksek  dozda anti-histamin  içeriyor. 

Rahatsızlığın  belirtileri,  derideki  mast  hücreleri  olarak  da  bilinen  bağışıklık  hücrelerinin tahrik  edici  histamin  proteinleri  salgılamasıyla ortaya  çıkıyor.  Bağışıklık  sistemi  normal  çalıştığında,  histaminler  kan  damarlarını  geçirgen hale  getirerek  akyuvarların  vücuda  giren  yabancı  maddelere  saldırmasını  kolaylaştırarak yararlı  bir  işlev  görür.  Fakat  su  ürtikerinde  bunlar  sadece  yan  etkilere,  ödemlerin  oluşmasına neden  olur. 

Teorik  olarak  anti-histaminlerin  her  defasında  işe  yarıyor  olması  gerekirken  pratikte  bu ilaçlar  karma  sonuç  veriyor. 

2008'e  kadar  sadece  anti-histaminler  kullanılıyordu.  Uzmanlar,  sorunun  alerjiden  sorumlu  IgE  antikorundan  kaynaklı  olabileceği, dışarıdan  bir  şeye  tepki  vermek  yerine,  kendi 


içindeki  şeye  karşı  IgE  ürettikleri  fikri  üzerinde  durdu. 

Bunun  üzerine  IgE  antikorunu  bloke  eden ve  hâlihazırda  astıma  karşı  kullanılan  omalizumab  adlı  etkin  madde  tedavide  kullanılmaya  başlandı. 

Su  ürtikeri  230  milyonda  bir  görülen  bir  hastalık  olduğu  için  klinik  deneylerde  kullanacak yeterli  sayıda  hasta  bulması  kolay  değil.  Dünyada  sadece  32  su  ürtikeri  hastası  olduğu  tahmin  ediliyor. 
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2016'da  neler  yaşandı  f  2017  yılına  nasıl  girilecek 

_ _ 


Ozgiiılüge  en  yakın  yıllan  yaşıyonız 


Rojava  devrimi  halkların  eseri 

2016  yılı  Rojavaye  Kürdistan  açısından  da  tarihi  bir 
yıl  olmuştur.  Devrim  değerlerine  saldırıların  durmadan  sürmesine  rağmen,  Rojava  halkı  toplumsal  sistemini  inşa  temelinde  büyük  bir  emek  ve  fedakarlıkla çalışmıştır.  Bunun  en  anlamlı  karşılığı  Kuzey  Suriye Demokratik  Federasyonumun  ilan  edilmesi  olmuştur. 
Kuzey  Suriye  Demokratik  Federasyonu  burada  yaşayan  halkların  özgürce  bir  arada  yaşayacağı  bir  toplumsal  model  olmaktadır. 

Demokratik  Suriye  Güçleri  Kuzey  Suriye'nin  öz  savunma  gücü  olarak  2016  yılında  tarihi  bir  rol  oynamıştır.  DAİŞ  saldırılarına  karşı  tüm  bölge  halkını savunmayı  esas  almış  ve  özgürlük  umudu  haline  gelmiştir.  2016  yılına,  tarihi  özgürlük  hamlesi  olarak  yazılan  Minbiç  hamlesinin  öncü  güçlerinden  olan  YPJ en  aktif  düzeyde  rol  oynayarak  hamlenin  başarısında belirleyici  olmuştur.  Aynı  zamanda  devam  etmekte olan  Raqqa  hamlesinde  de  yine  öncüdür.  Minbiç hamlesinde  DAİŞ'ten  kurtulan  kadınların  özgürlükle buluşma  coşkuları  unutulmaz  karelerle  tarihe  yazılmıştır.  Bukrasını  çıkarıp  ateşe  veren  kadınlar,  özgürlük  militanı  YPJ'li  kadınlara  sarılan  kadınlar,  halkların ve  kadınların  özgürlük  etrafındaki  kenetlenmesinin ve  birliğinin  en  net  ifadesidir. 


Direnen,  özgürlük  arayan  tüm  Kürtleri kendine  düşman  ilan  eden  Erdoğan  ve  AKP  Rojava'da adım  adım  özgürlüğün  inşasına,  halkların  özgürlük etrafında  birliğine  tahammül  edememiş  ve  Kuzey  Suriye'ye  saldırmıştır.  Sözde  DAİŞ'le  savaştığını  söylese de  asıl  hedefi  Kuzey  Suriye  halklarının  özgürlük  kazanımlarıdır. 

Rojava  devrimi  halk  iradesinin  eseridir.  Halkın kendi  iradesiyle  aldığı  kararları  uygulama  gücünü göstermiştir,  halkın  kendisini  en  iyi  kendi  kendisinin yönetebileceğini  göstermiştir.  Bu  savunma  güç  ve  iradesi  her  türlü  saldırıyı  yıkacak  güçtedir. 

Aynı  zamanda  Rojava  devrimi  ilk  günden  itibaren 


AKP'nin  yeri,  tarihin  dibi  olacaktır 


Geçtiğimiz  yılda  Türkiye'nin  faşizm  batağına  adım adım  sürüklenmesinde,  yaşanan  tutuklamalar  ve kayyım  atamaları  Türkiye'nin  tüm  dünya  toplumu karşısında  yüz  karası  tablosudur.  Bu  tutuklamalar  toplum  iradesiyle  seçilmiş,  topluma sözüyle,  özüyle,  eylemiyle  öncülük  rolünü oynayan  siyasetçilere  dayatılmıştır.  Tutuklanan  kadın  siyasetçiler  ve  belediye  eş  başkanları  Kürdistan'da  inşa  edilen  özgür yaşamda  kadının  rengini  kendileri  ile  taşıyan  öncü  kadınlardı.  Toplumu  ve  kadınları peşlerinde  sürükleme  güçleri vardı.  Bu  gücü  kendi  kararlı mücadele  duruşları,  siyasi  tutumlarındaki  netlik,  toplumla  bütünleşme  düzeyleriyle  yaratmış  kişiliklerdi. 
Erdoğan  ve  AKP  bu  öncü  kişilikleri  tutuklayarak  toplumu  öncüsüz  bırakacağını  sanmaktadır.  Tam  tersine kadın  özgürlük  hareketine  yapılan  saldırılar,  kadınların  sisteme  olan  öfkesinin  daha  da  büyütmektedir. 
Nasıl  ki  faşizm  kadınları  dışlayarak  kendini  kabalaştırmaya  çalışıyorsa,  faşizmi  parçalamanın  öncü  gücü de  kadınlar  olacaktır.  Erdoğan  ve  AKP  faşizmini,  tarihin  dibine,  ait  oldukları  karanlık  ve  lanetli  yere  göndereceğiz.  Bunu  biz  kadınlar  başaracağız.  Kadın öncülüğü  başaracaktır. 


Bakur  öz  yönetim  direnişi devleti  sarstı 


AKP  ve  Erdoğan'ı  zayıflatan  ve  düşüş  noktasına  getiren  Bakure  Kürdistan'da  yükseltilen  öz yönetim  direnişi  olmuştur.  2016  yılına  Bakur'da  büyük  bir  direnişle  girilmiştir.  Özgürlük tarihimizin  en  görkemli  ve  en  zirvesel  direnişi yaşanmıştır.  Devlet  burada  da  ilk  olarak  kadınları  hedef  almış,  Seve,  Pakize  ve  Fatma yoldaşlar  şahsında  öz  yönetime  öncülük eden  kadın  çizgisini  darbelemek  istemiştir. 

Asya  Yüksel,  Mehmet  Tunç  Cizre'nin  direngen  karakterine  layık  halk  öncüleri  olarak  bu direnişe  katılmışlar  ve  halkın  gönlünde  kahramanlık  abideleri  olarak  yer  almışlardr. 

YPS  ve  YPSJin  direnişinin  yılın  ilk  aylarına damga  vurması  yılın  tüm  karakterini  belirlemiştir.  Öz  yönetim  direnişleri,  halkın kendi  öncülerini  yarattığı,  kadınların  öncü düzeyde  cesur  ve  fedaice  katıldığı,  genç  kadınların militanlık  çizgisinde  keskin  duruş  sergiledikleri  tarihi bir  dönem  olmuştur.  Tarihe  en  büyük  Kürdistan  direnişi  olarak  geçmeyi  hak  ettiği  gibi  devlete  de  en büyük  darbenin  vurulduğu,  devletin  sarsıldığı  bir dönem  olmuştur. 

Savunma  saflarındaki  kadın  özgürlük  militanları Kürdistan  kadınlarının  olduğu  kadar  tüm  Ortadoğu kadınlarının  özgürlük  umudu  haline  gelmişlerdir. 
2016  yılına  en  büyük  anlamını  fedailik  çizgisinde  direnen  kadın  özgürlük  savaşçıları  ve  fedai  yoldaşlar vermişlerdir.  2016  yılının  direniş  ruhundan  alınan güçle  2017  yılı  kadınların  direnişiyle  zaferin  kesinleşeceği,  özgürlüğün  kazanılacağı  yıl  olacaktır. 


Özgürlük  Hareketimiz  açısından  çok  yoğun ve  kritik  bir  yılı  geride  bırakmaktayız. 
Dünya  sisteminin  son  yıllarda  yaşadığı kaos  ve  kriz  2016  yılında  zirveye  ulaşmıştır.  Ortadoğu'ya  dayatılan  savaş  düzeyi  "3.  Dünya  Savaşı"  diye tanımlanan  bu  sürecin  daha  da  somutlaşması  olmuştur.  3.  Dünya  Savaşı; 

Ortadoğu'da,  özellikle  de  Kürdistan'da  derinleştirilmek  istenmektedir.  Birbiriyle  çarpışanlar  uluslar  arası hegemon  güçler  iken,  ne  kendi  ülkelerinde  savaş  vermekteler,  ne  de kendi  güçleriyle.  Savaşın  yoğunlaştığı yerlerde  destekledikleri  güçler  birbiriyle  çatışırken,  uluslararası  güçler  ise birbirleriyle  güç  ve  denge  politikası  yürütmektedir.  Savaş,  Ortadoğu'da  sıcak  iken,  hegemon  güçler  bu  savaş  üzerinden,  birbiriyle  soğuk savaş  vermektedirler. 

Savaşın  en  fazla  merkezileştiği  yer  Suriye  ve  Rojava olurken,  Musul  operasyonunun  başlamasıyla  Irak  ve Güney  Kürdistan  da  savaşın  merkezlerinden  biri  haline  gelmiştir.  Şengal'de  yaşanan  katliama  karşı,  Şengal  halkı  kendi  toplumsal  ve  savunma  sistemini kurmaktadır.  Türkiye'de  ise  faşizm  gün  be  gün  kendisini  örgütlemeye  çalışmaktadır.  İran  ise  Rojhilat halkı  üzerindeki  baskı  rejimini  sürdürürken  özgürlük güçlerine  karşı  savaşı  alttan  destekleyerek,  Kürdistan özgürleşmesini  engellemeye  çalışmaktadır. 

Tüm  bu  kaos  ve  çatışmalı  duruma  karşın,  Özgürlük  Mücadelemiz'in  kazanımları açısından  süreci  değerlendirdiğimizde,  direnişin  zafere  en  fazla  yakınlaştığı  bir  yılı  yaşadık  diyebiliriz.  2016  yılında,  Özgürlük Hareketi'nin  öncelikli  gündemi  Önderliğimizin  özgürlüğü  olmuştur.  İktidarda  kalmanın yöntemini  faşizmi  rejim  olarak  sistemleştirmekte  gören  Erdoğan  ve  AKP  karşısında,  Özgürlük  Hareketimiz  tek  direniş  kalesi  olarak durmaktadır.  Buna  karşı  AKP  ve  Erdoğan  saldırılarının  merkezineözgürlük  Hareketimizi almışlardır.  Elbette  ki  bu  saldırıların  birinci  hedefi  Önderliğimiz'dir.  5  Nisan  2015  tarihinden itibaren  Önderliğimiz  üzerindeki  tecrit  ağırlaştırılmıştır.  Keza,  15  Temmuz  darbesinin  temel hedeflerinden  biri  Önderliğimiz  olmuştur.  Darbeci  güçlerin  İmralı'yı  da  hedef  almalarının açığa  çıkmasıyla  birlikte,  tüm  Kürt  halkı  Önderliğin  özgürlüğü  ekseninde  kilitlenmiştir.  Kürt halkı  yaşadığı  her  yerde  Önderlik  eksenli  eylemleri yükseltmiştir.  Kuzey  Kürdistan'da  elli  siyasetçinin  başlattığı  dönüşümsüz  açlık  grevi  devletin  geri  adım  atmasını  getirmiş  ve  Önderlik  kardeşiyle  görüşme gerçekleştirmiştir. 

Önderliğin  özgürlüğü  eylemleri  yıla  damga  vuran eylemler  olduğu  gibi  kadınlar  bu  eylemlere  öncü  düzeyde  katılmışlardır.  2017  yılı  açısından  da  eylem  çizgimizin  ana  ekseni  Önderliğin  özgürlüğü  olacaktır. 


Kadınların  sesi  faşizmi  korkutur 


Kürdistanlı  kadınlar,  Önderlikten  aldığı  ideolojik güçle,  özgürlüğün  inşasında  sistemsel  sorumluluklar üstlenmiş  ve  öncülük  düzeyinde  katılımı  sağlamıştır. 
Buna  karşı  Türkiye'de  toplumun  dokularına  kadar  dayatılmak  istenen  faşizmin  ilk  hedefi  elbette  kadın  hareketi  olmuştur.  Özgürlük  ve  demokrasi  nasıl  kadının katılımıyla  asıl  rengini  bulursa,  tam  tersi  faşizm  de  o kadar  kadını  dıştalar,  ezer  ve  baskı  altında  tutmayı hedef  alır.  Dahası  katliamı,  şiddeti,  taciz  ve  tecavüzü bir  kadın  politikası  olarak  esas  alır.  Nitekim  geride  bırakmak  üzere  olduğumuz  yıl  faşizmin  adım  adım örüldüğü  Türkiye'de  kadına  karşı  şiddet,  taciz  tecavüz,  katliam  tırmanmış,  adeta  erkekler  DAİŞ'in  vahşi yöntemiyle  kadın  katliamları  gerçekleştirmişlerdir. 
Devletin  topluma  uyguladığı  faşizm,  evde  erkeğin  kadına  uyguladığı  şiddete  kadar  toplumsal  dokulara  sızdırılmak  istenmiştir.  Nitekim  25  Kasım  yani,  "Kadına Karşı  Şiddet  İle  Mücadele"  sürecinde  Erdoğan  ve  AKP, tecavüzü  yasalara  bağlamaya  çalışmıştır.  Kadınların sesi  faşizmin  kurumlaşmasının  önündeki  temel  engeldir.  Çünkü  kadınlar  tarihsel  olarak  egemen  sisteme  karşıt  en  eski  ve  en  güçlü  kesimdirler. 


bir  kadın  devrimi  olarak  anlam  kazanmıştır.  Bunun temeli  ise  kadınların  savunmadan,  inşaya  tüm  alanlardaki  öncülük  rolüdür.  Tüm  dünyanın  gözleri  Rojava  devrimi  üzerindedir.  2017  yılı  Rojava  devrimi açısından  toplumsal  inşanın  giderek  daha  da  sistemleşeceği  bir  yıl  olacaktır. 


Başur'da  örgütlülük  güçlenmeli 


Başure  Kürdistan  açısından  da  2016  yılı  oldukça krizli  bir  yıl  olmuştur.  KDP  ve  Barzani'nin  Türkiye devletine  bağlı  yürüttükleri  politikalar  Başure  Kürdistan'ı  tam  kriz  içine  sokmuştur.  Siyasi  ve  ekonomik  kriz  Başur'da  halkın  yaşam  koşullarını  oldukça zorlu  bir  aşamaya  getirmiştir.  Buna  karşı  başta  öğretmenler  olmak  üzere  hükümeti  protesto  eylemleri  etkili  olmuştur.  Yine  bölgesel  hükümetin politikalarının  iflas  etmesi,  Başur  halkının  da  yüzünü  Özgürlük  Hareketi'ne  çevirmiştir.  Başur'da  da 
özgürlüğe  en  fazla  susamış  kesim  kadınlardır.  2017 
yılında  Başur'da  kadın  örgütlülüğünü  güçlendirmek,  Başure  Kürdistan'ın  özgürlüğünü  inşa  da  en önemli  adımlar  arasında  olacaktır. 

2016  yılı  Şengal  direnişi  açısından  da  tarihi  gelişmeler  yaşanmıştır.  Şengal  kadınlarının  savunma  gücü olan  YJŞ'nin  oluşumu  Ezîdî  kadınlarına  dayatılan  katliamdan  intikam  almanın  en büyük  silahıdır.  Bu  nedenle  Ezîdî  kadınları tarafından  büyük  bir  coşkuyla  karşılanmıştır.  Uyanan,  bilinçlenen  Ezîdî  kadınları öncelikle  kendini  savunmanın  zorunluluğunun  farkında  olarak  YJŞ'ye  katılım  sağlamış  ve  toplumsal  sistemin  inşası temelinde  TAJE'yi  kurmuşlardır. 


Rojhilat  devrimi zamanını  bekliyor 


Rojhilate  Kürdistan  açısından  ise;  bu yıl  KJAR  kongresini  gerçekleştirmiştir. 
Kongre,  Rojhilat  kadınının  özgürlük  ihtiyaçlarını  belirlemek  ve  özgürlük  mücadelesini  planlamak  temelinde önemli  bir  kararlaşmaya  gitmiştir. 
İran  rejiminin  ağır  baskıları  Rojhilat halkı  üzerinde  ciddi  bir  rahatsızlık  oluşturmaktadır.  Oysa  Rojhilat  halkı  kendi  özünü korumuş,  kültürel  değerlerini  yaşatan  ve bu  anlamda  yurtseverlik  yönü  çok  güçlü olan  bir  karaktere  sahiptir.  Rojhilat  halkı  özgürlüğe  yürümek  için  hazırdır,  yeter  ki  güçlü bir  öncülük  ve  örgütlülük  yaratılsın.  Diğer yandan  toplumun  kültür  dokusu  kadınlarda somutlaşmakta,  ama  hem  de  toplumsal baskı  en  fazla  kadınlara  dayatılmaktadır.  Bu nedenle  en  fazla  Rojhilat  kadını  özgürlüğe  susamıştır.  Rojhilat  devriminin  öncülüğünü  de kadınlar  yükleneceklerdir. 


20i7'de  direnişi  büyüteceğiz 


2016  yılı  Özgürlük  Hareketimize,  halkımıza, 
özgürlük  arayan  tüm  kadınlara  saldırıların  en üst  düzeye  çıktığı,  zorlu  bir  yıl  olduğu  kadar inadına  direnişin  en  zirvede  yaşandığı  bir  yıl olmuştur.  Direnen  Kürdistan  halkı,  her  gün  eylemlerde  olan  özgürlükçü  kadınlar,  baskının, zulmün,  faşizmin,  özgürlük  arayışını  durduramayacağını,  tam  tersine  daha  da  büyüteceğini göstermişlerdir. 

2017  yılına  girerken,  bir  kez  daha  belirtmek  istiyoruz  ki,  özgürlüğe  en  yakın  olduğumuz  günleri  yaşamaktayız.  2017  yılını  özgürlüğün  kesinleşmesi  olarak bize  kazandıracak  olan  direnişi  büyütmektir.  Kadınlar olarak  büyük  bir  direniş  geleneğimiz  var.  Tarihimiz  en büyük  güç  kaynağımızdır.  Tarihimizden  aldığımız güçle  geleceğe  güvenli  adımlarla  yürüyoruz.  2016  yılı ise  tarihimize  direnişin  zirveleştiği,  özgürlüğün  an  be an  örüldüğü  biryıl  olarak  yazıldı.  2016  yılının  direnen kahramanlarına  verecek  cevabımız  2017  yılını  Önderliğin  özgürlüğü  yılı  yapmaktır,  Kürdistan'ın  siyasi statüsünü  kazanmaktır. 


Nevvaya  Jin 


güncel 


ık  2016 


MzgUrHik  için  mşianmayı  gize  almak 


•  Deniz  ÇINAR 

Soykırım  üzerine  araştırmalar,  özellikle  "soykırım"  terimi  Birleşmiş  Milletler  sözleşmesiyle  hukuki  bir  tanım  kazandıktan  sonra, yaklaşık  60  yıldır,  insanlığa  karşı  işlenen  bu  büyük suçun  karanlıkyönlerine  yanıt  bulmaya  çalışıyor.  Bu konuda  hiç  de  azımsanmayacak  bir  literatür  oluşmasına  rağmen  yanıtları  hâlâ  müphem  kalmış  sorular  var.  Bu  sorular  arasında  insanlık  için,  hem bireysel  hem  de  toplumsal  bir  yüzleşmeyi,  bunun peşinden  gelecek  itirafı,  sorumluluğun  yükünü kabul  etmeyi  ve  değişimi  şart  koştuğu  için,  en  lanetli olanlardan  biri  ise  hâlâ  yanıtını  arıyor:  İnsanlar  soykırıma  neden  sustu? 

Soruyu  Türkiye'nin  soykırım  tarihini  da  dahil  ederek  genişletebiliriz.  Henüz  100  yıl  önce  yaşanan  Ermeni  soykırımı  sırasında  bu  toprakların  insanları, komşusu  gözünün  önünde  kılıçtan  geçirilirken neden  sustu?  Günümüzde  kalan  pek  çok  tanıklık, Suriye  çöllerine  uzanan  tehcir  yolu  üzerindeki  Fırat Nehri'nin  toplu  katliamlar  nedeniyle  kan  kızılına  boyandığına  şahitlik  ediyor.  Fırat  kan  akarken  insanlar "normal"  yaşamına  nasıl  devam  etti?  Haberleşme imkânları  günümüze  göre  çok  kısıtlı  olsa  da  katliamları  hiç  mi  kimse  duymadı?  Komşularının  katline tanık  olanlar  direniş  gösteremez  miydi?  Katliam  önlenemez  miydi?  Aynı  veya  benzer  sorular,  çok  uzak bir  geçmişte  yaşanmayan  Yahudi  soykırımı  sırasında Almanlar  için  de  geçerli  veya  çok  daha  yakın  bir  zamanda  Ruanda  ve  Bosna  soykırımlarını  izleyen  tüm dünya  için  de... 

Ölüm  sessizliği 

tüm  çıplaklığıyla  karşımızda 

Türk  devletinin  tüm  imkânlarını  kullanarak  Ermeni  soykırımını  reddetmesi  nedeniyle  100  yıldır Türkiye'de  neredeyse  hiç  sorgulanmadan  yanıtı  boş bırakılan  "Toplum,  katliamlara  neden  sessiz?"  sorusu,  7  Haziran'dan  sonra  devletin  tüm  güçlerini kullanarak  başlattığı  savaşta  tüm  çıplaklığıyla  yine karşımıza  çıktı.  Kürt  çocukları,  sadece  Kürt  oldukları için  öldürülürken,  cenazeleri  günlerce  yerde  bekletilirken,  kokmasınlar  diye  buzdolabında  saklanırken bu  toplum  niye  sustu?  Cizre'de  3  ayrı  bodrumda  çocuklar  da  dahil  olmak  üzere  yüzlerce  insan  yakılırken  bu  toplum  niye  sustu?  Ses  verilemez  miydi,  bu katliamlar  engellenemez  miydi?  Direnilemez  miydi? 

Soruların  akla  yatkın  yanıtlarını  bulabilmek için  geri  dönüp  tarihte  yaşanan  katliamlara  bak- 


İçine  düştüğümüz  suskunluk sarmalından  çıkmamız  mümkün.  Dışlanmayı,  yalıtılmayı, damgalanmayı,  hatta  cezalandırılmayı  göze  alacak  iradeyi göstermediğimiz  sürece  yeni bir  kamuoyu  oluşturamayacağımız,  muktedirin  belirlediği sınırlar  içinde  susarak  ve  yalnız ve  geride  sadece  susmanın utancını  bırakarak  yok  olup  gideceğimiz  artık  bir  kehanet değil.  Öyleyse  şimdi,  dilimizi, sloganlarımızı,  önyargılarımızı değiştirip  küçük  gruplarımız¬ dan  çıkarak  hep  birlikte  ve  çok yüksek  sesle  bağırmanın  tam zamanıdır:  An  azadı  an  azadı! 


mak  gerekiyor.  Bugün  kimimizi  sanki  ilk  kez  yaşanıyormuş  gibi  şaşkınlığa  sürükleyen  bu  ölüm  sessizliği  daha  önce  de  defalarca  yaşandı;  belki alacağımız  dersler  geçmişin  en  karanlık  günlerinde  saklanıyordun 

™  Şiddet  ve  kitle  kıyımları  üzerine  çalışan  Fransız tarihçi  ve  siyaset  bilimci  Jacques  Semelin,  İletişim  Yayınları  tarafından  Türkçeye  çevrilen  Arındırma  ve  Yok  Etme:  Katliam  ve  Soykırımın  Siyasi Kullanımları'  isimli  kitabında  pek  çok  başlığın  yanı sıra  kitle  katliamları  sırasında  yaşanan  suskunluğu da  bu  konuda  incelemeleri  bulunan  pek  çok  araştırmacıyı  referans  vererek  irdeliyor.  Semelin,  'Katılım,  rıza  ve  direniş  arasında  toplumsal'  başlığı altında  "Bir  toplumun  tümüyle  yekpare  ve  tek  tip olduğu  fikri  tümüyle  soyutlamadır;  insan  zihninin tahakküm  ve  inanç  şemalarına  meydan  okuma  yetisini  küçümser"  diye  yazarak,  tüm  Hutuların  Tutsiler'den  nefret  ettiğinin,  tüm  Sırpların milliyetçileştiğinin  ve  tüm  Almanların  Hitler  iktidarı ele  geçirir  geçirmez  kendilerini  "Aryan"  hissettiğinin söylenemeyeceğini  vurguluyor.  Her  ne  kadar  totaliter  iktidarlar  toplumun  bağrından  çıkmış  ve  o  toplumun  bir  ürünü  olsa  de  Semelin,  Hitler'e  verilen genel  desteğe  rağmen  gündelik  hayatta  reddetme tutumlarının  yaşandığını  yazıyor. 

Suskunluk  sarmalı 

Tüm  toplum  yekpare  ve  tek  tip  değilse  ve  küçük de  olsa  reddetme,  hatta  direnişler  görüldüyse,  peki neden  kitlesel  suskunluktan  söz  ediyoruz?  Veya daha  yakıcı  bir  soru,  neden  suskunluk  bu  reddedişleri,  direnişleri  görünmez  kılacak  derecede  bir  güç haline  geliyor?  Semelin,  bu  noktada  özellikle  siyasal iletişimin  öngörülemez  seçim  sonuçlarını  açıklamak için  kullandığı,  Alman  sosyolog  Elisabeth  Noelle-Neumann  tarafından  geliştirilen  "suskunluk  sar¬ 


malı"  kavramına  başvuruyor. 

Genel  olarak  suskunluğun,  kitle  katliamlarının  yaşandığı  dönemde  yok  edilme,  öldürülme  korkusun¬ dan  kaynaklandığı  ileri  sürülür,  oysa  suskunluk sarmalı  kuramı  bireyin  yok  edilmekten  değil,  içinde bulunduğu  aidiyet  grubundan  dışlanma  korkusuyla sustuğunu  tespit  eder.  Birey,  grubundan  yalıtılmamak,  dışlanmamak  için  düşüncelerini  ifade  etmekten  kaçınır.  Bu  kaçınma  özellikle  istikrarsızlık durumlarında  birey,  karşıt  konumlar  arasında  taraf seçmek  zorunluluğuyla  karşılaştığında  ciddi  biçimde kendini  dayatır. 

Düşman  olarak  tasvir  edilen  'öteki'nin  dışlanmasına  direnmek  için  irade  gösterecek  olanlar,  önce  bu dışlanma  ve  yalıtılmayı  göze  almak  zorunda  kalacaktır.  Dolayısıyla  bu  tercih  aynı  zamanda  varoluşsal  bir tercihtir;  bireyin  içine  doğduğu,  yaşadığı,  duygusal bağlarını  sürdürdüğü  çevreden  kopmayı  göze  alması  gerekir.  Bu  aynı  zamanda  kişiyi  kayıtlara  geçmeyen  gündelik  ırkçılığın  da  hedefi  haline  gelmeye direnç  göstermek  zorunluluğunda  bırakır. 

Çözülen  toplumsal  bağ 

Semelin,  bu  iradeyi  gösterecek  bireyin  çözülen toplumsal  bağ  krizi  içinde  kalacağını  da  yazarak "toplumsal  bağın  çözülüşü"ne  örnek  olması  açısından  Yugoslavya'da  komünist  özyönetim  döneminde hüküm  süren  "Halkların  kardeşliği"  ideolojisinin savaş  döneminde  nasıl  yerle  yeksan  olduğunu  da anlatıyor.  1990'ların  başında  Bosna  toplumunun  gitgide  parçalanması  ve  siyasi  savaşımın  etnik  bir  karaktere  bürünmesi  ile  karşı  karşıya  kalınan  tehlike toplumsal  bağın  çökmesi  olmuştur.  İyi  komşuluk  ilişkileri  bozulmuş,  ortak  sosyalleşme  mekânları  veya aynı  etkinliklere  katılma  sıklığı  azalmıştır.  Herkes "kendi"  grubu  içinde  kalma  eğilimi  göstermiş  veya buna  teşvik  edilmiştir. 


Çok  da  uzak  olmayan  geçmişe baktığımızda  tarih  bize  ayrışmayı,  dışlamayı  değil,  dayanışmayı  öğütlüyor.  Bugün  yeniden kullanıma  giren  ve  sıkça  tekrar edilen  “Susma  sustukça  sıra sana  gelecek”  sloganındaki kendi  rahatını  düşünen,  içinde faydacı  bir  tını  olan  iddianın aksine,  sıra  bize  gelmeden  ve  sıranın  bize  hiç  gelmeyeceğini bildiğimiz  durumunda  bile kendi  gruplarımıza  çekilmeyi değil,  birlikte  mücadele  etmenin  yolunu  gösteriyor. 


Kitapta  bu  ayrışmaya  örnek  olarak  Norveçli  antropolog  Tone  Bringa'nın,  1993  yılında  Bosna  savaşı  sırasında  Hırvatlarla  Müslümanlar  arasında geçen  'Hepimiz  komşuyuz'  adlı  filmindeki  iki  yaşlı kadının  hikâyesi  gösteriliyor.  Filmin  başında  köyün en  eski  iki  dostu  olan,  yan  yana  evlerde  40  yıldır  kız kardeş  gibi  yaşayan  biri  Katolik,  biri  Müslüman  iki kadın  birbirine  "Ne  olursa  olsun  biz  kahvemizi  birlikte  içeceğiz"  sözü  verir.  Bu  dostluk  çok  geçmeden Hırvatlar  yakın  bir  köyde  katliam  yapınca  bozulur, iki  kadın  artık  görüşmez  olur,  taraflar  birbirini  suçlar ve  sonunda  düşman  olurlar. 

'Öteki'nin  dışlanmasına  direnmek  için  irade  gösterecek  olanların,  kendi  grupları  içindeki  dışlanma ve  yalıtılmadan  sonra  'öteki'  tarafından  da  dışlanıp yalıtıldığını,  çok  geçmeden  "düşman"  kategorisi içinde  kodlandığını  tarih  kanıtlıyor.  İrade  göstermek, toplumsal  bağların  çözüldüğü  böyle  bir  aşamada  tamamen  yalnızlaşan  birey  için  sadece  kendinden  alabileceği  sarsılmaz  bir  güce  sahip  olmayı  gerektiriyor. 

Dışlanan  üçüncü  kişi  olmayı göze  almak 

Semelin,  "Toplumsal  bağın  evrimi  şiddetin  gelişiminde  belirleyici  bir  role  sahipse  şiddet,  salt  cellatlar-kurbanlar  ikiliğine  indirgenemez.  Bu  iki  terim arasında  daima  bir  üçüncü  kişi  vardır.  (...)  Üçüncü kişi  kurbanların  tarafında  bir  tutum  takınırsa  şiddeti engelleyecek  birgirişimde  bulunma  imkânına  sahip olabilir.  Dahası  'tabandaki'  bu  dayanışma  belki  de yeni  bir  kamuoyunun,  ama  bu  sefer  direnen  bir  kamuoyunun  oluşmasına  zemin  hazırlayabilir.  Ancak, bu  üçüncü  kişi,  kurbanların  çektiği  acılara  tamamen kayıtsız  kalırsa  işte  o  zaman  çok  daha  yoğun  bir  şiddet  sahnelenebilir"  yazıyor. 

Çok  da  uzak  olmayan  geçmişe  baktığımızda  tarih bize  ayrışmayı,  dışlamayı  değil,  dayanışmayı  öğütlüyor.  Bugün  yeniden  kullanıma  giren  ve  sıkça  tekrar edilen  "Susma  sustukça  sıra  sana  gelecek"  sloganındaki  kendi  rahatını  düşünen,  içinde  faydacı  bir  tını olan  iddianın  aksine,  sıra  bize  gelmeden  ve  sıranın bize  hiç  gelmeyeceğini  bildiğimiz  durumunda  bile kendi  gruplarımıza  çekilmeyi  değil,  birlikte  mücadele  etmenin  yolunu  gösteriyor. 

Çünkü  içine  düştüğümüz  suskunluk  sarmalından ancak  bu  şekilde  çıkmamız  mümkün.  Dışlanmayı, yalıtılmayı,  damgalanmayı,  hatta  cezalandırılmayı göze  alacak  iradeyi  göstermediğimiz  sürece  yeni  bir kamuoyu  oluşturamayacağımız,  muktedirin  belirlediği  sınırlar  içinde  susarak  ve  yalnız  ve  geride  sadece susmanın  utancını  bırakarak  yok  olup  gideceğimiz artık  bir  kehanet  değil.  Öyleyse  şimdi,  dilimizi,  sloganlarımızı,  önyargılarımızı  değiştirip  küçük  gruplarımızdan  çıkarak  hep  birlikte  ve  çok  yüksek  sesle bağırmanın  tam  zamanıdır:  An  azadî  an  azadî! 
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Örgütsüz  kadın  savunmasız  kadındır 

örgütsüz  kalma 


Kürt  kadınları  olarak  eril  şiddetin  her türlü  ifade  biçimleri  olan;  devlet  şiddetinden  aile  içi  şiddetine,  milliyetçilikten ırkçılığa,  ekonomik  şiddetten  çevresel  yıkıma,  tecavüzden  kadın  katliamlarına,  psikolojik  şiddetten  yapısal  şiddete  kadar  her  türlü  şiddet  biçimi ile  yoğun  bir  şekilde  karşı  karşıya  kaldık  ve  hala da  kalıyoruz.  Hem  cins  hem  ulus  hem  de  sınıf olarak  üç  boyutlu  bir  şiddete  maruz  bırakılıyoruz. 
Ancak  mücadelemizi  geliştirirken,  bizi  yok  etmeye  çalışan  şiddetin  komple  gerçeğini  ideolojik olarak  çözümleyip,  sistemle  en  etkili  mücadelenin  kendi  sistemini  inşa  etmekten  geçtiği  gerçeği doğrultusunda  örgütleniyoruz. 

Kürt  Kadın  Özgürlük  Hareketi  olarak  30  yıllık mücadele  deneyimimizin  açığa  çıkarttığı  gerçek budur.  Dünyanın  hiçbir  yerinde  hiçbir  kadın  örgütlülük  ve  öz  savunmadan  yoksun  kalmamalı.  Örgütlülüğü  ve  öz  savunması  olmayan  kadın,  sistemin saldırıları  karşısında  varlığını  koruyup  özgürlüğünü sağlayamaz.  Örgütsüz  kadın  savunmasız  kadındır. 
Kadınların  kurtuluşu  kadınların  ortak  örgütlü  mücadelesinden  geçer.  O  nedenle  toplumsal  alana  katılımımız  bireysel  kadın  kimlikleri  ile  değil  örgütlü kadın  kimliği  temelinde  olmalıdır.  Bizler  için  öz  savunma,  düşmanın  saldırılarına  karşı  kendini  silahla korumaktan  ibaret  değildir.  Öz  savunma  bizler  için hayallerimizin,  umutlarımızın,  ütopyalarımızın  savunulması  ve  dolayısıyla  yaşamsal  kılınması  anlamına  geliyor.  En  büyük  öz  savunma  ise, reddettiğimiz  eril-kapitalist-devletli  sisteme  karşı hayallerimizin,  umutlarımızın,  ütopyalarımızın yaşam  bulduğu  alternatif,  özgür  sistemimizi  inşa etmektir.  Bu  konuda  Kürt  Kadın  Özgürlük  Hareketinin  en  büyük  yoldaşı  olan  ve  18  yıla  yakın  bir zamandan  beri  bir  NATO  operasyonu  sonucu  Türkiye'de  topyekûn  tecrit  altında  esir  tutulan  Önder Abdullah  Öcalan'ın  geliştirmiş  olduğu  demokratik, ekolojik,  kadın  özgürlükçü  paradigma  sadece  Kürt kadınları  için  değil,  bütün  dünya  kadınları  için  ön açıcıdır.  Bu  paradigma  ile  kadın  özgürlük  hareketlerinde,  ideolojik  derinlik,  örgütlenme  ve  öz  savunma  boyutunda  çok  önemli  bir  çözüm perspektifi  ortaya  çıkabilmiştir. 

Biz  kadınlar  sömürgeciliğin  birçok  yol  ve  yöntemle  uygulamaya  koyduğu  şiddeti  reddetmek  için köleliğin  ve  sömürgeciliğin  kişiliğimizde,  bilincimizde,  irademizde  ve  bedenimizde  yarattığı  tüm olumsuz  etkilere  karşı  "Ji  bo  tekbirina  dagirkeri xwebûn"  kampanyasını  25  Kasım  Uluslararası  Kadına  Yönelik  Şiddetle  Mücadele  Günü  vesilesiyle başlatıyoruz.  Bütün  kadınları  ve  tüm  ezilenleri erkek  egemen  sisteme  karşı  ortak  mücadeleye davet  ediyoruz. 


cek  ve  moral  değerleri  ile  buluşturacak  alternatif  kültürel,  sanatsal  etkinlikler  geliştirilecektir. 

♦  Sömürgeciliğin  ekonomiyi  toplumu  teslim almak  için  kullandığı  yoksullaştırma  ve  köleleştirme  sistemine  karşı  kadının  ekonomik  topluluklarını  oluşturma,  bu  alanda  kadın dayanışmasını  sağlama  ve  kadının  emeğini  görünür  kılma  çalışmalarına  komünal  ekonomi  temelinde  ağırlık  verilecektir. 


♦  "Benim  dilim  benim  ülkemdir,  geleceğimdir" gerçekliği  temelinde  asimilasyona  karşı  büyük bir  mücadele  verilerek  ana  dilde  konuşmak, yazmak  ve  ana  dili  yaşam  dili  haline  getirmek için  kültürel  sömürgeciliğe  karşı  XWEBÛN  olma mücadelesi  aktif  bir  biçimde  yürütülecektir. 

♦  Sömürgecilik  hegemonik  kültürün,  dilin, inancın  ve  dilin  yayılması  ve  kendisini  hakim  kılmasıdır.  Bu  nedenle  tüm  inanç  gruplarının,  halkların  ve  dillerin  özgürce  akabilmesi  ve  kendini özgün  kimlikleri  ile  var  etmesi  ve  örgütlemesi için  tüm  inanç  grupları  ve  halkların  XWEBÛN olma  mücadelesinde  dayanışmayı  ve  ortaklığı yakalamak  için  "Faşizme  karşı  dayanışalım,  direnişi  yükseltelim"  cephesini  öreceğiz. 

♦  Sömürgecilik  kendine  yabancılaştırma  üzerinden  egemen  kültüre  ve  sisteme  benzeştirmeye  çalışmaktadır.  Bunun  için  önce  sistemin küçük  yapı  taşı  olan  aile  ocağında  örgütlenme  birimlerini  oluşturmaktadır.  XWEBÛN  olma  kampanyası  ailenin  demokratik  değerlerle buluşması,  özgürlük  ve  eşitlik  bilincinin  bu  kurumda  başlatılması  anlamına  gelecektir.  İktidarın ve  hiyerarşinin  aşılması  için  aile  ve  ikili  ilişkilerde efendi-köle  çelişkisinin  aşılması  gerekiyor.  Bunun için  özgür  eş  yaşamın  hayatın  her  alanında  benimsenmesi  için  çalışmalar  yürütülecektir. 

♦  Sömürgecilik  yoğunlaştırılmış  şiddetin  her  türünü  savaşlar  üzerinden  yürütmektedir.  Bunun  için devlet  kurumsallaştırılmıştır.  Devlet  etrafında ordu,  hukuk,  siyaset,  eğitim,  sağlık  ve  ekonomi işgal  ve  talan  üzeri  yaygınlaştırılmıştır.  XWEBÛN 


kampanyası  ile  ulus devletçi,  hiyerarşik  iktidara  ve  toplumsal  cinsiyetçi  sistemlerle demokratik  mücadele yürütülerek  eşit-  özgür ve  kadın  özgürlükçü  bir toplum  geliştirilecektir. 

♦  Avrupa'da  bireyselleşen, toplumsallığı  kıran  kapitalist modernist  sistem  maneviyatı  yı karak  kadında  ve  toplumda  yıkıcılığa  ve  tüketiciliğe  yol  açıyor.  Tüketim ve  manevi  çöküntüye  karşı  toplumsallığı  esas  alan  ve  bu  anlamda arayışı  güçlendirmek  için  her  zeminde  kadınların  buluşmasını gerçekleştirmek  için  dayanışma ve  diyaloga  ağırlık  verilecektir. 


TJK-E 


♦  Bunun  için  Avrupa'da  yaşayan  AvrupalI,  Afrikalı,  Asyalı  ve Ortadoğulu  kadınlar  başta 

olmak  üzere  Anadolu  ve  Mezo-  lLUULl\rl  JIIİLİI  lAUlYU  Ll potamyalı  kadınlarla  faşizme karşı  dayanışma  ve  ortak  direniş  ve  mücadele cephesini  geliştirme  temelinde  bir  çok  kadın  hareketi,  sivil  toplum  örgütü,  çevreci,  sol,  sosyalist-  feminist  ve  kapitalist  sistem  karşıtı  güç  ile bir  araya  gelme  ve  ataerkil  sisteme  karşı demokratik,  ekolojik  ve  kadın  özgürlükçü  sistemi  geliştireceğiz. 


EUJROPflyE 


♦  Demoratik  ekolojik  ve  kadın  özgürlükçü  paradigmamızın  mimarı  olan  Önder  Abdullah Öcalan'ın  özgürlüğü  için  mücadele  etmek temel  esaslarımızdan  biri  olacaktır. 

♦  Sömürgeciliği  aşmak  için  fikir-zikir-eylem  birlikteliğini  yakalamak  olmazsa  olmazlarımızdandır. 
Bu  nedenle  her  yerde  ve  anda  güçlü  bir  dinamizm yaratmak  için  eylem  ve  etkinliklere  ağırlık  verilerek kendi  irademiz,  bilincimiz,  emeğimiz  için  yoğun  bir demokratik  tepki  ağını  oluşturmaya  ağırlık  verilecektir.  •Avrupa  Kürt  Kadın  Hareketi  (TJK-E) 


!nbo  tekbirina  dagirken 


Kampanyanın  hedefleri 


♦  Sömürgeci  sistemin  etkilerine  karşı  etkili  bir  bilinçlendirme  çalışması  yürütülecektir.  Bunun  için paneller,  seminerler,  çalıştaylar  ve  kadın  toplantılarına  ağırlık  verilecektir. 

♦  Sömürgeciliğe  karşı  "örgütsüz  tek  bir  kadın  kalmasın"  perspektifi  temelinde  her  ev,  her  mahalle, her  işyeri,  her  sokak  çalışma  zeminidir.  Örgütlü kadın  kimliği  ile  örgütlü  toplum  tabandaki  bu  bilinçlenme,  duyarlılık  ve  farkındalık  yaratılarak  örgütlü  kadın  kimliğinin  oluşumu  için  çalışılacaktır. 

♦  Sömürgeciliği  beyinlerde,  kişilikte,  ruh  da ve  duyguda  söküp  atmak  için  meclisler,  komünler  ve  kadın  inisiyatifleri  demokratik  ekolojik  özgürlükçü  bir  anlayışla  inşa  edilecektir  ve yaygınlaştırılacaktır. 

♦  Sömürgeciliğin  yedirilmiş  ve  içselleştirmiş bir  toplum  yaratma  gerçekliğine  karşı  özgür birey  ve  toplum  çözümlemeleri  derinleştirilerek  toplumun  değişimi  ve  dönüşümü  için  kadın akademilerine  ağırlık  verilerek  bilinçlendirme çalışmaları  esas  alınacaktır. 

♦  Kültürel  sömürgeciliğe  aşmak  için  alternatif sanat  ve  kültür  çalışmalarına  ağırlık  verilecektir. 
Bunun  için  kadın  ve  toplum  için  sanat  perspektifi  temelinde  kâr  amacı  taşıyan  sermaye  gruplarına  hizmet  eden  sanat  ve  kültür çalışmalarına  karşı  durulacaktır.  XWEBÛN  olma bilinci  ile  toplumun  maneviyatını  güçlendire¬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TEVGERA  JINEN  KURD  Ll 
/  EVVROPAYE 


Xwebûn 

nedir  ^ 


Kadınlar  eskiden  asla  erkeklere  bağımlı  ya  da muhtaç  değillerdi.  Bugün  dünyada milyonlarca  kadın  kocasının  ya  da babasının  izni  olmadan  tek  başına seyahat  edemiyor.  Kadınlar  kendi bedenleri  ve  sosyaliteleri,  çocukları ve  bir  bütün  yaşamları  hakkında  soz sahibiydiler  ve  iradeliydiler.  Buğun kadınların  çoğu  bu  haklarını  ve  irade 

gücünü  kaybetmiştir.Erkek  bedem- nin  doğurganlık  özelliğinin  olmadığı temel  bir  biyoloji  bilgisidir.  Evrenin dişil  enerjisi  ve  onun  insanda  somutlaştığı  kadın  kimliği  ise  gerek  bedensel  gerek  zihinsel  olarak  üretkendir. 
Hiçbir  kadın  kimliği  var  oluşu  ıçm erkek  aklına,  beynine  ve  bedenine muhtaç  değildir.  Bağımlılaştırılan, güçsüz  kılınıp  erkeğin  ve  sistemin kölesi  kılınan  kadın  varoluşunu  aşıp özgür  bir  varlık  olarak  kadın  olmak için  Xwebûn  olmayı  başarmalıyız.  Bu etik  bir  meseledir.  “Ben  benim”  diyeceğiz.  Yani  kendi  kendimizin  olacağız,  yani  Xwebûn!  Kadına  kültürel olarak  dayatılan  “mutlak  mülk  olacaksın”  anlayışına  karşı  direnmek mücadele  etmek  ve  bu  krizli  varoluş problemlerine  çözüm  olmak  Xwebûn  alabilmekten  geçiyor.  Bu  kavramı,  anlamını  ve  gereklerim yaşamın  her  anında  hatırlamak  ve bağımsız,  özgüvenli-cesur  davranış gücünü  geliştirmek  öncelikli  atmamız  gereken  adımlardır. 

•Jineoloji’ye  Giriş  Kitabı 
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Radio 


göğün  yarısı  için 


çabalıyor 


Zürih'in  oldukça  işlek  bir  caddesinde  bulunan  Radyo  LoRa  eski  bir  binanın  içinde  çalışmalarını  sürdürüyor.  Binanın  hemen  yan tarafında  bir  çok  feminist,  sosyalist,  anarşist  grubun  üye  olduğu  KASAMA  var.  Birbirini  besleyen  bir tarzda  muhaliflerin,  sistem  karşıtlarının  buluştuğu bir  mekan  biçiminde  kurgulanmış.  Radyo  LoRa ağırlıkta  kadın  eksenli,  çok  renkli  ve  çok  dilli  bir yayın  yapıyor.  Zaten  binadan  içeriye  girer  girmez duvarlara  çizilen  resimlerden,  renklerden,  etrafa pozitif  enerji  saçan  mimarisinden  farkını  hemen ortaya  koyabiliyor.  LoRa  gerçekten  de  her  bakım¬ dan  muhalif.  İsviçreliler,  Kürtler,  Afrikalılar,  AsyalIlar...  Birçok  insanı  bir  araya  getirmiş,  muazzam  bir kültürel  renklilik  yaratarak  yayın  çizgisine  de  yansıtmış.  Radyo  LoRa'da  çalışan  ve  aynı  zamanda program  yapımcısı  olan  Songül  Çiftçi'yle  radyo hakkında  merak  ettiklerimizi  konuştuk. 

Radyo  LoRa  ne  zaman  kuruldu?  Genel  olarak  kuruluş  mantığını  ve  radyonun  yayın  çizgisini  nasıl  tanımlayabilirsiniz? 

Radio  LoRa  1983'de  Zürih'te  alternatif  yerel  bir radyo  olarak  kuruldu.  14  Kasım  1983'de  yayına  girdi. 
Hiç  bir  ticari  amaç  içermeyen  programlar  yaparak hayatına  başladı.  Diğer  radyolar  gibi  düzene  hizmet etmez.  Aksine  alternatif  yayın  çizgisiyle  birlikte  tek düze  yayın  yapan  radyoları  da  aşarak  tüm  ezilenlerin  sesi  olmayı  amaçlar. 

Birçok  dilde  yayın  yapıyorsunuz.  Genel  olarak hitap  etmek  istediğiniz  dinleyiciyi  nasıl  tarif  edebilirsiniz? 


■  adio  LoRa  1983’de  Zürih’ te  alternatif  yerel  bir 
^radyo  olarak  kuruldu. 
Hiç  bir  ticari  amaç  içermeyen programlar  yaparak  hayatına başladı.  Diğer  radyolar  gibi  düzene  hizmet  etmez.  Aksine  alternatif  yayın  çizgisiyle  birlikte  tek düze  yayın  yapan  radyoları  da aşarak  tüm  ezilenlerin  sesi olmayı  amaçlar. 


Kaldı  ki  toplumsal  cinsiyetçilik  farklı  kültürlerde, farklı  coğrafyalarda  ve  farklı  tarihsel  zamanlarda  kadınlara  ve  erkeklere  toplumsal  olarak  yüklenen  roller  ve  sorumluluklar  bütününü  ifade  eder.  Bu  tanım, tipik  olarak  kadınlara  ya  da  erkeklere  ait  özellikler ve  beceriler  ile  değişik  durumlarda  kadın  ve  erkeklerden  genellikle  beklenen  davranış  biçimlerini  de içerir.  Her  iki  cinse  ait  bu  tür  özellikler;  aile,  arkadaşlar,  söz  sahibi  kişiler,  dini  ve  kültürel  öğretilerin  yani sıra  okul,  işyeri  ve  basın-yayın  organlarının  etkileri ile  şekillenmektedir.  Toplumsal  cinsiyet  kavramı; kadın  ve  erkeğin  toplum  içindeki  farklı  rollerini,  sosyal  konumlarını,  ekonomik  ve  politik  güçlerini  yansıtır  ve  aynı  zamanda  tüm  bunları  etkiler. 

Toplumsal  cinsiyetçilik,  kişinin  kendisini  bir  oğlan çocuk/erkek  veya  kız  çocuk/kadın  konumunda göstermek  için  yaptığı  ve  söylediği  şeylerin  tümü olarak  tanımlanmaktadır.  Bireyler  arasındaki  biyolojik  cinsiyet  farkı  toplumsal  bir  eşitsizlik  yaratmamaktadır.  Ancak,  kadına  ve  erkeğe  yüklenen toplumsal  cinsiyet  rolleri  ve  sorumlulukları  bireyler  arasında  bir  eşitsizlik  ve  ayrımcılığa  sebep  olmaktadır.  Bu,  ataerkil  toplumdaki  cinsiyetçi yaklaşımlardan  kaynaklanmaktadır. 

Tabii  ki  biz  Radio  LoRa  olarak  diyoruz  ki  kadınlar göğün  yarısıdır.  Kadın  olmadan  erkek  kurtulamaz. 


mekteyiz.  Bu  anlamda  bizi  dinleyen  her  kesime daha  devrimci  bir  bilinç  vermeye  çalışıyoruz.  Bu anlamda  radyoların  önemli  bir  bilinçlenme  alanı olduğunu  düşünüyorum.  Biz  de  yayın  çizgimizle tüm  ezilenlerin  kendini  ifade  edeceği  bir  alan  açtık. 
Biz  de  bu  ezilmişlik  sürecinin  bir  parçasıyız.  Böyle katkı  sunduğumuza  inanıyoruz. 


Kadına  dönük  feminist  bir  yayın  çizginizin  olduğunu  biliyoruz.  Genel  olarak  kadın  politikanız ve  bu  konudaki  anlayışınız  hakkında  neler  söyleyebilirsiniz? 


Bizim  hedefimiz  kadınların  haklarını  tanıyarak,  bu hakların  korunması  amacıyla  eşitsizliklerin  ortadan kaldırılması,  temel  eğitim,  iş,  çocuk  bakımı  gibi konularda  eşit  haklara  sahip  olmaktan,  yasal kürtaj  hakkından,  kadın  sağlığı  konusunda ilerlemelere,  tacizin  ve  tecavüzün  engellenmesinden,  eşcinsel  hareketin  haklarını  savunmak,  bu  haklardan  habersiz  olan kadın  arkadaşlara  ulaşmak,  bilgilendirmek,  onları  var  olan  mücadelenin  bir parçası  yapmaktır. 


Kadınlara  dönük  yayınlarınızda  kadın dinleyicilerin  ilgisini  nasıl  buluyorsunuz? 
Dinleyicilerin  size  yansıyan  enteresan  diyebileceğimiz  yaklaşımları  oldu  mu?  Var  mı  bu konuda  örnekler... 


Kadın  programlarını  kadınlar  kadar  erkekler  de çok  dinliyorlar.  Şimdiye  kadar  kadın  dinleyicilerin ilgisini  oldukça  iyi  buluyoruz.  Tabii  gönül  ister  ki daha  çok  dinleyicimiz  olsun.  Hatalarımızı  görüp bize  yazsınlar  ya  da  telefonla  arasınlar  ki  bizler  de kendimizi  daha  fazla  geliştirelim,  yanlışlarımızdan doğruları  öğrenelim. 

Tabii  ki  ilginç  örneklerimiz  var.  Bunlardan  bir  tane verebiliriz.  Düzen  içi  yayın  yapan  TV,  radyoların  gün¬ deme  getirmediği  haberler  oluyor  genellikle.  Radio LoRa  program  yapımcıları  genelikle  birebir  kendi  ülkelerinden  ya  da  aynı  dili  konuşabilen  ülkelerden  arkadaşlarla  bağlantı  kurup  stüdyodan  canlı,  doğru bilgi  verebiliyoruz.  Böylesi  durumlarda  ilginç  tepkiler  alıyoruz.  Radyoyu  arayıp  daha  detaylı  bilgi  almak isteyenler  oluyor.  İnsanlara  doğru  bilgi  verilince  teşekkür  edenler  oluyor. 


İsviçre'de  36  yerel  radio  istasyonu  bulunmaktadır. 
Radio  LoRa'da  21  dilde  yayın  yapılmaktadır.  Bizim hedef  kitlemiz  İsviçre'de  yasayan  mülteciler,  alternatif  çevrelerdir.  Amacımız  daha  çok  dilde,  ulaşabildiğimiz  çevrelere,  geçmişten  günümüze  yaşananan sorunları,  nedenlerini  ve  ne  içinlerini  toplumdan soyut  bir  şekilde  değil  de,  onlarla  birlikte,  yani  Radio LoRa  sütüdyolarında  ulaşabildiğimiz  hedef  kitlemizle  birlikte  yapabilmektir. 


Sol  ve  muhalif  bir  çizginiz  var.  Tarihsel  olarak radyoların  halkların  bilinçlenme  ve  aydınlanma süreçlerinde  nasıl  bir  rol  oynadığını  düşünüyorsunuz? 


Radio  LoRa,  İsviçre'de  21  dilde  program yapan  tek  radyodur.  Demokratik  alanı  daha  geniştir.  Buna  örnek  vermek  gerekirse  çalışanlar arasında  hiyerarşi  sistemi  yoktur.  Bir  kadın redaksiyonumuz  var  ve  feminist  çalışmalarımızı,  kadın  programlarımızı  yürütmektedir.  Ulaşabildiğimiz  demokrat  devrimci farklı  ulus  ve  milliyetlerden  emekçi  arkadaşlara  ulaşarak  çalışmalar  yürüt¬ 


Toplumsal  cinsiyetçilik  sorunlarıyla  ve  geriliklerle  mücadelede  radyo  LoRa'nın  nasıl  bir  rol  oynadığını  düşünüyorsunuz? 


Öncelikle  çevremizde  "ataerkil"  bir  cinsiyet  rejiminin  etkin  olduğu  bir  gerçektir.  Erkeğin  belirleyici  kadının  ikincil  bir  konumda  olduğu  bir  soy ideolojisi  hakimdir;  diğer  bir  ifadeyle  soyun  erkekler  aracılığıyla  sürdürüldüğü  anlayışı  egemendir. 
Kadın  ve  erkek  arasında  iktidar  ilişkisinin  temelimde  büyük  oranda  erkeği  merkeze  alan  bu  soy ideolojisi  oluşturmaktadır. 

Bu  anlamda  bölge  kültürel  yapısına  göre  bir  toplumsal  cinsiyet  düzeni  ve  bu  düzene  uygun  çeşitli mekanizmaların  kadın  cinselliği  ve  bedeni  üzerinde etkili  olduğu  görülmektedir. 

Kadının  konumu  büyük  oranda  geleneksel  rol  ve statüler  tarafından  belirlenmektedir.  Cinsiyete  dayalı  iş  bölümü  temelinde  büyük  oranda  "ev  hanımı" ve  annelik  rollerini  yerine  getiren  kadınların  daha  çok  özel  alana  sıkıştırıldığı görülmektedir. 


Aralık  201  6 


kültür 
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Müge  Tuzcuğlu 


bakmak  bile  cesaret  işi!  Ne  kadar  çok şey  yaşandı!  Ne  kadar  da  geriye  gidildi!  Ne  kadar  da  tartışamaz,  konuşamaz olduk.  Tabii  bütün  bunlar,  bu  kadar  çok  ölümün  olduğu  yerde  dile  de  akla  da  getirilemeyecek  şeyler.  En  azından,  “bugün  de  hayattayız!” 

Yale  üniversitesinden  psikolog  Stanley  Milgram,  erke  itaat  ve  vicdan  ilişkisi  üzerine  araştırmalar  yapmakta.  Holokost’un  nasıl mümkün  olabildiğini  anlamaya  çalışan  bir bilim  insanı.  Deneklerinin  yüzde  65’inin  -rahatsız  da  olsalar-  zalim  emirleri  yerine  getirdiğini  tespit  eden  Milgram.  Denek  kurbanla  aynı odadayken  emirleri  yerine  getirmeye  en  zalim noktaya  kadar  devam  etme  oranının  yüzde  40, kurbanın  elini  tutarken  ve  otorite  figürü  oda¬ dan  ayrılınca  ise  yüzde  20’ye  düştüğünü  ortaya koyuyor.  Deneğin  emirlere  karşı  gelen  iki başka  kişinin  varlığına  şahit  olması  durumunda  son  noktaya  kadar  itaat  oranı  yüzde 10’a  indiğini  gören  Milgram,  başka  kişilerin deneğin  yanında  olduğu  ve  onların  tamamen emirlere  uyma  taraftarı  olmaları  halinde  deneğin  emirleri  yerine  getirme  oranının  yüzde 92,5’e  çıktığını  gösteriyor.  Deneklerin,  hiçbir yasal  sorumluluğu  olmayacağı  bilgisinin,  denekleri  en  zalim  noktaya  kadar  emirleri  yerine getirebileceklerini  de  kanıtlıyor. 

Milgram,  sıradan  insanların,  zalim  uygulamalarda  bulunmayı  kabullenmesi  ya  da  direnebilmelerindeki  etkenleri  şöyle  sıralıyor; kurbanla  ve  otorite  figürüyle  aramızdaki  mesafenin  niceliği,  emirleri  veren  otoritenin  “iyi bir  dava  uğruna”  hareket  ettiğini  iddia  etmesi ve  algılanan  prestiji,  emirleri  veren  kişilerin 


“tüm  mesuliyeti  üstlendiklerini”  ifade  etmeleri, otorite  temsilcileri  arasında  çatışma  olup  olmadığı  ve  en  önemlisi  emirlere  başka  karşı  gelenlerin  varlığı  ya  da  yokluğu.  (“Akıntıya  Karşı” adlı  kitabından  doğrudan  aktardığımız  Burçin Gerçek,  Ermeni  soykırımı  sırasında  emirlere itaat  etmeyen  ve  Ermenileri  kurtaranların  hikayesini  derlediği  kitabında,  bu  kişileri  “vicdanlılar”  olarak  tanımlamaktadır) 


“Ne”  yaşadığımızı  ve  “nasıl  karşı  koyacağımızı”  anlamlandırabilmek  ve  adlan dırabilm ek adına,  geçmişte  yaşananlara  bakmak  önemli. 
Sıradan  insanların,  hangi  noktalarda,  -bugün bizim  de  çok  dillendirdiğimiz-  vicdanlılar  veya vicdansızlar  olabildiklerini  anlamak,  yaşanılabilir  bir  dünya  için  olmazsa  olmaz. 

Bir  tek  karşı  çıkışın,  “akıntıya  karşı”  çıkmak için,  caydırıcılık  için  ne  kadar  önemli  olduğu, 


(durdurmaya  hiçbir  zaman  yetmese  de),  değiştirebildiği  ve  var  ettiği  ortada. 

Bugün  açısından,  biz  yapamadık,  yetiremedik,  duramadık!  Buradaki  en  etkili  noktalardan birinin,  zemin  ve  ilişki  tanımlamalarımızdan olduğu  kanısındayım;  “kardeşlik.”  Kendinden olmayan  veya  egemen  olmayan  için  kurgulanan bu  tanımın,  geçmişte,  “durun  yapmayın  siz  kardeşsiniz”  nostalji  tanımlamasının  günümüz için  geçerliliğini  yitirdiğini  tartışabilir  miyiz? 
Kuşkusuz,  üzerine  yüklediğimiz  anlamlar  ile ve  toplumsal  yaşam  içinde  en  değerlilerimizden  olmak  ile  birlikte,  ilişkilenme  boyutunda, “kardeşlik”  tanımının,  sınırlılığı  ve  yaptırımlarının  bizim  ilişkilerimizi  ve  değişen  yaşam  biçimimizi,  artık  ne  kadar  karşıladığını  sormak gerekiyor. 

“Soy”  ve  “mekan”  üzerinden  ilişkilenmenin de  tartılarak,  bugün  için  en  uygununun  bulunması  gerekse  de,  “komşuluk”  meselesinin  tartışılmasından  yanayım.  Belli  bir  ilişki  mesafesi yaratarak,  hem  saygı  ölçütlerini  doğru  kurması (ayaklanmalarda,  ilk  olarak  komşuların  birbirlerini  taşladığı  da  var  sayılarak),  hem  de  sevmek  zorunda  olmadan  bir  ilişki  kurma  biçimi olması  açısından  değerli.  Yürüttüğümüz  tartışmalarda  ortaya  çıkan;  soy  veya  mekan  değil  de, doğrudan  emek  üzerinden  gelişecek  “dostluk” ilişkisi,  kuşkusuz  en  ideal  biçimdir.  Ancak  bu ideale  giderken,  (ve  dost  olamadıklarımız  ve olmak  istemediklerimizle  geçinirken)  kardeşliğe  alternatif  bir  yol  geliştirebilir  miyiz? 

Bunlar  sadece  sorular.  Bir  zihinsel  biçimleniş  olarak,  nerede  durduğumuz  ve  durmamız gerektiği  ile  ilgili  sorular.  “  Yav  ne  kardeşliği”  iç acımasından  çıkmış  değil.  Akıntı  sırasındaki etkilenmeler  süresince,  doğru  ilişkilenme  biçimi  geliştirmek  adına  sorulan  sorular. 

Tartışmaya  değer  olduğu  kanısındayım. 

Yaşayabildiğimiz  dünyaya  gerilemiştik  bu yıl.  Önümüzdeki  yılın,  yaşanabilir  bir  dünya olması  dileğiyle ! 


Dengbejliği  yeni  nesillere  aktarmak  istiyorum 


Kültürel  soykırım  kıskacını  güçlü  sesleri  ile yıkmaya  çalışan  dengbej  kadınlar,  seslerini dağlara  bırakırcasına  mücadele  etmeye devam  ediyorlar.  "Kürtlerin  yaşadığı  tüm  bu  acıların kalbinde  kadınlar  yer  alıyor"  diyen  dengbej  Xalide Demirkapu,  sesi  ile  Kürt  kültürünün  direnişini  yükseltiyor. 

"Guhdaren  ezîz  denge  radyoya  Erivane,  klame  cimeta  Kurdan"  (Değerli  dinleyiciler  Erivan'ın  sesi radyosundan  Kürt  toplumunun  şarkıları)  sözlerinin duyulduğu  köylerde,  sadece  bir  radyonun  bulunduğu  evlerde  büyük  heyecan  uyandırırdı  dengbejlerin  sesleri.  Kürtlerin  tarihini  tahrip  ederek belleklerini  silme,  göçe  zorlayarak  asimilasyona  tabi tutma  gibi  saldırılarla  birlikte  yürütülen  politikalar¬ dan  bir  diğeri  de  Kürtlerin  kültürel  soykırıma  uğratılmasıdır.  Kökeni  çok  eskiye  dayanan  bu politikalara  karşı  kadim  dengbejlik  geleneğini  bir mücadele  aracına  dönüştüren  Kürt  dengbejler,  tarihi,  dili,  kültürü  bu  yolla  günümüze  kadar  taşımışlardır.  Bu  sesi  kaldığı  yerden  yakalayıp  günümüzde de  devam  ettirmek  isteyen  kadın  dengbejlerden Xalide  Demirkapı,  Med  Kültür  Merkezi'nde  kurulan "Mala  Dengbejan"  projesinde  yer  almasını  ve dengbej  kadınları  anlattı. 

'Halay,  ritim,  ses...' 

Ailesindeki  dengbej  kadınların  serüvenlerini  ve seslendirdiği  birçok  parçayı  ailesindeki  kadınlardan öğrendiğini  anlatan  Xalide,  "Yazın  yaylalarda  düğün mevsimiydi.  Belleğimi  oluşturan  şu  üç  kelime; halay,  ritim,  ses...  Çoban  billurunun  dışında  başka bir  enstrümantal  yoktu.  Halayın  folklorik  ezgilerinin ve  'gelen'  dediğimiz  o  hafızanın  içinde  yoğrulmuş olmak,  çocukluğumdan  ilham  almak  en  büyük  zenginliğim.  Babaanneme  ’gula  govende'  deniliyordu. 
Bu  yüzden  sesi  ve  oyunlarıyla  düğünlerin  gözdesiydi.  Ama  babaannem,  halayda  yanına  dengi  birini almak  yerine  benim  ellerimi  tutuyordu.  Ve  ezgide nakarat  dönerken  'İşte,  burada  şu  sözleri  söyleyeceksin'  diye  fısıldıyordu.  Ellerini  sıkı  sıkıya  tuttuğum babaannemin  adımlarına  çocuk  adımlarımı  uydurmaya  çalışırken  o  ince  çocuk  sesimle  şarkılar  söylüyordum"  şeklinde  dile  getiriyor,  dengbejlikle büyüdüğü  yılları. 

'Sesimizi, dağa  bırakıyorduk...' 

"Bu  kadınlar  ve  ezgileriyle  büyüdüm"  diyen  Xalide,  kadınların  Teşî eğirirken  ya  da  Beri'ye  (süt  sağmaya  gitmek)  giderken  şarkı  söylediklerini  dile getiriyor.  Xalide,  ailesindeki  kadınları  kendi  deyimiyle,  "Sesini  dağa  bırakan  kadınlar"  olarak  tanımlıyor.  Xalide,  dağda  yankılanan  sesin  o  hikâyesini  şu şekilde  anlatıyor:  "Beri'ye  çıktıklarında  başlıyorlar- 


mış  şarkılarını  söylemeye.  O  sırada  yoldan  geçen atlılar,  şarkı  söyleyen  kadınların  sesini  duyunca  atlarından  inip  dinliyormuş." 

Xalide,  seslendirdiği,  "Werî  Yeman",  "De  le  le  Mihube"  gibi  birçok  eseri  sesi  çok  güzel  olan  teyzesinden  derlediğini  söylüyor. 

'Babam  arşivini  bana  bıraktı' 

Babasının  çok  iyi  kaval  çaldığını  ve  dengbej  olduğunu  söyleyen  Xalide,  "Dört  parça  Kürdistan'ı dolaşıp  dengbejlerin  seslerini  kasete  kaydediyordu.  Babam  bu  arşivini  bana  bıraktı.  Teknik  ola¬ 


rak  müzikle  tanışmam  95'te  oldu.  Dengbejlik, sadece  sesin  kullanıldığı  ağıtsal  biçim  ile  yaşanmışlıkları  anlatan  kişilere  denir.  'Deng'  ses  demek, 'bej'  ise  söyleyendir.  Dengbejlikte,  ses  ahengi, nüans,  gırtlak  motifi  çok  farklıdır  ve  zengindir. 
Dengbejlerin  ise  şöyle  bir  özelliği  vardır:  gördükleri  olayları  kadrajdan  bakan  bir  göz  misali  kaydedip  sözlere  dökmek  ve  halka  ulaştırmak.  Yüzyıllar boyu  dengbejlik  geleneği  sayesinde,  Kürt  tarihi ve  kültürü  hakkında  sözlü  aktarım  yapılmıştır.  Bu kadim  geleneğin  sürdürücüsü  olabilmek  büyük bir  tasavvur  istiyor"  şeklinde  ifade  ediyor. 


'Viyan  Peyman,  derin  izler  bıraktı' 

Dengbej  olmaya  karar  verme  sürecinde  kendisini  etkileyen  iki  olayı  Xalide,  şu  şekilde  anlatıyor: "Abdullah  Öcalan'ın  dengbejlik  geleneği  ile  ilgili çözümlemeleri  var.  Dervveş'e  Evdi  ve  Edule  üzerine  çözümlemesi  beni  çok  etkilemişti.  Bir  diğer etkilenmem  de,  Viyan  Peyman'ın  şahadetinden sonra  yaşandı.  İkisi  de  derin  izler  bıraktı.  Viyan, Kobane'de  o  yıkım  ve  talanın  ortasında  oturmuş, yaşananlar  üzerine  'klam'  söylüyordu.  Halkın  yaratmış  olduğu  değerlere  yaraşır  bir  sanat  anlayışıyla,  dengbejlik  geleneğini  yeni  nesillere 


aktarmak  ve  bu  nesli  de  teşvik  etmek  için  elimden  gelen  bütün  çabayı  sarf  edeceğim." 

'Dengbej  kadınlar  çok  bedel  ödedi' 

"Kürt  kadınları,  "lorandin"  dediğimiz  ninnilerle büyütürken  çocuklarını  ya  da  ağıt  yakarken  aslında hep  sözler  ve  sesler  üretmişlerdir"  diyen  Xalide, dengbejliğin  Kürt  kadınlarındaki  yerinin  önemine değiniyor.  Xalide,  dengbejliğin  kadınların  hayatındaki  yerine  ilişkin  şunları  söylüyor:  "Kürtlerin  yaşadığı  tüm  bu  acıların  kalbinde  kadınlar  yer  alıyor. 
Ama  feodal  düzen,  kadının  geri  plana  itilmesi  bu 


alandaki  üreticiliklerinin  de  görmezden  gelinmesine  neden  oluyor.  Tuxase  Xemo,  Fatma  İsa,  Meryem  Xan,  Eyşe  Şan  gibi  kadın  dengbejler  o dönemde  büyük  bedeller  ödeyerek  çalışmalarını yürütmüşler." 

'Kültürel  soykırıma  karşı...' 

2012  yılından  beri  evinde  dengbejlik  kursu  verdiğini  ifade  eden  Xalide,  ilk  öğrencisinin  bir  Fransız olduğunu  daha  sonra  ise  Brezilya'dan,  İtalya'dan gelip  dengbejlik  kursu  aldıklarını  dile  getiriyor.  "Bir ses  nasıl  üretilir,  nasıl  dengbej  olunur?"  soruların¬ 


dan  yola  çıkarak  gırtlak  üzerine  dersler  verdiğini  belirten  Xalide,  "Fransız  kadın  sanatçı  Eleonore Fourniau,  benim  öğrencim.  Çok  ilgi  gösteriyorlar dengbejliğe.  Yakın  zamanda  Med  Kültür  Merkezi'nde  'Mala  dengbejan'  açıldı.  Çok  önemli  bir  çalışmadır  bu.  Çünkü  dengbejlik  ve  divan  kültürü  yok olma  tehdidi  altında.  Amacımız,  yeni  nesillerin  ilgisini  dengbejliğin  üzerine  çekmek,  bu  kültürü  canlı tutmak  ve  yaşatmaktır.  Popüler  kültüre  ve  kültürel soykırımına  karşı  dengbejliği  icra  etmek  kültürel soykırıma  karşı  bir  duruştur"  şeklinde  konuştu. 

•Kaynak:  JINHA 


"Abdullah  Öcalan'ın,  Derweş'e  Evdi  ve  Edule  üzerine  çözümlemesi  beni  çok  etkilemişti.  Bir  diğer  etkilenmem  de, Viyan  Peyman'ın  şahadetinden  sonra  yaşandı.  Viyan,  Kobane'de  o  yıkım  ve  talanın  ortasında  oturmuş,  yaşananlar üzerine  'klam  söylüyordu.  Halkın  yaratmış  olduğu  değerlere  yaraşır  bir  sanat  anlayışıyla,  dengbejlik  geleneğini yeni  nesillere  aktarmak  ve  bu  nesli  de  teşvik  etmek  için  elimden  gelen  bütün  çabayı  sarf  edeceğim." 
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Devlet  ve  iktidar,  özgürlüğün  bittiği  yerdir 


Merkezi  uygarlık  sistemini  özgürlük  sorunu  temelinde  değerlendirdiğimizde giderek  katmerleşen  bir  kölelikle  yüklendiğini  gözlemleriz.  Köle  üç  boyutta  da  güçlü  yaşatılır.  İlkin  ideolojik  kölelik  inşa  edilir. 
Mitolojilerden  korkutucu  ve  hükümran  tanrılar inşa  edilmesi  özellikle  Sümer  toplumunda  çok  çarpıcı  ve  anlaşılırdır.  Zigguratın  üst  katı  zihinlere  hükmeden  tanrı  mekânı  olarak  düşünülür.  Orta  katlar rahiplerin  politik  yönetim  karargâhlarıdır.  En  alt  kat ise  her  tür  üretime  koşturulan  zanaatçı  ve  tarımcı çalışanların  katı  olarak  hazırlanmıştır.  Bu  model  günümüze  kadar  özde  değişmemiştir.  Sadece  muazzam  bir  açılma-saçılma  konumuna  erişmiştir. 
Merkezi  uygarlık  sisteminin  5000  yıllık  öyküsü  gerçeğe  en  yakın  tarih  kurgusudur.  Daha  doğrusu  ampirik  olarak  gözlemlenen  bir  gerçekliktir.  Zigguratı çözümlemek  merkezi  uygarlık  sistemini  çözümlemektir.  Dolayısıyla  günümüzün  kapitalist  dünyasistemini  gerçek  temeline  oturtarak çözümlemektir.  Sermaye  ve  iktidarın  kümülatif  olarak  sürekli  gelişimi  madalyonun  bir  yüzü  iken,  diğer yüzünde  korkunç  kölelik,  açlık,  yoksulluk,  sürüleşme  vardır.  Özgürlük  sorununun  nasıl  derinleştiğini  daha  iyi  anlıyoruz.  Merkezi  uygarlığın sistematiği  toplumun  giderek  özgürlükten  yoksunlaştırılmasını,  sürü  toplum  düzenine  düşürülmesini sağlamadan  kendini  sürdüremez.  Varlığını  koruyamaz.  Sistemin  mantığındaki  çözüm  daha  fazla  sermaye  ve  iktidar  aygıtları  oluşturmaktır.  Bu  ise  daha fazla  yoksullaşma  ve  sürüleşme  demektir.  Özgürlük sorununun  bu  denli  çok  büyümesi,  her  çağın  temel sorunu  haline  gelmesi  sistemin  doğasındaki  ikileminden  ötürüdür.  Yahudi  kabilesinin  örnek  konumunu  boşuna  sunmadık.  Son  derece  öğreticidir. 
Özgürlüğü  de,  köleliği  de  Yahudilik  üzerinden  okumak  bu  nedenle  çağlar  boyunca  öneminden  hiç  yitirmemiştir... 


Özgürlük  çeşitlenmedir 

Özgürlüğü  evrendeki  çoğullaşma,  çeşitlenme, farklılaşma  olarak  tanımlamak  toplumsal  ahlak açıklamasında  da  kolaylık  sağlar.  Çoğullaşma,  çeşitlenme  ve  farklılaşma  zımnen  de  olsa  bağrında hep  zeki  bir  varlığın  seçim  yapma  kabiliyetini  düşündürür.  Bitkileri  çeşitliğe  yönelten  bir  zekânın mevcudiyetini  bilimsel  araştırmalar  da  doğrulamaktadır.  Bir  canlı  hücresindeki  oluşumları  şimdiye dek  hiçbir  insan  elinden  çıkma  fabrika  eli  sağlayamamıştır.  Belki  Hegel  kadar  evrensel  zekâdan (Geist)  bahsedemeyiz.  Ama  yine  de  evrende  zekâya  benzer  varlıktan  bahsetmek  tümüyle  saçmalık  olarak  yargılanamaz.  Farklılaşmayı  zekâ  varlığı dışında  başka  bir  anlatımla  dile  getiremeyiz.  Çoğullaşma  ve  çeşitlenmenin  hep  özgürlüğü  çağrıştırması,  temellerindeki  zekâ  kıvılcımlarından  ötürü olsa  gerek.  İnsanı  şöyle  tanımlamak  mümkündür. 
Bilinebildiği  kadarıyla  evrenin  en  zeki  varlığı.  Peki, bu  zekâsını  nasıl  edinmiştir?  Bilimsel  olarak  (fiziki, biyolojik,  psikolojik  ve  sosyolojik)  evrensel  tarihin özeti  olarak  da  tanımlamıştım.  Bu  tarifte  evrensel zekânın  birikimi  olarak  insan  tanımlanmaktadır.  Bir çok  felsefi  ekolde  insanın  evrenin  bir  maketi  olarak sunulması  da  bu  nedenledir.  İnsan  toplumundaki zekâ  düzeyi  ve  esnekliği  toplumsal  inşanın  gerçek temelini  teşkil  etmektedir.  Özgürlüğü  bu  anlamda toplumsal  inşa  gücü  olarak  da  tanımlamak  yemdedir.  Buna  ilk  insan  topluluklarından  itibaren  ahlaki  tutum  denildiğini  biliyoruz.  O  halde  toplumsal ahlak  ancak  özgürlükle  mümkündür.  Daha  doğrusu özgürlük  ahlakın  kaynağıdır.  Ahlaka  özgürlüğün  katılaşmış  hali,  geleneği  veya  kuralı  da  diyebiliriz. 
Eğer  ahlaki  seçim  özgürlük  kaynaklıysa,  özgürlüğün zekâyla,  bilinç  ve  akılla  bağı  göz  önüne  getirildiğinde  ahlaka  toplumun  kolektif  bilinci  (vicdanı)  demekte  daha  anlaşılır  oluyor.  Teorik  ahlaka  etik 


denilmesi  de  ancak  bu  çerçevede  anlam  ifade  edebilir.  Toplumun  ahlaki  temelleri  dışında  bir  etikten bahsedemeyiz.  Şüphesiz  ahlakî  deneyimlerden daha  yetkin  bir  ahlak  felsefesi,  yani  etiği  çıkarılabilir.  Ama  yapay  etik  olmaz.  Kant'ın  bu  konuda  da çok  çaba  harcadığı  bilinmektedir.  Pratik  akla  etik demesi  anlaşılırdır.  Aynı  zamanda  ahlakı  bir  özgürlük  seçimi,  imkânı  olarak  yorumlaması  günümüz için  de  geçerliliğini  koruyan  bir  görüştür. 

Her  devlet  ve  iktidar  donmuş  akıldır 

Toplumsal  politikayla  özgürlük  bağlantısı  da  görünürdür.  Politik  alan  uzgören  akılların  en  çok  çarpışıp  yoğunlaştıkları,  sonuç  almaya  çalıştığı  alandır. 
Bir  anlamda  katılan  öznelerin  kendilerini  politik sanat  aracılığıyla  özgürleştirdikleri  alan  olarak  tanımlamak  da  mümkündür.  Toplumsal  politika  geliştirmeyen  her  toplumun,  bunun  karşılığının özgürlükten  yoksunluk  olarak  kendisine  döneceğini,  fatura  edileceğini  bilmesi  gerekir.  Politik  sanatın  yüceliği  bu  anlamda  karşımıza  çıkar.  Politikasını geliştiremeyen  her  toplum  kaybetmeye  mahkûmdurlar.  Zaten  politika  geliştirememek  demek  kendi vicdanını,  hayati  çıkarlarını,  öz  kimliğini  tanımamak demektir.  Herhangi  bir  toplum  için  bundan  daha ağır  bir  düşüş,  kaybediş  söz  konusu  olamaz.  Özgürlük  talebi  bu  türtoplumlar  için  ancak  kimlik  ve  kolektif  vicdanları  için  ayağa  kalktıklarında  diğer  bir deyişle  politik  mücadeleye  atıldıklarında  söz  konusu  olabilir.  Politikasız  özgürlük  istemleri  vahim bir  yanılgıdır.  Politikayla  özgürlük  arasındaki  ilişki¬ nin  çarpıtılmaması  açısından  iktidar  ve  devlet  politikaları  (aslında  politikasızlık  demek  daha doğrudur)  ile  aralarındaki  farkın  özenle  çizilmesi gerekir.  İktidar  ve  devlet  aygıtlarının  işleri  için  strateji  ve  taktikleri  olabilir,  ama  gerçek  anlamda  politikaları  olmaz.  Zaten  iktidar  ve  devletin  kendisi 


toplumsal  politikanın inkârının  sağlandığı aşamada  vücut  bulurlar.  Politikanın  bittiği yerde  iktidar  ve  devlet  yapıları  iş  başında  olur.  İktidar  ve  devlet  politik  sözün,  dolayısıyla  özgürlüğün bittiği  yerdir.  Orada  sadece  idare  etme,  söz  dinleme,  buyruk  alma  ve  verme  söz  konusudur. 
Kanun,  tüzük  vardır.  Donmuş  bir  akıldır  her  iktidar ve  devlet.  Gücünü  de  güçsüzlüklerini  de  bu  özelliklerinden  alırlar.  O  halde  devlet  ve  iktidar  alanları özgürlüklerin  arandığı,  sağlandığı  alanlar  olamaz. 

Hegel'in  devleti,  özgürlüğün  sağlandığı  gerçek alan  olarak  sunması  modernitenin  tüm  tahakkümcü  görüş  ve  yapılanmalarının  temelini  oluşturur.  Öyle  ki,  Hitler  faşizmi  bu  görüşün  nelere  yol açabileceğini  açıklayan  örneklerin  başında  gelmektedir.  Hatta  Marks  ve  Engels'in  öncülük  ettikleri  bilimsel  sosyalizm  anlayışında  devlet  ve  iktidarın temel  sosyalist  inşa  araçları  olarak  öngörülmeleri farkında  olmayarak  özgürlüğe,  dolayısıyla  eşitliğe en  vahim  darbe  olmuştur.  Ne  kadar  devlet  o  kadar az  özgürlük  söylemini  liberaller  daha  iyi  fark  etmişlerdir.  Başarılarını  da  bu  öngörülere  borçludurlar. 
Tahakküm  araçları  olarak  devlet  ve  iktidarlar  özü gereği  zorla  el  konulmuş  artık-ürün  ve  değerlerin, yani  toplam  sermayenin  değişik  bir  türünden başka  bir  anlam  ifade  etmezler.  Sermaye  devletleştirir.  Devlet  sermayel eştirir.  Aynı  husus  her  tür iktidar  aygıtları  için  de  geçerlidir.  Toplumsal  politik alan  ne  kadar  özgürlük  doğurucuysa,  iktidar  ve devlet  alanları  da  o  denli  özgürlük  yitirim  alanlarıdır.  Belki  iktidar  ve  devlet  yapıları  bir  çok  kişi,  grup ve  ulusu  daha  çok  zenginleştirip  özgürleştirebilir. 
Ama  Yahudi  örneğinde  gördük  ki  bu  ancak  öteki toplumların  yoksulluğu  ve  köleliği  pahasına  mümkündür  ki,  bunun  sonu  da  soykırımdan  savaşlara kadar  her  tür  yıkımdır. 


Şebnem  Korur  Fincancı/Evrensel 


"Devlet  büyüklerine  bir  suikast  halinde  millet cezaevlerini  basacak  ve  tüm  fetöcüleri  ve  PKK'lıları  asacak".  Halk  Arasında  konuşulan  bu." 

Hukuk  felsefesinin  en  az  iki  bin  yıllık  tarihini yok  sayan,  insanlığa  dair  kazanımları  bir  çırpıda silen  bu  hiddetli  ama  yazım  kurallarından  yoksun  dilleriyle  saldırırken,  gözlerimizin  içine  bakabilseler  gözlerindeki  korkuyu  görebiliriz eminim.  Peş  peşe  bastıkları  370  derneğin  kapılarına  takılan  kağıtların  baştan  savmalığında, mühürlerin  daha  yapılırken  dökülen  acınasılığında,  uzun  namlulu  silahlarla  girip  yerlerde  sürükleyerek  saldırdıkları  ezilenlerin  avukatlarının, kadınların,  çocuk  hakları  için  onlarca  yıldır emeği  ilmek  ilmek  dokuyanların  direncinde  korkularının  kokusunu  almamak  mümkün  değil. 
Korku  çok  zorlu  bir  duygudur,  başa  çıkılması  çok güç...  Ancak  korkmadığınızda,  sevebilirsiniz  insanları.  Korkuyla  ve  sevgisiz  yaşamak  ağır  bir yüktür  oysa.  Geçen  hafta  insan  hakları  mücadelemizi  yargılayanlara  da  korkmadığımızı  söyledik.  Mahkemede  söylediğimiz  sözleri  bir  kez  de buradan  paylaşalım:  "Her  zaman  eleştirel bakma  gayreti  içinde  olan,  tartışan  ve  hekimlik mesleğim  gereği  yaşamdan,  dolayısıyla  öldüren, sakat  bırakan  ve  insanlığımızı  aşındıran  savaştan değil,  elbette  barıştan,  yaşam  hakkından  yana insan  hakları  mücadelesi  yürüten  birisi  olarak, bu  memlekette  belki  de  şaşırtıcı  biçimde  ilk  kez cezaevi  deneyimi  yaşattığı  için  bu  dönemde cübbesinde  düğme  arayanlara  teşekkür  borçlu olmalıyım. 

Özgürlüğünden  alıkonanların  yaşadıkları  hak ihlalleri,  işkence,  işkencenin  etkili  soruşturma ve  belgelemesi,  gözaltı  muayenelerinin  nasıl özensiz  ve  yazarlarından  biri  olma  onurunu  yaşadığım  İstanbul  Protokolü  ilkelerine  göre  yapılmadığı,  cezaevlerinde  hasta  mahpuslar, anneleriyle  birlikte  özgürlüğünden  alıkonulmuş çocuklar,  emek  sömürüsüne  maruz  kalan  yabancılar,  yıllarca  dile  getirmeye  çalıştığımız  F  tipleri  ve  tecritin  her  türden  uyarandan yoksunluğu  ile  işkenceye  dönen  özelliği,  cezaevi çalışanlarının  sınırlandırılmış  yaşam  ve  çalışma koşulları  hakkında  bunca  deneyim  ve  bilgi  biriktirmemi  sağladıkları  için,  ama  hayır  teşekkür  etmiyorum.  Tam  tersine,  bir  insan  hakları eylemini,  bir  dayanışma  eylemini  "terör  örgütü propagandası"  olarak  niteleme  fütursuzluğu  nedeniyle  ve  görevlerini  kötüye  kullandıkları  için heyetiniz  huzurunda  haklarında  şikayetçi  oluyorum/suç  duyurusunda  bulunuyorum.  Olması gereken  benim  de  halen  başkanlığını  yürüttüğüm  ve  bu  topraklarda  cezasızlıktan  beslenerek varlığını  sürdüren  işkencenin  insanda  yol  açtığı tahribatı  onarmak  için  var  gücüyle  emek  veren Türkiye  İnsan  Hakları  Vakfı,  insan  hakları  ihlallerinin  ortadan  kaldırılması  için  30  yıldır  soluksuz  mücadele  eden  kurucu  örgütümüz  İnsan Hakları  Derneği  gibi,  gerçekten  bağımsız  insan 


hakları  örgütlerinin  özgürlüğünden  alıkonma mekanlarında  bağımsız  ve  nesnel  değerlendirme  yapabilmesinin  önünün  açılmasıdır.  Bizleri  tutuklayarak  cezaevine  gözlemci  atamaları gerekmez!  Ancak  tutuklandık  diye,  kendimize biçtiğimiz  ödevi  yapmaktan  da  çekinmeyiz,  bugüne  dek  hiç  çekinmedik! 

"Ödevin  olduğunu  bildiğin  şeyi  yaptığında seni  görürler  diye  çekinme,  halkın  yargısı  ne kadar  kötü  olursa  olsun,  iyiyse,  seni  düşünmeden  mahkûm  edecek  olanlardan  ne  diye  korkuyorsun!"  demiştir  Stoacı  düşünürlerden Epiktetos  bundan  2000  yıl  önce.  Nedir  peki ödev  diye  tanımladığımız?  Stoacılar  ve  aydınlanmacılar  gibi  dışarıdan  ve  dayatmacı  ödevler değil  elbet  kendimize  biçtiğimiz.  Kapsayıcı  yükümlenmelerin  peşindeyiz  bizler,  bir  hekim  olarak,  insan  hakları  mücadelesini  temel  alan  ve ömrünü  bu  mücadele  içinde  geçiren  bir  insan olarak  tanımladığım,  tanımladığımız  ödevler  insana  ve  özgürlüğe  dairdir.  Özgürlüğümüzden vazgeçmek  aynı  zamanda  Rousseau'nun  da ifade  ettiği  gibi,  insan  olma  niteliğimizden  vazgeçmek,  hatta  ödevlerimizden  vazgeçmek  değil midir?  Düşünce  özgürlüğü  insanlık  tarihi  boyunca  pek  çok  düşünürün  de  dile  getirdiği  gibi insan  haklarının  temelidir.  Özgürce  düşünen, özgürce  eleştirebilen  insan  dünyanın  ilerlemesinde  itici-yapıcı  güçtür.  Düşüncelerine  katıldığımız,  düşüncelerimizi  ilettiğimiz  başka  kişilerle 


toplu  olarak  düşünemediğimiz  zaman  çok  düşünebilir  miyiz,  iyi  düşünebilir  miyiz,  diye  sorar Kant.  İnsanlardan  düşüncelerini  başkalarına açık  açık  iletme  özgürlüğünü  alan  dış  güçlerin düşünce  özgürlüğünü  de  kaldırdığını  söyleyebiliriz.  Düşünce  özgürlüğü  tüm  kötülüklere  derman  olabilecek  olan  en  temel  özgürlüktür.  İnsan hakları  ise  ancak  eleştirel  bir  ortamda  gelişebilir. 
Bu  eleştiriler,  düşünceler  çok  sarsıcı,  rahatsız edici  olsa  dahi...  Bazı  insanları  değil,  tüm  insanların  değerli  olduğu  birtoplumda  hem  kendi  değerimizin  farkındalığı  ile  davranmak,  hem  de tüm  insanlara  değer  vermek,  onurlu  insanı  yaratmak  insan  haklarının  temelini  oluşturur.  Değerleri  olmayan  bir  insanın  kendine  ve  topluma yabancılaşması  kaçınılmazdır.  Bizim  gerçek  gücümüz  aklımızı  yüreklilikle  kullanabilme  direncimizdedir. 

Aklımız,  bize  90'lı  yıllardan  beri  pek  çok  muhabiri  öldürülmüş,  öldürülmeyenleri  cezaevlerinden  geçirilmiş,  defalarca  kapatılmış  bir gazetenin  yayın  yönetmenleri  21.  yüzyılda  hala benzeri  tehditler  ve  baskılarla  karşılaştığında yürekli  davranıp  onların  yanında  olmayı  söylemektedir.  Şimdi  ödevimiz  cezaevinden  gelen İnan  Kızılkaya  ve  Zana  Kaya'nın  mektuplarına neden  el  konulduğunu,  neden  tecritte  tutulduklarını,  istedikleri  gazetelerin  kendilerine  verilmemesi,  çıplak  arama  ve  kötü  muamele iddialarını  sorma  zorunluluğudur.  Zeus'un  üstün 


güçleri  vardır,  ahlaksızlıklarını  da  bencilce  bu güçlerle  gerçekleştirir.  Prometheus  ise  insana adanmışlığıyla  yücelir.  Devletler  adamayı  değil kendisine  adanmayı  hedefledikleri  ölçüde  devlet  ahlakını  Zeus  ahlakına  dönüştürür.  İnsan hakları  mücadelesinin  neferleri  ise  Prometheus ahlakıyla  kendilerini  insanlığa  adarlar.  Devletler güçlü,  dokunulamaz,  eleştirilemez  ve  denetlenemez  bir  varlık,  her  şeye  muktedir  Leviathan olarak  düşünüldükçe  güçlü  ve  tutarlı  bir  yaşam düzeni  oluşturulamaz.  Devlet  ve  devlet  dışındaki  güçlerin  dengesi  demokratik  bir  yaşam  biçiminin  nitelik  ve  niceliğini  belirler.  Yetkin  bir bilinç,  ahlaklı  ve  vicdanlı  olma  her  koşulda  eleştirel  olmayı  gerektirir.  Bu  bir  mücadeledir,  düşünce  ve  insanlık  yararına  eylem  üretmek  bu mücadelenin  ana  unsurudur,  Voltaire'in  dediği gibi  "insan  eylem  için  doğmuştur,  alevin  yükselmesi,  taşın  düşmesi  gibi"  ve  ancak  bu  düşünme ve  eylem  sürecinde  birlikte  olduğumuzda  var olabiliriz.  "İnsan  dünyayla  sarılmış  ve  dünyayla içerilmişse  dünyayı  sarar  ve  içerir"  der  Henri Delacroix.  Dayanışma  da  dünyayı  sarma  ve  içermenin  gereğidir.  İnsan  olmanın,  insan  hakları mücadelesinin  bir  neferi  olmamın  gereğidir.  Ben ödevimi  yaptım  ve  suçlamaları  kabul  etmiyorum."* 

*Tarihe  adını  yazdırmış  tüm  düşünürlere 

saygıyla... 
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i  ima  Jineolo 


Jineolojî  weke  peyv  te  wateya  zanista  jin.  Di Kurdî  de  "Jin",  weke  peyv  te  wateya  jine.  Di Kurdî  de  ji  peyva  "Jiyan"  e,  afiriye. 

Ev  peyv  li  Rojhilata  Navîn  û  di  tevahiya  zimanen Hînt-Ewrûpî  de  di  wateya  jiyan,  zindîbûn, dîsa  ZÎN  an  jî  ZEN  ango  JIN'e  de  te  bikaranîn.  Jin, weke  ya  ku  yekem  car  weke  zayend  ket  iye  ferqa xwe  te  qebûlkirin.  Ya  ku  cara  yekem  her  tişte  ku der  bare  jiyane  de  ye  peş  xistiye  jin  e.  Ango  jiyan,  li ser  bingeha  regezen  exlaqî  û  polîtîk  li  dora  jine  hatiye  hûnandin.  Civakîbûn  li  ser  ve  bingehe  peşketiye.  Ya  ku  civaka  xwezayî  bi  nirxen  exlaqî  û  polîtîk ve  ava  kiriye,  jin  e.  Loma  dema  te gotin  "jiyan"  hema  jin,  dema  te  gotin  "jin"  jî  hema jiyan  te  bîra  mirov.  "JİYAN",  di  vvateyeke  din  de  jî  di bedena  jine  de  diherike. 

Ducanîtî  û  xwîna  mehane  (regl),  di  heman  deme de  giredana  jine  ya  bi  jiyane  re  û  rola  we  ya  di  domandina  jiyane  de  dideyne  hole.  Jin,  hem  di  peşxistina  nirxen  jiyanî  de,  hem  jî  di  ware  bedenî  de  bi jiyane  re  hatiye  vvekhevkirin.  Ji  ber  ve  sedeme  di navbera  jin  û  jiyane  de  giredanen  ku  qut  nabin hene.  Di  ve  hele  de  jin;  li  hemberî  rastiyen  jiyane zedetir  vvergirvan  e.  Di  heman  deme  de  li  gorî  zayenda  zilam  jî  zedetir  berpirsyar  e. 

Jin,  hem  weke  fizîkî  hem  jî  weke  vvateyî  beşa  herî berfireh  a  xwezaya  civakî  çedike.  Jixwe  vvekhevkirina  jine  ya  bi  jiyane  re  jî  çavkaniya  xwe  ji  ve  rastiye digire.  Di  ve  hele  de  jinolojî  ku  zanista  jine  ye,  di heman  deme  de  zanista  jiyane  ye  jî. 

Zanista  exlaqî  û  estetîk zanista  jin£  ye 

Jineolojî;  bi  qasîku  li  hemberî  ji  nû  ve  peşxistina giredana  jine  ya  bi  jiyane  re  berpirsyar  e,  di  heman deme  de  li  hemberî  azadkirin,  xweşikkirin  û  dayîna jiyandina  jiyane  erk  û  berpirsyariyen  dîrokî  û  rojaneyî  yen  mezin  dikeve  ser  mile  we.  Rastiyen  ku we  jinolojî  derxin  hole,  herhal  we  ji  rastiyen  ku teolojî,  polîtîkolojî,  eskatalojî,  pedagolajiye,  bi  kinahîji  gelek  "lojiyen"  der  bare  sosyolojiye  de  kemtir nebin.  Te  zanin  ku  jin,  hem  weke  fizîkî  hem  jî  weke vvateyî  beşa  herî  berfireh  a  xwezaya  civakî  çedike. 
Levvma  ev  nikare  be  înkarkirin.  We  deme  ma  we çima  ev  beşa  herî  girîng  a  civaka  xwezayî  nebe  mijara  zaniste?  Çima  em  e  we  nekin  mijara  zaniste? 

Eğer  sosyolojiya  ku  heya  ji  pedagolojiye  (zanista pervverde  û  terbiyeya  zarokan)  re  hatiye  dabeşkirin jineolojî  çenekiribe,  ev  bi  rastiya  sosyolojiye  ya  bi zîhniyeta  we  ya  ner  ve  giredayî ye.  Heya  ku  xwezaya jine  di  tarîtiye  de  bimîne,  we  xwezaya  civake  jî  ronî nebe.  Ronîbûna  civaka  xwezayî  ya  rast  û  berfireh, bi  ronîbûna  rasteqîn  û  berfireh  a  xwezaya  jine  ve gengaz  e. 

Aşkerekirina  dîroka  metingerkirina  jine,  haya  metingerkirina  we  ya  aborî,  civakî,  siyasî  û  zîhnî  we  di eşkerekirina  tevahî  mijaren  din  en  dîroke  û  heta eşkerekirina  bi  her  alî  ya  civaka  rojane  de  tevkariyeke  mezin  çebike...  Zanista  exlaqî  û  estetîk,  parçeyekji  zanista  jine  ye  û  je  qut  nabe.  We  rasttir  be ku  zanista  aboriye  jî  weke  parçeyek  ji  zanista  jine be  peşxistin. 

"Aborî,  teşeyeke  xebata  civakî  ya  ku  jin  ji  destpeke û  vir  ve  te  de  rola  hîmî  dilîze  ye...  Tevgera  jine  ya azad,  vvekhev  û  demokratîk  ku  femînîzme  jî  digire nava  xwe  û  xwe  dispere  ser  zanista  jine,  eşkereye ku  we  di  çareseriya  pirsgireken  civakî  de  rola  sereke bilîze."  Weke  ku  de  ji  ve  nirxandine  jî  be  femkirin Reber  Apo  weke  zanista  jine  jineolojî  di  berfirehiya perspektîfa  pradîgmaya  nû  ya  zanista  civakî  de  gir- 


•  Pewîst  e  xebaten  herî  berfireh en  zanistî  yen  jineolojiye,  di  qada zanista  heyîna  jine  û  dîroka  we  de be  meşandin.  Bi  taybetî  jî  eğer  giredana  heyîna  jine  ya  bi  felsefe  re bi  avvayek  kokdar  be  çekirin,  ev  e di  bisînorkirin  û  paşvexistina  çeloxwariyen  zanebûne  û  teşeyen zekaya  analîtîk  ku  di  roja me  de  pirr  zede  mezin  bûye de  roleke  girîng  bilîze. 


tiye  dest  û  we  weke  şaxeke  Sosyolojiya  Azadiye dihizire.  Zanist,  çalakiya  hizir  a  ku  xwe  dispere  ser ceribandinan  ku  bi  avvayek  rek  û  pek  bûyer  û  diyardeyen  di  gerdûne  de  ledikole,  hest û  ravvejan  (varsayım)  biçûk  nabîne  û  inkar  nake  ye. 
Di  cevvhera  xwe  de  beşeke  felsefeye  ya  biçûk  a  ku xwe  gihandiye  agahiyen  ku  misoger  bûne  ye. 

Her  pekhatin  û  bûyeren  ku  di  nava  xwe  de  pevvendiyen  bi  mantiq  û  yekbûnen  ramanî  çedikin, mijara  zaniste  ne.  Zanist,  dibe  rebaza  mirov  a  guhertin,  giredan,  bertek-bandora  rûbirû  ya  pirr  peşketî  ya  di  nava  gerdûneke  pirr  zindî  de.  Rastiyeke ku  xwe  tene  nespartiye  ser  aqle  analîtîk,  berevajî xwe  weke  berhema  peşketin  û  jiyîna  civakî  û  dîrokî ya  pirr  direj  pek  aniye.  Di  ve  vvateye  de  zanist,  berhemeke  aqle  civakî  ya  ku  xwe  digihîne  heza  guhertin  û  veguhertine  ye.  Rastiyeke  ku  piştî  zanîn  ji amûra  îktîdare  re  hate  veguhertin,  ji  koka  xwe  û bitûnîtiya  civak-xwezaye  hate  qutkirin.  Darbeya  herî mezin  a  ji  zanine  re,  qutkirina  we  ya  ji  zanista  exlaqe ye.  Levvma  ev  qutkirin  hiştiye  ku  zanîn  ji  cevvhera xwe  ya  rastî  re  biyanî  bibe.  Zemîna  ku  herî  zede  ev xwe  di  te  de  dide  nîşandin  û  xwe  bi  avvayekî  herî eşkere  îfade  dike  jî  dibe  zanist.  Jiber  ve  zanist  dibe qada  ku  herî  zede  zayendperestî  xwe  li  dijî  jine  di te  de  kûr  dike  ye.  Avahîsaziya  zayendperestiya  zaniste,  tene  bi  vederkirina  (ötekileştirmek)  jine  û  ew li  derveyî  xwe  dîtine  re  ne  bisînor  e.  Em  ji  venerîna zaniste  ya  ji  xwezaya  civakî  re  bigirin  heya  venerîna 


we  ya  ji  gerdûn,  xweza  û  dîroke  re,  di  hemû  venerînen  we  de  zayendperestî  bi  teşeyen  cüda  xwe  nîşan  dide.  Di  rastiya  roja  me  ya  îro  de  jî  derdikeve hole  ku  ve  ne  tene  jin;  civak,  xweza  û  zilam  jîîstîsmar  kiriye,  ew  ji  dîrok  û  xwezaya  xwe  re  daye  biyanîkirin  û  ji  her  cûreya  bikaranîn  e  re  vekirîtir  hiştiye. 
Zaniste  xwe  tam  weke  xwedayekî  zilam  ava  kiriye. 
Levvre  Zanisten-civakî,  civakan  li  gorî  desthilatdariya zilam  ava  dikin  û  di  ve  vvateye  de  endezyartiya  civake  dikin.  Zaniste  kengî  çavkanî  û  dîroka  xwe  ji venerîna  pozîtîvîst  qut  kir,  xwe  weke  ku  fermana xwede  ye  kir  desthilatdar  û  anî  revvşa  rastiya  ku  teqez  e  û  nikare  be  nîqaşkirin;  hinge  xiyanet  li  çavkaniya  xwe  ya  bingehîn  kir.  Vaye  niha  nûnere  xiyaneta ji  çavkaniya  xwe  re  ye.  Lebele  jineolojî  di  vvateyeke de  dibe  zemîneke  girîng  a  ku  zanist  karibe  xwe  li ser  ji  nû  ve  bigihîne  çavkaniya  xwe  ya  cevvherî  û vvateya  xwe  ya  rastî. 

Jineolojî  qada  tâgihiştin û  zanebûna  j  i  n€  ye 

Weke  ku  te  zanîn  heya  roja  îro  jî  di  zanisten- civakî  de  tu  disîplîn  an  jî  şaxeke  ku  bi  taybet  jine bike  mijara  zaniste  tüne  ye;  ji  bilî  jinekolojiye.  Di nava  şaxen  tibe  (tıp)  de  yekjîji  şaxen  herî  civvan,  jinekolojî  ye.  Bi  kinasîjinekolojî,  di  zemîna  civakî  de qada  piştgiriya  zanebûna  jine  ya  herî  xwezayî  ye  û ji  ber  çand  û  ezmûnen  ku  xwe  disperin  ser  bi  hezaran  salan  nehatiye  navendkirin.  Ev  qad  jî  bi  temamî di  deste  jine  de  ye.  Weke  qada  pisporbûneke  zanista  tibe  jinekolojî,  bi  teşeya  şaxeke  ku  giredayî nexweşî  û  pirsgireken  ku  di  fîzyolojiya  zayenda  biyolojîk  a  jine  de  heyî  ve  te  peşxistin.  Di  çarçoveya berhemdariya  (doğurganlık)  jine  de,  tene  xebîtîna ku  di  bedena  jine  de  xwe  dide  nîşandan  û  pirsgireken  ku  bi  ve  giredayî  ye  digire  nava  xwe.  Sedema ku  berhemdariya  jine  ku  xebitîneke  xwezayî  ye  û fonksiyonen  di  bedena  we  de  yen  bi  ve  ve  giredayî ye  ew  qas  dikin  mijara  tibe  beguman  ev  e;  sîstema desthilatdar  a  zilam  hewl  dide  venerîna  li  ser  bedena  jine  di  heman  deme  de  li  ser  avahiya  demografîk  a  civake  jî  pek  bîne  û  di  çarçoveya  pedivî  û polîtîkayen  sîstema  îktîdarperest  de  vesaz  bike.  Di bin  nave  tenduristiya  jine  de  di  desten  devvlete  û tibe  de  yekdestdariya  venerîna  zayîne,  qisir  an  jî bedena  jine  veguherandina  makîneya  zayîne,  di heman  deme  de  berhemeke  polîtîkayen  sîstema desthilatdar  a  paqijkirina  qewmî  û  qirkirine  yan  jî polîtîkayen  netevveperestiye,  devvleta  netevve  ya nîjadperest-şovenîst  e.  Di  ve  çarçoveye  de  pevvîst e  pirsgireka  zayîne  di  bingeha  pirsgireka  azadiya jine  û  civake  de,  bi  vîn  û  zanebûna  jine  ya  cevvherî ve  were  destgirtin.  Di  roja  me  ya  îro  de  kansera rehm  heya  gelek  diyardeyen  ku  weke  "nexweşiyen 


jine"  ten  binavkirin,  tev  çavkaniya  xwe  ji  destlevverdana  bi  armanca  desthilatdariye  û  bi  venerîna zede  ya  ji  xwezaya  jine  re  digire.  Naxwe  berhemdariya  jine,  civakî,  aborî,  çandî,  civakî-derûnî ye,  ji bo  jine  jî  vvateyeke  we  ya  ku  yekbûna  we  ya  manevvî-maddî  heye  ye.  Ji  ber  we  jî  mirov  nikare  bes bi  xebitîneke  fizîkî-biyolojîk  ve  gire  bide.  Yek  jî  rebaza  herî  bi  bandor  a  parçekirina  yekîtiya  civakî, aqil  û  çanda  civakî,  weke  şaxeke  endüstriye  tibîkirina  zayînbariya  jine  ye.  Pevvîst  e  jineolojî  di  ve qade  de  tekoşîneke  azadperest  û  civakî-zanistî  ya ku  encam  û  biryaren  we  hebin  bide  meşandin  û  ve qade  jîbi  lekolîn  û  vekolînen  berfireh  ve  bigire  dest. 
Çekirina  zarokan  ewqas  ji  exlaq  û  estetîke  dûrkirin, ji  bingehen  we  yen  felsefî  û  civakî  qutkirin  pirr  bi xeter  e  û  bi  misogerî  giredana  we  ya  bi  sîstema devvletperest-bavik  ve  heye. 


Pevvîste  zanist  ji  nû  ve b§  penasekirin 


Ji  bilî  jinekolojiye,  di  zanisten-civakî  de,  di  teoriyen psîkanalîz  en  Freudger  de  jin;  tene  weke  hez  an  jî hebûna  zayendî ya  hîsterîk  û  kem  te  penasekirin  û weke  seriyekî  din  e  zilame  desthilatdar  ku  ev  zilame desthilatdar  "temam  bûye,  servver  e  û  aktîf  e"  ye ku  radestî  navxweyî  kiriye  te  teorîkirin  (kurgulama). 
Psîkolojî  ku  di  te  de  zîhniyeta  falûs-vajînaye  ew  qas te  kûrkirin,  her  wiha  mirov  di  te  de  xwezaya  xwe ya  civakî  bi  asta  herî  hovane  dadixe  ser  refleksen bi  şert  û  ajobariya  hundirîn  û  dibe  zemîna  ku  ev  di te  de  te  "zanistîkirin",  roleke  wiha  dilîze.  Ev  herî zede  jî  bi  modernîteya  kapîtalîst  ve  peş  ket  û  bi avvayekî  lez  bû  popularîte  û  "otorîteya  "  zaniste.  Ev rastî  jî  derdixîne  hole  ku  dive  giredana  her  duyan ya  bi  hev  re  pirr  xurt  be  çekirin. 

Psîkolojî  jî  di  nav  de,  di  tevahiya  şaxen  zaniste  de jin  bireser  e  û  amûra  bîrdozî ya  ku  zemîna  revvatiya sîstema  bavik  diafirîne  ye.  Pevvîst  e  bi  avvayekî  berfireh  û  kûr  be  nirxandin  ku  bi  desthilatdariya  bîrdozî re  li  ser  vîn,  hizir  û  keda  jine  sîstemeke  desthilatdariye  ya  berfireh  bi  deste  zaniste  hate  peşxistin. 
Di  ve  vvateye  de  pevvîst  e  mirov  di  her  şert  û  mercî de  bi  guman  nezî"daneyen  zanistî"  yen  ku  der  bare jine  de  weke  zanîna  teqez  a  zaniste  ten  peşxistin  û lansekirin  binihere,  red  bike  û  zanîna  di  çarçoveya zanista  civakî  de  ya  alternatîf  esas  bigire.  Aşkere ye  ku  ev  hem  bi  teşeya  çebûn  û  sazîbûna  zanisten- civakî  ve,  hem  jî  bi  avahîsaziya  zîhniyeta  bavik û  desthilatdar-devvletperest  ve  eleqedar  e.  Ji  eniya jine  ve  rexne  li  zanista  civakî  ku  weke  qeleyen  pozîtîvîzme  û  lîberalîzme  ye  kirin  û  ew  nirxandin,  dibe xebata  herî  bingehîn  a  jineolojiye.  Loma  dive  di  zanisten-civakî  de  bi  felsefe  û  nerîna  jine  ve  pirsgireka rebaz  û  xeta  zanîn -îktîdare  bi  avvayek  bi  kok  be analîzkirin.  Hem  di  aşkerekirina  rûye  rastî ye  zanisten-civakî  de  ku  di  qutkirina  jine  ya  ji  dîroka  xwe de,  di  bireserkirina  civake  ya  bi  jine  re,  di  jebirina hafizaya  civakî  û  zanista  cevvherî  de,  di  bevînkirina jin  û  civake  de  û  di  pekanîna  revvabûna  desthilatdariye  de  ji  rahiben  Sümer  paşverûtir  rol  lîstiye, hem  jî  di  avakirina  alternatîfen  we  de,  rola  jineolojiye  girîng  e.  Pevvîst  e  zanist  ji  nû  ve  be  penasekirin; di  rastiya  xwe  de  zanist  çi  ye,  xebitîna  we  ya  civakî û  karaktera  zanîne  ye  civakî  çi  ye?  Dive  di  vvateyeke nû  de  be  penasekirin.  Di  ve  çarçoveye  de  pevvîst  e zanist  bi  teşeyen  we  yen  din  en  hizir  ve  û  bi  giredaneke  diyalektîk  ve  be  penasekirin  û  yekbûna  we be  afirandin.  Di  ve  xale  de  ji  nû  ve  destgirtina  dîroka jine,  şevvaze  we  ye  hizir,  hebûn  û  jiyane  pirr  girîng e.  Pevvîst  e  xebaten  herî  berfireh  en  zanistî  yen  jineolojiye,  di  qada  zanista  heyîna  jine  û  dîroka  we de  be  meşandin.  Bi  taybetî  jî  eğer  giredana  heyîna jine  ya  bi  felsefe  re  bi  avvayek  kokdar  be  çekirin,  ev e  di  bisînorkirin  û  paşvexistina  çeloxwariyen  zanebûne  û  teşeyen  zekaya  analîtîk  ku  di  roja  me  de pirr  zede  mezin  bûye  de  roleke  girîng  bilîze. 

•Akademiya  zanista  jine 
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•Rojbin  SİMA 


Emine  Alturk,  jineke  ku  di  temeneke  ciwan de  hin  di  salen  90  de  şahidi  ji  gelek  bûyer  û zûriyan  re  dike,  jiyaneke  bi  zehmet  dijî  û dibe  penabera  reyen  nediyar.  Niha  jî  be  ku  em  gotine  d  i  re  j  bikin  eme  jiyan  û  serpehatiya  dayîka Emine  ji  we  guhdarî  bikin: 

Em  heft  xwîşk  û  birayek  me  heye.  Di  salen  19907 de  li  herema  Qileban  yekemin  gund,  günde  Pîran bû  ku  ji  aliye  devvleta  Tirk  we  hat  şevvitandin.  Em di  sala  907  de  ji  gund  derketin,  bave  min  we  deme hat  birîndar  kirin.  Li  her  cih  û  ware  ku  em  diçûne, em  nedihewandin.  Ji  ber  ku  gelek  xurten  me  bibûn gerîla  û  ev  yeka  han  bibû  sedema  tirşe  di  nav  herkeseke  de.  Her  günde  ku  em  diçûne  giliyen  me  dikirin  û  dixwestin  me  bidin  girtin.  Zilam  didan  girtin û  dibin  şikenceyen  giran  de  derbas  dibûn.  Hevsere min  bi  xwe  jî  hat  girtin,  li  ser  zext  çedikirin  ku  leşkeriye  bike,  le  wî  ev  yeka  han  nedipejirand.  Wî rexme  hemû  şikence,  zext  û  zûre  jî  çûna  leşkeriya dijmin  qebûl  nekir  û  ji  ber  ve  jî  yegane  re  ji  me  re ma  bû,  ev  jî  derbasbûna  li  ser  axa  Başûre  Kurdistane  bû.  Em  di  sala  1994'an  de  derbase  Başûre  Kurdistane  bûn  û  li  vvargeha  Bihere  ku  dikeve  aliye çiyaye  Xantûre,  bi  cih  bûn. 

Sâ  şehîd  û  se  jiyanen  nû 

Heya  wan  salan  hevsere  min  wek  mîlîs  erka  xwe a  vvelatpareziye  bi  cih  tanî,  le  pişti  ku  em  hatin  û  li vvargeha  Bihere  bi  cih  bûn  şûn  de,  sîleha  xwe  girt  û bi  avvayeke  aktif  tevlî  xebaten  rizgar  kirina  vvelat  bû. 
Li  vvargeha  Bihere  em  derbasî  Geliye  Qiyamete  bûn li  we  dere  jî  em  derbasî  vvargeha  Etrûşe  bûn.  Di  sala 1995'an  de  dema  ku  ez  li  Etrûş  bûm,  hevsere  min jî  tevî  bismam  û  zavvaye  min  beştarî  çalakiyeke dibin  û  di  ve  çalakiye  de  şehîd  dikevin.  Di  wan  salan de  her  vvelatparezeke  ji  bo  xwe  erk  û  berpirsyarî didît  ku  tevlî  şere  rizgariye  ku  li  her  devere  vvelat belav  dibû,  bibe.  Biştî  şehadeta  hevsere  min;  ji  xwe xwîşka  min  Wesile  a  bi  nave  rexistine  Çîçek  û  du dotmamen  min  tevlî  nav  refen  gerîla  bûn  û  gotin ku  me  se  şehîd  dan,  pevvîste  em  çeka  wan  rakin  û şûna  wan  be  girtin.  Ji  xwe  qet  ji  bîra  min  naçe,  lawe min  Diyar  hîn  çend  roj  bûn  hatibû  dinyaye  ku  me şehadeta  bave  wî  bihîst.  Di  wan  deman  de  gelek zext  jî  li  ser  vvargehe  hebûn,  av  û  nan  li  ser  me  hatibû  birîn.  PDK'e  ambargo  danî  ser  vvargehe  û  em 
95  rojan  birçî  hîştin;  li  ser  me  hin  tişten  ku  ne  gengaz  bû  em  bipejirînin,  ferz  dikirin,  dixwestin  bi  dare zore  wan  tiştan  bi  me  bidin  qebûl  kirin.  Gelek  caran jî  erîş  tanîn  ser  vvargehe,  le  me  jî  bi  berxwedaneke mezin  li  berxwe  da  û  em  teslîm  nebûn. 

Piştî  salek  û  nîv  en  zor  û  zehmet  yen  li  Etrûşe,  em derbasî  Nehdaran  bûn.  Me  jiyaneke  perîşanîdijiya. 
Nan  nebû  ku  em  bidin  zaroken  xwe.  Di  wan  deman de  gelek  zarokjixweji  birsa  ûji  be  avîyejiyanaxwe ji  dest  dan.  Li  Nehdaran  jî  hema  beje  em  nezî  saleke man.  Bave  min  li  vvargeha  Nehdaran  şivvan  bû  û  li ber  pez  dima.  Rojeke  PDK'  e  erîş  kir  û  dema  ew  li ber  pez  bû  kuştin.  Qet  ji  bîra  min  naçe,  sal  1996  bû û  di  12  nîvro  de,  li  ber  çaven  me  ew  kuştin  û  me  nekarî  em  tişteke  bikin.  Keseke  ji  ber  erîşan  nevera biçe  cenazeye  vvîjîji  erdî  rake.  Dijmineke  hov  û  har bû,  tişten  vvisan  bi  sere  me  de  anîn  ku  bi  tu  peyv  û gotine  ne  gengaze  ku  be  ziman.  Ew  peze  ku  di  dest me  de  bû  jî  hemû  girtin  birin,  dayîka  min  bi  çend etîman  ma;  tiştek  nebû  ku  bide  wan  zarok  an. 

Tu  ârîşekâ  nekarî  vîna  me  tek  bibe 

Ji  bo  wan  sedemek  ne  lazim  bû,  be  sedem  erîş  dikirin  û  kes  dikuştin,  her  çi  hebû  digirtin  û  bi  xwe  re dibirin.  Piştî  demeke  şûnde  jî  ji  me  re  xeber  hat  ku dixwazin  bi  erîşeke  berfireh  ben  ser  vvargehe  de  bigirin;  we  deme  jî  lawe  min  pirr  biçûk  bû  û  em  be ku  bikaribin  tişteke  bi  xwe  re  bibin,  hema  me  desten  zaroken  xwe  girtin  û  em  hatin  ketin  navbera  sînore  Kurd  û  Ereb  an.  Ji  aliyeke  PDK'e  erîş  tanî  ser me  û  heqeret  bi  me  dikirin,  ji  aliye  din  jîEreban  peşiya  me  girtibû  û  nedihîştin  em  derbas  bibin.  Zivistan  bû,  befir  û  baran  tekele  hev  dibarî,  ji  aliyeke havvara  dijmin  û  erîşen  wan  yen  li  ser  me  û  ji  aliye din  jî  qerîn  û  havvara  zaroken  me  ku  bi  tirs  û  xofe ketibûn.  Hema  li  we  dere  min  perçeyek  naylone danî  erde  û  zaroken  xwe  danîn  ser  ku  xew  bikin  û perçeyek  din  jî  min  avet  ser  wan.  Le  di  nîve  şeve  de ave  da  bin  cihe  zaroke  min,  ev  jî  ne  bes  bû  ez  dema sibe  rabûm,  min  dît  ku  li  ser  sere  zaroke  min  ewqas befir  bariye  ku  qeşaye  girtiye. 

Di  re  de  zaroke  min  ye  biçûk  berzebibû,  ez  di  we reşeşeve  de  li  pey  zaroke  xwe  digerîm.  Şev  wek 


•  Helbet  tu  şoreş  be bedel,  zor  û  zehmetî nabe;  ked,  xebat  û  bedel dixwaze.  îro  jî  hemû  dinya li  dijî  me  ye  û  li  her  aliyan de  erîş  dikin,  le  em  ji  her deme  zedetir  xurt  û  bi hez  in.  Ez  hertim  dibejim; 
tu  caran  li  doza  xwe  û keda  şehîden  xwe  be bavver  nebin.  Ji  ber  ku partiya  me  partiya  şehidane,  bi  keda  şehidan em  gihan  van  roj  an. 


zehmetî,  çima  we  ev  der  biba  nesîbe  me.  Gelek tişt  me  jiya,  gelek  tişt.. !  Le  mixabin  gelek  ji  wan  jî ji  bîra  min  diçin.  Dema  em  hatin  vvargeha  penaberan  ya  Ş.  Rustem  (Mexmûr)  e,  min  hertim  digot ku  ne  mimkune  em  li  vir  bikarin  debara  xwe  bikin, jiyan  bikin.  Le  wek  hûn  jî  dibînin  li  vir  jiyanek  hat avakirin,  li  ciheke  ku  tove  jiyane  le  hatibûn  birîn, me  jiyan  afirand. 

Me  hedî  hedî  çadiren  xwe  ku  ji  xwe  perçeyek  ji naylone  bûn,  vekirin.  Ji  ber  ku  her  der  be  dar  û şinahî  bû,  tije  mar  û  dûpişk  bû.  Di  her  alî  de  mar û  dûpişk  d  i  keti  n  nav  çadiren  me.  Ev  der  cihek  be av  bû.  Piştî  demeke  şûn  de  tankerek  ave  dihat,  le heta  her  keseke  ji  xwe  re  pîçek  av  je  digirt,  bi hezar  zor  û  zehmetî.  Penc  şeş  rojan  em  be  av man,  av  nîn  bû  ku  ez  bidim  zaroken  xwe.  Zaroken min  ji  be  aviye  digiriyan  û  her  gava  ku  ew  digiriyan  ez  jî  bi  wan  re  dirûniştim  û  digiriyam.  Em  ji ambargoya  xwarine  xelas  bibûn,  le  hatin  ketin nav  ambargoya  be  avî  ye.  Heçî  dikarî  û  derfeten wan  hebû,  reya  dûr  diçûn  û  ji  xwe  re  av  tanîn.  Rojeke  min  jî  got  ka  ez  jî  biçim  û  li  wan  deran  bigerim,  belku  min  jî  hinek  av  bidest  xist.  Bîrek  hebû ku  je  re  digotin  bîra  Ereban,  ez  çûm  we  dere  û min  ji  we  bîre  hinek  av  vexwar  û  hinek  jî  bi  xwe re  anî.  Le  ez  di  cih  de  dikevim  û  dile  min  li  hev  dikeve.  Em  kesen  zozanan  bûn,  ferî  ava  p a q i j  û cihen  dar  û  ber  bûn.  Ava  ku  min  anî  bû,  aveke tehl  bû  ku  ne  pekan  bû  mirov  bikare  vexû.  Ger îro  li  vir  me  jiyanek  wiha  avakiriye,  ne  bi  hesanî bû,  bi  ked,  berxwedan  û  fedakariyeke  mezin  me ev  jiyan  ava  kir. 

Heya  sala  1999'an  jiyana  me  her  çend  zehmet bû  jî  kemek  baştır  bû.  Ji  ber  ku  zehmetiyen  jiyanî bûn,  le  piştî  esareta  Rebere  gele  Kurd  ew  rewş guherî.  Jiyan  ji  bo  me  wek  dojehe  le  hat,  min  nedikarî  xwarin  bixwim,  me  xwe  dida  ber  çadiren xwe  û  em  diaxiwîn  ka  eme  çibikin  û  piştî  ve  revvşe çavan  bijîn.  Qet  ji  bîr  nabim,  di  şeveke  de  ku  ez wiha  bi  eş  razabûm  Rebertî  hat  xewna  min,  em hemû  rez  dibûn,  me  silav  didaye  û  ji  min  re  digot; 'Ez  dizanim  dile  te  gelek  şevvitiye,  ez  derde  te  dizanim,  derde  te  gelek  in.'  Rebertî  di  nav  herkese de  dihat  deste  min  digirt  û  ez  bi  ve  yeke  pirr  şa dibûm.  Her  gava  ku  ez  dikevim  nav  fikaran,  an  jî 


zehmetiyekte  peşiya  min,  Rebertî  te  xewna  min. 
Dema  ji  rexistine  re  jî  zehmetiyek  rû  dide  dîsan ez  xewnen  wiha  dibînim. 


Ji  xwe  û  tekoşîna  xwe  bawer  bin 


Ez  kar  dikim  û  bi  keda  deste  xwe  min  zaroken  xwe mezin  kirin.  Ji  şişeye  şeve  ez  radibûm  û  diçûm  kar heya  heşte  evare.  Her  karek  ku  heba  min  dikir.  Hevsere  min  hîn  20  salî  bû  şehîd  ket,  ez  we  deme  civvan bûm,  le  min  ji  bo  mezin  kirina  zaroke  xwe  a  dihat xwestin  kir.  Dema  şehîd  ket  ez  tene  bi  yek  tiştî  fikirîm,  ew  jî xwedî  li  tekoşîna  wan  derketin  bû.  Lazime gotin  û  pratîka  mirov  yek  be.  Ji  ber  ku  em  deyndare wan  egîdan  in.  Dema  hevsere  min  nû  şehîd  ket, min  digot  ka  eze  van  zarokan  çavan  mezin  bikim. 
Ez  pirr  hestiyar  dibûm,  gelek  caran  ji  min  re  digot ger  ez  şehîd  bim  tüye  jî  bibî  malbata  şehîdan  û xwedî  li  tekoşîna  me  derkevî.  Ji  xwe  ji  hertiştî  re  vekirî  bû,  dema  serhildana  Cizîr  û  Nisebîne  de  em  jin jî  tevlî  serhildane  bûn  û  digot  tu  biçî  ku  ez  li  peşiya te  nabim  asteng.  Ji  peşketine  re  vekirîbû.  Em  nezî 
20  jin  ji  deşta  dare  çûn  Hezexe  ku  tevlî  serhildane 
bibin.  Me  di  ve  serhildane  de  gelek  şehîd  dan.  Me şehîden  xwe  rakirin.  Me  birîndaren  xwe  jî  rakirin  û me  xwe  di  ber  çavan  da  vvenda  kirin.  Me  xwe  se rojan  vveşart,  li  her  derî  polîsan  cihen  kontrole  danîbûn,  em  se  rojan  di  bajer  de  ase  man.  Ji  xwe  cevaba  şehadeta  me  gihabû  gund  û  herkeseke  wisa pe  zanî  bû  ku  em  jî  şehîd  ketine.  Roja  çaran  em gihan  gund  û  herkese  ku  em  didîtin  ecep  mayî diman  û  digotin  ku  ma  hûn  şehîd  neketibûn. 

Xwîşka  min  di  2007'an  de  li  çiyaye  Çirave  şehîd ket.  Helbet  tu  şoreş  be  bedel,  zor  û  zehmetî  nabe; ked,  xebat  û  bedel  dixwaze.  îro  jî  hemû  dinya  li  dijî me  ye  û  li  her  aliyan  de  erîş  dikin,  le  em  ji  her  deme zedetir  xurt  û  bi  hez  in.  Ez  hertim  dibejim;  tu  caran li  doza  xwe  û  keda  şehîden  xwe  be  bavver  nebin.  Ji ber  ku  partiya  me  partiya  şehidane,  bi  keda  şehidan  em  gihan  van  roj  an.  Bingehe  we  raste,  ji  ber ku  li  ser  xwîna  şehîdan  hatiye  ava  kirin.  Tu  caran nekevin  dudiliyan,  ji  xwe  û  tekoşîna  xwe  bavver  bin. 
Insane  ku  zor  û  zehmetî  dîtibe,  lazime  hemû  tiştan rabixe  ber  çavan  û  nekeve  xeflete.  Lazime  em  rojen zehmet  de  haj  xwe  hebin,  bizanibin  çi  dikin  û  çavan tevbigerin.  Pevvîste  em  rojen  teng  de  li  xwe haydar  bin.  Dijmin  nasname  û  hebûna  me tüne  kiriye,  niha  jî  dixwaze  qirkirina  fîzîkî  li ser  me  bide  meşandin,  le  bi  ser  nakevin. 
Her  wekî salen  borî,  we  ev  planen  wan  yen tekbirine  jî  vala  ben  derxistin.  Em  gelek  bûn ku  ber  bi  tunebûne  we  diçûn,  le  îro  em xwedî  nasname  ne,  me  hebûna  xwe  pek anî.  Em  vegerîn  cevvhere  xwe,  wek  jin  îro em  şoreşan  pek  tînin,  şoreşa  ku  nave  şoreşa  mirovahiye  le  te  kirin.  Ger  îro  ez  wek jineke  bi  sera  xwe  dikarim  bijîm,  li  ser  lingen xwe  ravvestim  û  xwe,  malbata  xwe  bireve bibim,  ev  bi  saya  ve  şoreşa  jine  ye.  Ma  qey gengaz  bû  ku  em  jin  wiha  bi  rehetî  jiyan bikin.  Na  ne  mimkun  bû.  Me  xwe  bere  be nirx,  be  feyde  û  kernehatî  didît,  le  îro  em xwedî  vîn  û  îradeyeke  wiha  mezin  in. 


sehmeke  xwe  li  ser  cendeke  min  danî  bû,  ez  ji  tirşe bi  lerzîne  ketibûm.  Tirsa  ku  wan  jî  vvenda  bikim. 
Dema  ez  zaroke  xwe  digeriyam  ketim  çaleke  kur  a ave  û  heya  sibe  bi  wan  çilen  şil  di  we  seqema  zivistane  de  mam.  Ji  xwe  ji  we  deme  deye  nexweş  im. 
Ji  xwe  me  ji  we  şeve  re  digot  şeva  axir  û  zeman,  ji ber  ku  reşeşevek  wisa  bû  ku  tu  ye  bijî  roja  mehşere ye.  Di  we  şeve  de  reşahî  wek  kirasek  ji  dojehe  xwe li  bedene  me  peçabû.  Rojeke  wisa  bû  ku  kes  bi  kese ne  agah  bû,  herkeseke  hema  hewl  dida  ku  rihe  xwe û  ye  zaroke  xwe  xilas  bike.  Ez  evvçend  şaşûmaşû bibûm  ku  min  zaroka  xwe  ku  di  deste  xwesiya  min de  bû,  nedîtibû  û  wisa  dizanî  ku  vvenda  bûye.  Her gava  ku  ez  disekinîm  ez  bi  recife  diketim,  le  dema ez  dimeşiyam  min  serma  û  İaşe  xwe  ye  şil ku  çile  li  ser  min  wek  perçeyek  ji  cemede ew  peça  bû,  dihesiyam!  Ger  em  zû  tevnegeriyaban  ve  PDK'e  erîşeke  berfireh anîba  ser  me.  Ji  ber  ku  bi  arteşa  Tirk  re  di mijara  erîş  kirina  bi  ser  me,  li  hev  kiribûn. 

Niyeta  wan  ew  bû  ku  yen  dikarin  bikujin, bikujin  û  yen  dimînin  jî  dîl  bigirin. 


Li  vvareke  mirî me  tovâ  jiyanâ  reşand 


Dema  em  hatin  vir,  me  dît  ku  çolek  rip û  rût,  tiştek  nîne,  ne  dar  ne  jî  berek  le ye.  Dema  ku  min  bera  xwe  dida  van  çiyayen  be  ber  û  dar,  ez  bi  giriye  diketim û  min  digot  ku  ma  piştî  evçend  zor  û 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jı  nav  jıyane 


Nevvaya  Jin 


ZEYNEP  ERDEM 


Me  sal  eke  tije  bi  berxwedan  li  du  xwe  hîşt 


Hevsengiyen  Rojhelata  Navîn  di  sere sedsala  21e  de  dest  bi  guherandine kirin.  Despeke  kaos  û  kriz  di  asta  heri bilind  de  peş  ket.  Ev  kaos  û  kriz  hedî  hedî  çareseriya  xwe  jî  bi  xwe  re  diafirîne.  Heza  heri  sereke  ku di  nava  ve  kaose  de  peşengiya  jiyana  azad  dike  û diafirîne,  tekoşîna  gele  Kurd  a  bi  peşengiya  j ine  ye. 

Di  sere  sedsala  20’an  de  piştî  şere  cihane  û  şûn de  erdnigarî  di  nava  desthilatdaran  de,  li  hev  hate parvekirin.  Di  şere  parvekirine  de,  be  guman  yen bûn  qûrbanî  di  serî  de  gele  Kurd,  nirx,  ax  û  hemû hebûna  gelan  bû.  Le,  îro  dem  ne  ew  deme  ku  gelen hereme  li  bende  bisekinin  ku  hezen  desthilatdar çarenûsa  wan  diyar  bikin.  Tekoşîna  gelan  ya  bi  peşengiya  Tevgera  Azadiye  peş  dikeve,  hemû  gelen hereme  hişyar  kiriye.  Gelan  edî  pişta  xwe  daye  hev, di  sengeren  şer  de  li  dijî  desthilatdariye  mil  bi  mile hev  şer  dikin.  Çareseriyen  desthilatdariya  Netew-Dewlet  diafirine  ku  kirîz  û  kaosa  heyî  kurtir  dike, napejirînin.  Çareseriya  xwe  bi  xwe  diafirînin. 

Ji  ber  we  jî  di  ve  sala  ku  me  li  du  xwe  hîş  de, hezen  desthiladar  yen  navendî  û  yen  heremî  hewl dan  ku  dizayneke  nû  bidin  hereme  û  gel  an.  Hesaben  wan  yen  mal  û  çarşiye  wek  hev  derneket  in.  Di sedsala  20’an  de  dikarîbûn  gelan  bi  deste  hev  bidin 


qirkirin,  le  îro  em  dibinin  ku  weke  mînaka  li  Rojavaye  Kurdiatane;  gelan  ji  bo  pergaleke  demokratik  bidin  avakirin,  dest  dane  hev,  bi  hevre  dimeşin. 
Sala  derbasbûyî  bi  berxwedana  gelan  a  di  peşengiya  jinan  de  hesaben  hezen  desthilatdar  vala  hatin derxistin. 

Di  sala  derbasbûyî  de  kîjan  hezen  dagirkeren Kurdistane  ji  xwe  re  çi  xeyal  çekirin  û  ew  xeyalen wan  çawa  vala  derketin? 

Beriya  her  tiştî  dewleta  Tirk  û  hikumata  AKP  e linge  xwe  li  maseya  müzakereye  ya  bi  Rebere  Gele Kurd  Ebdullah  Ocalan  û  Tevgera  Azadiye  re  xistin û  mase  qulibandin.  Wisa  dizanîbûn  ku  ger  mase  ji hole  rabe  we  di  tekoşena  gele  Kurd  de  valatiyek derkeve  hole  û  faşîzma  AKP  e  jî  ji  we  valatiye  sûd werbigre,  her  wiha  ve  bikaribe  di  şexse  Tevgera Azadiye  de  gele  Kurd  tüne  bike.  Yen  mane  jî  we bikevin  xizmeta  faşîzma  AKP  'e  û  sere  xwe  bitewînin.  Le,  ev  hesab  li  faşîzma  AKP  'e  zivirî.  Bere her  tiştî  gele  Kurd,  hem  di  demen  aşitiye  de  û  hem jî  di  demen  şer  de  dijmine  xwe  baş  nas  dike,  tu caran  be  tedbîr  pişta  xwe  nade  dijmine  xwe  û  baweriya  xwe  pe  nayne.  Ji  aliye  din,  hezeke  mezin  ya ideolojik,  rexistinî  û  tecrûbeyeke  mezin  ya  heza parastina  rawa  derketiye  hole.  AKP  e  xwest  di  zi- 


vistana  derbasbûyî  de  gele  Kurd  li  tax,  kolan  û  bajaran  de  di  komkujiyan  re  derbas  bike,  yen  mane jî  teslim  bigire.  Le,  bi  peşengiya  jin  û  chvanan berxwedaneke  bi  heybet  peş  ket.  Hesaben  hikumeta  AKP  e  li  xendeqen  ciwanan  ket  û  weke  çeka bumerange  le  zîvirî. 

Gele  Kurd  bi  perspektîfa  cberxwedan  serkeftine,  teslimiyet  îxanete  tîne’  çaven  xwe  li  jiyane vekiriye  û  zû  bi  zû  dev  ji  ve  felsefeye  bernade.  Di ve  oxire  de  sere  xwe  dide,  cane  xwe  dide,  le  teslim nabe.  Ji  ber  ve  yeke  Çiyager  an,  Mehmet  Tunç  an û  Asya  Yüksel  an,  di  zivistana  ku  dij minen  gele Kurd  xeyalen  tekbirina  Kurdan  çedikirin  de berxwedaneke  birûmet  meşandin,  encama  şer  bi berxwedane  veguherandin  serketine.  Berxwedana  be  hempa  a  li  çar  başen  Kurdistane  bi  xwe re  serkeftinen  mezin  anîn.  Edî  ji  çiyaye  Şengale heya  deşta  Kerkuke,  ji  Kobane  heya  Qamişlo  û Efrîne,  ji  Kirmaşan  heyanî  îlame,  ji  Minbiçe  heyanî  Reqaye  û  li  her  de  veren  ku  Kurd  le  dijîn,  li navenden  Ewrûpaye,  her  der  bu  Sûr,  Cizîr,  Nisebîn,  Gever  û  Şirnex.  Ruhe  şehîden  berxwedana qaden  xweser  di  şexse  her  jin  û  chvaneke  Kurd  de veguherî  sonda  bi  cih  anîna  soza  şehîdan.  Piştî  zivistaneke  dûr  û  direj,  bi  hatina  bihara  îsal  re  be 


guman  asta  çalakiyen  gerilla  jî  ji  her  sale  cûdatir bûn.  Her  hedefa  ku  dan  peşiya  xwe  ji  hole  rakirin.  Arteşa  Tirk  li  beramber  van  çalakiyan  bi  tekçûneke  mezin  re  rû  bi  rû  ma.  Ve  berxwedane  li sertaserî  cîhane  û  çar  beşen  Kurdistane,  di  nava civake  de  ruheke  hevbeş  da  avakirin.  Ve  berxwedane  ne  tene  heviyen  faşîzma  Erdoğan  û  AKP  'e, heviyen  hemû  dijminen  gele  Kurd  yen  li  çar beşen  Kurdistane  tek  birin. 

Tekoşîna  gele  Kurd  li  hemû  cîhane  rewabûna xwe  îspat  kir.  Le,  dîktatoriya  Erdoğan  di  nava  cîhane  de  ewqas  deng  veda  ku  bû  mijara  henekan. 
Faşîzma  îro  li  Tirkiye  te  meşandin  li  ser  bingeha tekbirina  gele  Kurd  û  tekoşîna  wan  ya  rawa  ye.  Ji bo  gele  Kurd  were  tüne  kirin,  her  kes  ji  bo  Erdoğan teröriste  û  hedef  e.  Li  Tirkiye  her  kesen  ku  dikarin bifikirin  terörist  in.  Li  dijî  ve  jî  civak  bi  giştî  li  dijî ve  feraseta  faşist  di  nava  berxwedane  deye. 

Xeyalen  AKP/Erdogan  yen  ji  hole  rakirina  gele Kurd  û  Tevgera  Azadiye  ji  zivistana  îsal  re  ma.  Bi arteşeke  binketî  û  tek  çûyî,  bi  polîtîkayeke  bînketî we  îsal  bi  çire  rû  bi  rû  bimîne,  eme  meze  bikin  û bibinin.  Le  tişta  ku  em  bibinin  we  ne  binketina gele  Kurd  û  Tevgera  Azadiye  be,  we  binketina  faşizma  AKP  'e  be. 


•  Nujiyan  ERHAN 


Di  civaken  ku  xwe  li  ser  hîmen  manevî  ava kirine  de  wateya  jiyan  û  mirine  be  guman cüda  ye.  Jiyan  ne  tene  hebûn  e  û  mirin  jî naye  wateya  tunebûne.  Jiyan  û  mirin,  tarî  û  ronî, reş  û  spî  li  gor  zagonen  pergala  analitîk  ji  me  re  danîne,  nayen  fem  kirin.  Ji  bo  ve  jî  di  civaken  wisa  de mezekirina  cihane  dervayî qaliben  hatine  danîn  de ye.  Gerdûn  di  meyzîna  vîcdane  de  te  pîvan  û  nerîn ji  çave  dîle  mirovte  ava  kirin.  Ji  bo  vejîvvate  û  hîma tiştan  di  civaken  wisa  de  dervayî  lîteratûra  pergala heyî  de  ye. 

Ez  niha  bi  heyraniyeke  mezin  di  civakeken  wisa de  tekoşîna  gihiştina  heqîqete  ya  mirovan  temeşa dikim.  Dîvvaren  ku  di  mejiye  min  de  hatine  ava kirin,  nahelen  ez  bigehejim  rastiya  gerdûnî  a  wan rastiyan.  Taqet  û  mecala  dile  min  ger  dixwaze  bila tene  dilopek  be  jî  ve  heqîqete  tahm  bike.  Ji  bo  fem kirina  ve  dive  mirov  ji  xwe  derbas  bike,  qaliben  hatiye  dayîn  bi  heza  manevî  bişkene,  jeberen  bi  hezaran  salan  mejiye  me  dagir  kiriye  paqîj  bibe  û  bi çave  dile  xwe  bimeşe.  Le  di  şert  û  mercen  heyî  de bi  ve  şevveya  girtine,  gihiştina  ve  aste  gelek  zehmet e.  Ji  bo  ve  jî  şîrove  kirina  hin  tiştan  ez  wek  hedde xwe  nabînim  û  ez  tene  dibim  hincetek  ji  bo  ku  bikarim  ve  yeke  bigihînim  we.  Edî  gotin  ji  min,  wate ji  we  ye..! 

Çi  İmâra  û  rastiya qehremaniyekâ 

Civaka  Ezîdî  ku  çiqas  lekolîn  li  ser  hatibin kirin,  çiqas  nîqaş  û  nerîn  li  ser  hatibin  meşandin,  hîna  jî  gelek  tişten  wan  baş  nehatiye  fem kirin  û  tekilîya  wan  bi  xweza  ye  re,  gihiştina wan  ya  uhrevvî  hîn  jî  wek  nepeniyeke  ye.  Be guman,  ji  bo  hemû  Ezîdiyan  ev  derbas  nabe. 

Ez  qala  Ezîdiyen  ku  hîn  li  ser  koka  xwe  û  parastina  nirxen  xwe  dikin,  dikim.  Gelek  bûyer  û  meteloken  ku  nav  civake  de  te  gotin  û  baweriya wan  pe  heye,  em  nikarin  bi  femkirina  xwe  ya modernîta  kapîtalîst  bigihejin  wan.  Rojen  derbas  bûyî  de  jî  tiştekî  wisa  hat  jiyan  kirin. 

Çilmera,  cihe  herî  bilind  a  çiyaye  Şengale  ye. 
Ligor  gotinan,  di  dema  qirkirina  Ermeniyan  de gele  Ermenî yen  ku  xwestine  ji  fermane  birevin, xwe  spartine  çiyaye  Şengale  û  xwe  avetine  paşila  gele  Ezîdî.  Herkes  jî  dizane  ku  di  çanda  Ezîdiyan  de  ger  yek  xwe  baveje  ber  bexte  wan,  xwe bidin  kuştin  jî  mivane  xwe  radeste  dijmin  nakin.  Di we  deme  de  jî  arteşa  Osmanî  hatiye  û  daxwaza wan  Ermeniyan  kiriye,  le  gele  Ezîdî  ev  yeka  han  nepejirandiye.  Dibejin  li  sere  Çilmera  şerekî  pirrgiran qewimiye.  Çil  meren  egît  yen  Ezîdiyan  derketine peşiya  dewleta  Romî  û  heya  dilopa  xwîna  xwe  ya dawî  şer  kirine.  Gelek  derben  giran  li  Osmaniyan dane  û  arteşe  vvendahiyen  zede  hebûne;  le,  dema ew  40  kes  şehit  ketine  Tavvuse  Melek  top  û  agir  barandiye  ser  arteşe  û  arteş  neçar  maye  paşve  vekişiya  ye.  Piştî  vî  şere  giran,  gel  ji  vir  re  gotiye  ware çil  meran  û  nave  vir  bûye  Çilmera.  Niha  li  vir  qubeyek  heye  û  li  gor  bavveriye  her  hefteye,  şeva  Çarşeme  dîwana  çil  meran  li  ve  qube  kom  dibe.  Ji  bo ve  jî  aliye  rojhilate  çiye  ku  şer  li  wir  qewimiye  gelek bi  sehm  e. 

Nifrîna  çiyayâ  Çi  İmâra 

Di  dema  Sadam  de,  ji  bo  bişavtina  Ezîdiyan  gelek re  û  rebaz  hatiye  meşandin.  Ji  bo  Ezîdî  ji  çiyan werin  qut  kirin  jî  re  birine  ser  çiyaye  Şengale  û  li 


Hevalek  yekser  destmala  sere  xwe  derxistiye û  dar  gire  daye.  Piştre  çûne  vvargehe  û  gazî daye  Mercan  kirine.  Daye  Mercan,  jineke  ku  ji aliye  olî  û  civakî  de  xwedî  gelek  agahiya  ne, gelek  zane  û  xwedî  ezmûn  e.  Dayîka  Mercan ji  wan  re  dibeje  ku  bi  lez  û  bez  min  bibin  gel we  dare.  Li  gor  gotinen  Daye  Mercan,  ev  dara Sahabeyan  (miroven  ku  di  dinyaye  de  xwedî keramet  in  û  dema  dimirin  jî  rihe  wan  li  dinyaye  dimîne)  ye.  Dibejin  ku  rihe  sahabekî  di ve  dare  de  bûye.  Ew  ava  sor  xwin  e.  Sahab  zû bi  zû  xwe  nîşanîînsanan  nake.  Ewqas  reyekî dûr  hatina  van  hevalen  jin  vala  nîne.  Ev sahab  hiştiye  û  gazî  we  hevale  kiriye  ku  were  vir. 
Ew  sahab  xwestiye  ku  cihe  we/wî  diyar  bibe  û  kerameta  xwe  belav  bike. 

Daye,  piştika  xwe  ya  spî  li  ser  bîrîna  dare  baş  dizivirîne  û  birîne  gire  dide,  her  wiha  bi  alikariya  hevalen  jin,  cihe  dare  ji  bo  were  diyar  kirin  jî  derdora we  bi  keviran  wek  dîvvareke  le  dikin.  Niha  gelek  kes ji  bo  dua  kirine  ten  ber  ve  dare,  miraze  xwe  ji xwede  dikin  û  paçikeke  bi  ve  dare  we  gire  didin. 

Helbet  ev  tişten  ku  em  niha  li  ser  dipeyvin,  dibe ku  ji  bo  miroven  xwe  modern  dîbînin  gelek  pekenok  an  jî  komik  be.  Le  dive  em  bîr  nekin  ku  hîn  jî nepeniyen  gerdûne  nehatine  kifş  kirin.  Dibe  ku  gerdûn,  zîndîtî,  rih,  mijaren  metafizik  bin  û  gelek  pisporen  ku  çend  zaningeh  qedandibin,  li  ser  van mijaran  lekolîn  dikin  jî  hebin.  Le  hîna  jî  gelek  tişten civaken  xwezayî  hene  ku  ne  teknolojî,  ne  jî  zanînen deme  dikare  tebigeheje  û  fem  bike.  Civaka  Ezîdî  ya ku  pala  xwe  da  ye  çiyaye  pîroz  ye  Şengale  û  rastiya wan  di  kurahiya  dîroke  de  veşartiye,  xwedî  gelek zanînane  ku  bi  zanîna  roja  îro  naye  femkirin  in. 

Hîs  kîrîn,  çave  dîle  civaken  xwezayî  ye.  Kesen  ku dixwazin  bigihejîn  rastî  û  cevvhera  Ezdatiye,  dive destpeke  je  bawer  bike.  Bavverî  mifteya  ketina  nav cihana  ve  civake  ye... 


her  dere  gel  daxistine  nava  deşt  an.  Li  ser  Çilmeran jî  cihekî  leşkeri  hatiye  çekirin.  Hîn  jî  şûnşopen  arteşa  lraqe  li  ser  Çilmeran  heye.  Gelek  dîvvaren  bilind  yen  ku  sarux  je  te  avetin  heye.  Dema Emerîqaye  lraq  dagir  kir,  di  destpeke  de  hatiye  vir û  beregeheke  xwe  ya  leşkerî  li  vir  çekiriye.  Ev  cihen ji  dar  hatine  çekirin  jî  bermahiyen  Emerîqaye  ne. 
Dibejîn  dema  arteşa  Emerîqaye  hatiye  Çilmer  an, be  hurmetî  li  hemberî qube  kiriye  û  bi  tevî  pelaven xwe  ketine  nav  qube  de.  Her  çiqas  Mûcevvir  xwestiye  wana  agahdar  bike,  dîsan  jî  wan  bi  gotinen Mûcevvir  guhdarî  nekirine.  Hema  bebela  sebeb  û di  heman  deme  de  hemû  tişten  teknîkî yen  arteşe sekinîne.  Telefon,  kompîtur,  erebe,  yanî  hemû  teknîka  di  dest  wan  de  sekiniye,  nexebitiye.  Hemû  leşker  ecep  mayî  mane.  Nezî du  saetan  tiştek  neşiqulî ye.  Mûcevvir  ji  wan  re  gotiye  ku  zû  leborîna  xwe bixwazin  û  hürmet  li  qube  re  bidin  nişandayîn;  fermandarekî  wan  pelave  xwe  li  dur  daniye,  çûye qube  maç  kiriye  û  tişten  wan  yen  teknîkî  dîsan  wek bere  dest  bi  xebitîne  kiriye. 

Ji  xwe  dema  ferman  çebû  piraniya  gel  bere  xwe dide  Çilmera,  ji  ber  ku  hîn  pe  bavver  dikin  ku  ev  der 


wan  dipareze.  Her  wiha  ji  ber  ku  li  wir  konen  malen ku  sevvalan  xwedî  dikin  û  av  heye,  gerîlayen  HPG  û YJA  Stare  jî  li  wir  bi  cih  bûne  û  parastina  çiya  dikin. 
Ji  roja  fermane  heya  îro  hezen  jin  parastina  qube  û gele  li  Çilmera  dikin.  Niha  li  Çilmera  nezî  50  mal hene.  Ji  ber  ku  vir  zivistane  pirr  sare,  malbaten  din aliye  Serdeşte  ya  çiyaye  Şengale  de  bi  cîh  bûne. 

Dar  bi  xwînâ  digirî  û  gazî  dike 

Di  van  rojen  derbasbûyî  de  hevalen  jin  yen  ku xwestine  amadekariyen  xwe  yen  zivistane  bikin, çûne  hinek  dar  kom  bikin.  Daren  vir  hurîk  û  zirav in.  Piranîjî  daren  berû  ne.  Du  hevalen  jîn  jîji  aliye rojhilate  çiye  de  xwe  berdidin  ku  hinek  daren  hişk peyda  bikin.  Dema  ku  hineke  ji  beregehen  xwe  dûr ketine  û  darekî  nîv  ter  nîv  hişt  dîtine,  xwestine  ku bi  bireke  çiqila  dare  a  hişk  je  bikin.  Çavvan  ku  bireke datînin  ser,  hinek  je  birîne  û  anîne;  di  ve  keliye  de qerînek  bihîstine.  Hinek  guhdar  kirine  meze  kirine ku  kes  nîne  û  ne  gengaze  ku  denge  beregehe  be  jî ji  ber  ku  gelek  dûr  in.  Hinek  din  berdevvam  kirine  û bi  nalînekî  re  avekî  sor  ser  wan  de  pijîqî  ye.  Her  du heval  hema  sekinîne  û  dîtine  ku  ji  dare  avekî  sor  te. 
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Jinek  ku  ji  regezen  xwe  taWîz  nade: 


•  Lilyan  ÇIYA 


Louise  michel,  yek  ji  wan  jinan  e  ku  di  ruh dana  komunen  Parîse  de  xwedî  roleke  girîng  e  û  bandoreke  we  a  mezin  li  ser  van komînan  çedibe.  Her  wiha  li  Fransa  wek  yek  ji qehremana  komunen  li  Parîse  a  salen  1871'an  te nasîn.  Piştî  mirina  we  nave  we  li  kolan,  îstasyonen tren  û  dibistanan  te  kirin.  Di  salen  dawî  de  li  ser jiyan  û  serpehatiya  we  hin  xebaten  biyografik  hatine  kirin,  jiyana  we  a  efsanewî  hatiye  tomar  kirin û  bihezaran  nameyen  ku  we  nivîsîne  hatine  kom kirin  û  vveşandin. 

Di  derbare  jiyan,  ji  dayîkbûn  û  cihe  mezinbûna Louise  pirr  zede  tişt  naye  zanîn.  Di  hin  belge  û  nivîsan  de  jî  cüda  derbas  dibe,  lewra  a  rast  û  cih  kîjane zede  nediyar  e.  Louise  Michel  di  29  Gulana  1830'an de  li  Fransaye  te  dinya  ye.  Xwendin  û  nivîsîne  ji  bapîre  xwe  hîn  dibe,  her  wiha  li  gel  wî  perwerdeyeke baş  dibîne.  Louise  dixwest  bibe  mamosteye  dibistana  seretayî,  ji  ber  ve  ket  ezmûnan  û  ezmûn  qezenc  kir.  Le,  ji  bo  ku  vî  peşeye  de  kar  bike,  lazim  bû sonda  giredana  ji  împaratoriye  re  bida;  Louise  ev yek  ne  pejirand  û  red  kir.  Di  encam  de  neçar  dimîne li  dibistanen  taybet  de  dest  bi  kar  bike.  Heta  di  Çileya  1853'an  li  herema  Marne,  li  Audeloncourte  dibistaneke  azad  bi  xwe  vedike.  Piştî  du  salan  şûnde li  heman  hereme  di  dibistaneke  din  de,  ji  ber  ku  fikren  komare  texe  sere  zarokan  ji  bo  cara  ewil  bala rayedaran  dikşîne. 

Li  ser  ve  yeke  Louise  biryar  digire  ku  biçe  Parîse û  li  we  dere  bi  cih  bibe.  Li  herema  dehemîn  kolana Chateau  d'Eau  de  dest  bi  mamostetiye  dike.  Midora dibistane  jina  bi  nave  Volier  di  tevahiya  jiyana  xwe de  ve  wek  yek  ji  hevala  we  a  here  nez  bima.  Ji  xwe peşengen  komuna  Parîse  Varlin,  Eudes,  Valles  û Theophile  Ferre  we  deme  nas  kirin.  Di  ve  navbere de  li  Parîse  bi  beştarbûna  nav  nîqaşan  bi  anarşîzme re  jî  nasîna  we  ve  çibe. 

Louise,  li  Parîse  di  Çileya  sala  1871'an  de  li  dijî  hikûmeta  teslîmger  ku  xwepeşandanen  protestoyî  dihatin  lidarxistin,  bi  çilen  xwe  yen  pasevanen neteweyî  beştar  dibe  û  bi  vî  rengî yekemîn  çalakiya xwe  a  leşkerî  lidar  dixe. 


Daxwaza  vvekhevî  û  azad  iye 


Mixabin  derveye  jiyana  we  a  li  Fransaye  zede agahî  di  derbare  jiyana  we  de  naye  zanîn.  Louise Michel,  yek  ji  peşenga  hikûmeta  karkeran  a  gele  Parîse  ku  di  sala  1871'an  de  di  navbera  mehen  Adar û  Gulane  de  radibin  serpiyan;  ev  raperîna  gel  ve  di dîroke  de  ciheke  girîng  bigre.  Le,  di  hin  nivîsen  di derbare  Komunan  de  bi  avvayeke  serasera  nave  we ve  be  derbas  kirin.  Di  raperîna  18  Adare  de  ku  bi  ve raperîne  we  Komün  bete  tacîdar  kirin,  Louise  ve  bi çeka  ku  di  bin  mantoye  xwe  de  weşartibû,  beştar bibe.  Biştî  bin  ketina  Komüne  û  heya  keliya  ku  hat girtin  jî  dest  ji  çeka  xwe  bernada. 

"Daxuyaniya  Anarşîstan"  a  biîmzeya  Louise  Michel  hatiye  vveşandin,  ramanen  we  bi  avvayeke  zelal radixe  berçavan:  "Anarşîst,  ev  insan  in  ku  di  serdemeke  de  ku  azadiya  raman  li  her  dere  hatiye  nasin, parastina  azadiyeke  be  sînor  ji  bo  xwe  wek  maf  û erkeke  bizanibin...  Em  alîgire  azadiye  ne  û  bingeh, şevveye  we  çi  dibe  bila  bibe,  dixwaze  bila  bi zore  hatibe  an  jî  hatibe  hilbijartin,  dixwazî bila  alîgire  qiral  an  jî  komare  be,  em  di  ve bavveriye  dene  ku  bi  hebûna  tu  desthilatdariyan  re  li  hev  nake.  Heya  vvekhevî nebe  azadî  nabel...  VVekheviya  ku  em dixwazin,  vvekheviyeke  ku  pengava destpeke  a  ji  bo  azadiye  ye.  Em  dibejin, herkes  bi  qasî  qabiliyeta  xwe,  herkes  bi qasî  pediviyen  xwe  nez  bibe." 


Bandora  jinâa di  nav  Komunan  de 


Di  nav  Komunen  Parîse  de,  di  pevajoya  destpeke  de  hertim  hatiye xwestin  ku  jin  di  paş  de  be  girtin,  hatibû  xwestin  ku  tevlîbûna  jinan  a  ji  civînan  be  asteng  kirin;  fikaren  wiha yen  ne  re  ku  jin  we  nekare  wek  zilam di  kolanan  de  şer  bike,  li  peş  bû.  Bi jinen  Parîse  re,  Louise  Michel  careke- din  ji  zîhniyeta  paşvero  a  ku  jine  ji  her kar  û  xebate  dûr  digire  û  heza  jine nabîne  re  da  nîşandayîn  ku jin  jî  dikare,  hetta  ji  zilaman  çetir  dikare  şer bike,  tebikoşe  û  birexistin  bike. 

Şeva  17-18'e  Adare yekîneya  general 
Vinoy,  ji  bo  ku  topen di  desten  gele  Parîse de  kom  bike,  hatibû erkdar  kirin.  Jinan  ji  bo ku  ve  agahiye  bigihînin 


LOUİJÇ  MICHCL 


Şîara  tolhildanâ 


de  di  girtina  general  Lecomte  û  element  Thomas de  cih  girtin.  Bi  gotina,  'wan  bernedin'  fitne  lidarxistin  û  di  çalakiya  kuştina  wan  de  cih  girtin.  -Di 
19  Adare  de  bi  çek  kirina  gel  a  li  taxen  Belleville  û 
Villette  ye  û  berbirsyariya  ve  bûyere  girtina  ser xwe.  Di  dema  lidarxistina  ve  çalakiye  de  cil  û  bergen  fermî  yen  pasevanen  netevveyî  li  xwe  kirin.  - Piştî  avakirina  Komüne  şûnde  wek  sekretera "komîteya  jiyan  eke  bi  ehlaq  a  jinen  karkeryen  kar dikin",  ava  kirina  "Komîteya  Navvendî  a  Yekîneya Jinan."  Ji  bo  parastina  komüne  a  ji  hezen  Versailles,  birexistin  kirina  yekîneyen  xizmete  yen  bi  ambulansan,  ji  bo  tenduristiya  komunan  ku  ji  jinan pek  dihat;  yekîneyen  şervanan  yen  li  pişt  çeperan şer  bikin;  her  wiha  birexistin  kirina  yekîneyen  ku erka  wan  ew  bû  ku  dema  pevvîst  agir  pebixin.  Yan jî  cihe  hatiye  destnîşan  kirin  agir  berdine.  Louise Michel,  yekji  wan  jinan  e  ku  rih  dide  Komuna  Parîse  û  li  ser  Komüne  ji  xwe  şopen  mayîn  de  dihele. 

-Wek  seroka  komaleya  şoreşger  di  18  Gulane  de tevlî  van  biryaran  dibe:  Girtina  dadgehan;  bin  çav kirina  rahiban  û  hvvd. 

Louise,  bi  van  tevvambarî  û  yen  wek  wî  hat  darizandin  û  ji  aliye  parezereke  we  xwe  parastin  red  kir. 
Di  pareznameya  ku  xwe  amade  kiribû  de  wiha  dibeje:  "Ez  xwe  parastine  û  ji  aliye  hinekan  we  parastine  napejirînim.  Ez  bi  hemû  hebûna  xwe  aîde şoreşe  me,  erk  û  berpirsyariya  hemû  tevgeren  xwe hildirim  ser  mile  xwe.  Her  tişta  ku  heya  niha  min  kir, min  bi  daxwaz  û  xwesteka  xwe  kiriye." 


demeke baş  bidest xistibûn.  Louise  Michel  û 
Ferre  ku  herema hejdemîn  bireve  dibirin,  li  ser  daxwaza komîteya  ewl  e  kariye  derbasî gire  Montmartre  dibin.  Jin û  zaroken  ku  diçin  ser  gir,  bi  leşkeran re  tekiliye  datînin  û  bi  vî  rengî  bi  wan  re  tekiliyeke  xweş  saz  dikin.  Dema  ku  general  ji  leşkeren xwe  re  ferman  dide  ku  li  ser  Parîsiyan  de  güle  bireşînin,  edî  gelek  direng  mabûn  û  leşkeran  fermana  wan  bi  cih  neanî.  Du  generalen  ku  ev ferman  dabûn  hatin  girtin  û  dovre  hatin  güle baran  kirin. 

Pişt  re  di  dema  çevvisandina  Komunan  de jî  ve  çiroka  wan  jinan  ku  bi  bîdonen  gaze yen  di  deste  xwe  de  ku  bibûn  kabosa  leşkeren  burjuva,  li  ser  zimanan  qet  neketiba.  Jin  li  her  dere  bûn,  li  her  dere tedikoşîn.  Li  nav  berbest,  li  hembere  celladen  dardeker  û  li  zîndanan  de  man, tekoşîn  dan  meşandin. 

'Ez  bi  hemû  hebûna  xwe aîdâ  şoreşâ  me' 

Tene  doznameya  Louise  Michel  ku hişt  bi  salan  di  girtîgehe  de  bimîne, rol  û  cihe  jine  a  di  nav  Komînen  Parîse  de  pirr  baş  radixe  ber  çav  an: 

"-Di  18  Adare 


Dema  seroke  dadgehe  ji  bo  gotina  dawî  mafe axaftîne  dide  û  je  pirs  dike  ka  tişteke  dibeje  an  na, ew  dest  bi  axaftine  deke  û  wiha  dibeje:  "Ez  ji  heyeta  we  a  ku  xwe  wek  Konseya  şer  bi  nav  dike, tene  daxwazeke  min  heye,  ew  jî  azadiya  rehevalen  min  e  û  birekirina  min  a  li  qada  Satory  ye.  Min jî  ji  civaka  xwe  kem  bikin.  J i  xwe  ji  we  jî  ev  yeka han  te  xwestin.  Ger  ji  her  dileke  re  ku  ji  bo  azadiye le  dixe  guleyek  dibe  nesîp,  ez  jî  heqe  xwe  dixwazim.  Ger  hûn  mafe  jiyan  kirine  bi  min  bidin,  eze her  tim  bi  şîaren  tolhildan  biqîrim  û  ji  ve  yeke  jî tu  caran  bezar  nebim." 

Li  ser  ve  gotina  we,  seroke  dadgehe  bi  hers  dibe û  je  dixwaze  dawî  li  axaftina  xwe  bîne.  Ew  jî  bi dengeke  berz  wiha  bersiva  wan  dide:  "Ji  xwe  min gotinen  xwe  qedandin,  ger  hûn  keriyek  ji  be namus  û  rezîlan  nebin  hûne  min  bikujin."  Cizaye sirgune  didene  we  û  dema  je  pirs  dikin  ka  we  biçe temyîze  an  na,  ew  wiha  bersiv  dide:  "Nexer,  eze ve  biryare  nebim  temyîze.  Le  min  biryara  cizaye mirine  tercîh  dikir." 

Louise  Michele  dişînin  (Kanakya)  Kaledonya  ye, yekji  cihen  di  bin  mîtîngeriya  Fransaye  de.  Di  wan deman  de  li  we  dere  raperîn  hebû.  Louise  di  tevahiya  pevajoya  ku  li  we  dere  ma  li  gel  gele  Kanak  ku li  dijî  mîtîngeriye  serî  hildabû,  cih  girt.  Michel,  di salen  xwe  yendi  nav  sirgune  de  jî  bi  pervverdeya  zaroken  Kanak  re  eleqedar  bû. 

Di  Mijdara  1880'an  de  pişti  ku  vegeriya  Parîse şûnde  jî  dest  ji  tekoşîne  berneda  û  heya  salen 1904'an  ku  ji  zatureye  mir,  bi  dehan  caran  hat  girtin. 
Carnan  di  nav  çalakiyen  tekoşîna  be  karan,  carnan jî  di  nav  tekoşîna  anarşîstan  de  derket  peş.  Tu  caran destji  nivîsîne  bernede  û  hertim  û  dayîm  nivîsî. 


Ew  dibe  deng,  reng û  banga  hemû  jinan 


Louise  Michel,  di  pevajoyeke  de  ku  parastina  azadiya  jine  ne  evvçend  hesan  bû,  azadî  ne  tene  di  gotine  de  yan  jî  di  şevveyek  cüda  a  jiyane  de  negeriya. 
Ev  tekoşîn  ne  di  nav  giştî  de  û  ne  jî  di  nav  zemîneke çîna  jûr  de,  ew  di  nav  çeperen  Komunan  de  li  pey tekoşîne  geriya.  Ew  ne  bi  tişteke  din,  bi  çeken  di dest  xwe  de,  bi  bîdonen  gaze,  li  nav  çeperan  û  li  ser barîkatan,  giyana  xwe  didanen  orte  û  rexme hemû  astengiyan,  di  cîhana  siyasete  de  ku zilaman  ji  bojine  qedexe  dikir,  peşîle digirt  û  re  nedin  bikevin  nav  de,  bi zore  di  nav  de  cih  digirtin. 

Louise  Michel,  di  belavoka  xwe  a bi  nave  Komunen  Parîse  de  wiha digot:  "Na!  Jinen  karker  yen  Parîse  ne  aştiye,  heya demleya  xwîna  xwe  a  dawî  şer  dixwazin.  îro  lihev- kirin  we  be  vvateya  îxanete,  veguherîna  mutleq  a civakî,  hilvveşîna  tekiliyen  civakî  û  hiqûqî  yen  heyî, ji  hole  rakirina  cihekarî  û  mîtîngeriye,  li  şûna  servveriya  sermayeye,  cih  girtina  servveriya  kede,  ve bibe  dawiya  hemû  heviyen  kedkaran  yen  ji  bo azadî  û  servveriya  xwe  ku  dixwestin  bi  cih  bînin." 
Louise  Michel  bi  van  nerînen  xwe  û  aliyen  jiyane yen  radîkal  wek  mîlîtaneke  anarşîst  dihat  nasîn. 
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kadın  olan  Armaiti  adlı  meleğin  karakteri,  insanın özüne-kendine  dönmesine,  iyilik  için  mücadele  etmesine  ve  inancını  toprağa  bağlılığıyla  ortaya  koymasına  dayanır. 

Zerdüşt'e  göre  toprağın  kirletilmesi  en  büyük günahlardan  sayılır.  Kürdistan  mitolojisi,  düşünce ve  inanç  evreninde  baş  tanrı,  baş  melek  veya  tanrının  baş  yardımcısını  imgeleyen  kara  yılan,  özü  itibariyle  toprağın  sembolüdür.  Kara  yılan  aslında yaşam  bilgisini,  iradeli,  özgür,  eşit  ve  toplumsal  yaşamanın  ve  de  bilgeliğin  yolunu  gösterendir.  Şahmaran  efsanesi,  özünde  bu  gerçekliğin  anlatısıdır. 
Devletçi  güçler  ile  Yahudi  kaynaklı  ideolojilerde toprak  "kara  toprak"  derekesine  düşürülürken,  insanın  Tanrının  dışkısından  (yani  topraktan)  yaratıldığı  anlatılırken,  Dünya  bedensel-maddi  sınama yeri,  fani  ve  ölümlü  Dünya  olarak  gösterilirken esasta  toprak  ve  toprağa  dayalı  tarım  kültürünün kutsallıklarının  gözden  düşürülmesi  amaçlanır. 
Devletçi  güçlerin,  Kürdistan'ı  işgal  etmek  için,  önce onun  insanını-toplumunu  toprağından  koparmayı esas  almalarının  nedeni  de  bu  gerçekliktir. 


ekoloji 


Tanm-köy  kültüründe 


kadının  yeri 
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İnsanlığın  yarattığı  manevi-maddi  kültürün  tüm değerleri,  onun  emeğinin  sonucu  olduğu  gibi, bu  yaratımlar  için  sarfedilen  emekler  sayesinde günümüze  kadar  gelebilmiştir.  Tarım-köy  kültüründe emek  kutsaldır  ve  kutsal  olanın  değeri  de  herhangi maddi  bir  karşılıkla  ölçülemez.  Her  şeyden  önce  bu kültürün  ideolojik  önderi  ve  politik  öncüsü  olan  ana- kadının  emeği,  en  yaratıcı,  yaşatıcı,  üretici,  besleyici ve  dolayısıyla  kutsal  emek  olarak  görülür. 

Bunun  farkında  olan  toplumun,  ilk  kutsallığı  ve kimliğini  Ana-Tanrıça  ile  ifade  etmesi,  mitolojilerde ve  inanışlarda  ilk  ve  en  etkili  tanrıların  kadın  kimliğine  dayanması  veya  ana-kadın  özellikleri  taşıması gibi  daha  sayılamayacak  kadar  çok  örnek,  bu  gerçeğe  dayanır. 

Tarım-köy  kültürü,  esasta  ana-kadının  ortaya  koyduğu  zihniyet  ve  yapılandırma  düzeyine,  hem  ideolojik  önderliğe  ve  hem  de  politik  öncülüğüne dayanır.  Kürdistan  kültürü  ve  toplumsallaşması  da bu  gerçeklik  temelinde,  özü  itibariyle  ağırlıklı  olarak ana-kadına  dayanır.  Devletçi  sistemin  doğuşunda  ve kendi  egemenliğini  sürdürmede,  kadın  ve  kadına  ait ne  varsa  tasfiye  etmeyi  temel  ideolojik  hedefi  olarak ele  alması,  kaynağını  bu  gerçeklikten  alır.  Tarım-köy kültürü,  aynı  zamanda  ana-kadının  öncülüğü  ve  önderliği  şahsında  duygusal  zekâ  ve  analitik  zekânın birbirlerini  tamamlayan  bütüncül  temeldeki  yaratıcı birlikteliğinin  sonucunda  gerçekleşmiştir.  Bu  kültürün  zihniyeti,  yüz  binlerce  yıllık  sürede  insan  düşüncesinin  sağladığı  gelişim  düzeyi  ve  anlam  dünyasına dayanır.  Ancak  bu  birikimler,  ana-kadının  doğayla, yaşamla,  toplumla  ve  insanla  ilgili  evreninden  süzülerek  toplumsal  sistemin  zihniyet  temelini  oluşturur. 
Doğuran,  besleyen,  barındıran,  örgütleyen,  yaşamı kuran,  yaratan,  veren,  güzelleştiren,  bir  bütün  olarak hem  toplumun  varlık  haline  gelmesini  ve  hem  de  yaşamını  sürdürebilmesinde  belirleyici  güç  olan  ana- kadın,  bu  özelliklerinden  dolayı  doğayla  özdeş  kılınır. 
Tarım-köy  kültüründe  ana  kadın,  hem  tüm  kutsalları ortaya  çıkarır,  hem  de  en  büyük  kutsallığı,  yani  yaşamın  kendisini  temsil  eder.  Neolitik  devrimle  birlikte  ortaya  çıkan  tarım-köy  kültüründe  ana-kadının tanrıça  olarak  tanımlanması,  doğanın  tüm  özelliklerinin  kadınla  ifade  edilmesi  bu  nedenledir. 

Devletçi  uygarlığın  binlerce  yıllık  baskılarına  rağmen  Kürdistan  kültüründe  kadının  bu  etkinliğini  hala önemli  oranda  sürdürebilmesi  de  doğuşundan  itibaren  Kürdistanî  olan  tarım-köy  kültüründe  belirleyici  olmasına  dayanır. 

Kürtçe'de  dişil  öğeler  etkilidir 

Tarım-köy  kültürünün  Kürdistan  kültürünün  manevi  boyutundaki  yeri  en  açık  ve  köklü  biçimde  dilde görülür.  İnsan  toplumunun  kök  kültürü  olan  tarım- köy  kültürünün,  aynı  düzeyde  etkili  bir  dil  olmadan gerçekleşemeyeceği  çok  açıktır.  Çünkü  düşüncenin ifadesi  olan  dilin  gelişmişlik  düzeyi,  toplumun  kendi içinde  anlaşması,  yaratım  gücüne  ulaşması,  düşünü¬ 


lenlerin  karar  ve  uygulamaya  geçmesi,  toplumun  kendi  arasındaki  düşünce  ve  yaşam birliğini  sağlaması  konusundaki  gelişme  düzeyiyle  paraleldir.  Aryenik  dil  grubunun  ilk, temel  ve  kalıcı  temel  dil  gruplarından başta  geleni  olmasının  nedeni, onun  tarım-köy  kültürünün  dil grubu  olmasına  dayanır. 

Tarım-köy  kültürünün  ilk  gerçekleşme  ve  gelişme  mekânı 
Kürdistan  olduğundan 
Kürtçe  de  Aryenik  dilin  temelidir.  Bu  gerçeklik  temelinde  Kürtçe  dil  yapısında hem  dişil  öğelerin  etkili  ve sayıca  fazla  olmaları,  hem  de doğa  ve  toplumla  ilgili  kavramların  büyük  anlam  derinliğine  ve  ifade  gücüne  sahip olmalarının  nedeni  Kürtçenin  özünde  bir  tarım- köy  kültürü  dili olmasıdır.  Örneğin  Avrupa  dillerin  de  doğa 
"wild"  (vahşi)  olarak kavramlaştırılırken 
Kürtçe'de  "xweza 
(kendini  doğuran,  yaratan)  jîngeh  (yaşam ortamı)  olarak  kavramlaştırılmıştır. 

Kürt  kültürünün kutsalları 

Tarım-köy  kültürünün  zihniyet  dünyasını  yansıtan  en  önemli  alanlardan biri  de  kutsallıklardır.  Toplumun  kendi farkına  varma,  kendini  kimliklendirme,  ifadeye  kavuşturma  konusundaki  en  büyük  devrimsel  çabaları, tarım-köy  kültüründe  ortaya  çıkmıştır. 

Bu  kültürün  yaratımı  olan  kutsallar  ve kutsallıklar,  günümüzde  bile  değerlerinden  hemen  hemen  hiçbir  şey  kaybetmemiş  halde,  toplum  tarafından  büyük  saygı  ve sevgiyle  sahiplenilmekte,  yüceltilmektedirler. 
Tarım-köy  kültürünün  kutsallarıyla  Kürdistan  kültürünün  kutsalları  ve  kutsallıkları  özdeştir. 

Güneş: 

Tarım-kültüründe  ilk  ve  en  büyük  kutsal  güç  Güneştir.  Toprağa,  ekinlere  ve  diğer  bitkilere  can  katan, bereket  veren,  bitkileri  olgunlaştıran,  tüm  canlılara yaşam  enerjisi  veren  Güneş'tir.  Bununla  birlikte  Güneşin  yüceleştirilmesinin  tek  nedeni  maddi  anlamda topluma  sunduğu  katkıdan  dolayı  değildir. 

Güneş  aynı  zamanda  günü  ve  yaşamı  aydınlatır, insanın-toplumun  kötülüklere  ve  karanlıklara  karşı mücadele  etmesini  de  sağlar.  Bu  özelliklerinden 


ötürü  toplum, kendini  ilk  önce 
Güneşle  ifade etmiş,  ona  ulaşmayı,  onunla  buluşmayı  arınma,  hidayete erme  ve  yaşamın  sırrına kavuşma  olarak  görmüştür. 
İlk  mitolojilerden  tek  tanrılı  dinlere,  felsefeye  ve  hatta  bilimsel düşünceye  kadar  Güneş'in  en önemli  kutsallık,  yaşam  ve enerji  kaynağı  olarak  görülmesi bu  nedenledir. 

Yaşam  açısından  belirleyici konumu  nedeniyle  Pazar  günü, 
Güneş  (Sol-Sun)  günü  olarak  görülmekte,  ona  saygının  gereği  olarak  bu  günde  insanlar  çalışmayıp kendisine  şükranlarını  ve  isteklerini letmektedirler.  Tarım-köy  kültürünün ifadesi  olan  Aryenik  kültür,  aynı  zamanda  Güneş  ve  onun  Dünyadaki temsili  olan  ateş  kültüne  dayanır.  Bu kültürün  doğduğu  Kürdistan  coğrafyası  ve  kültüründe  Güneşin  ve  ateşin kutsallığının  nedeni  budur.  Kürdistan'da  ortaya  çıkan  Mitraizm'de 
Güneş,  en  büyük  tanrıça/tanrıdır.  Zerdeştilikte  iyilikleri  ve  güzellikleri  yaratan, yaşatan,  kötülüklere  karşı  mücadele eden,  aydınlatan  tanrı  olan 
Ah  ura- M  azda,  Güneş'i  temsil eder.  Nevvroz  destanı,  özü itibariyle  kötülüklere karşı  aydınlığın,  yani  Güneşin  ve  Ateşin  zaferini anlatır.  Kürtlere  aynı zamanda  Güneşin  ve 
Ateşin  çocukları  denmesi  bu  tarihsel,  toplumsal  ve  kültürel temele  dayanır.  Güneş ve  ateşten  yaratılma miti,  tarım  kültürü  üzerinde  toplumsal  yaşamın  inşası  ve  bu  kültürün  doğuşunda 
Güneş  ve  ateşin  belirleyici  konumuna  işaret  eder. 

Toprak: 

Tarım-köy  kültürünün  yaratıcısı  olan  proto-Kürtlerin  toprakla  bağı  sadece  besin  kaynağı  temin  etmeye  dayanmaz.  Bununla  birlikte  Kürdistan toplumsallaşması,  halklaşması  ve  kültürünün  temeli, özü  itibariyle  toprakta  atılmış  ve  onunla  süreklilik sağlamaktadır.  Kürdistan  kültürünün  otantikliğini  ve toplumunun  otoktonluğunu  sağlayan  topraktır.  Toprağın  yaşamsal  öneminin  farkında  olan  proto-Kürt Zerdüşt'ün  felsefesinde  toprağa  karşılık  gelen  ve 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ürdistan  mitolojisi,  düşünce  ve inanç  evreninde  baş  tanrı,  baş elek  veya  tanrının  baş  yardımcısını  imgeleyen  kara  yılan,  özü itibariyle  toprağın  sembolüdür. 
Kara  yılan  aslında  yaşam  bilgisini,  iradeli,  özgür,  eşit  ve toplumsal  yaşamanın  ve  de bilgeliğin  yolunu  gösterendir. 
Şahmaran  efsanesi,  özünde bu  gerçekliğin  anlatısıdır. 


Su: 

Tarım  kültürünü  yeniden  canlandırmayı  amaç  edinen  Zerdüşt'ün  felsefesinde  su,  temel  yaşam  kaynağı  olmasının  yanısıra  arınmayı,  bütünlüğü, fiziksel-ruhsal  temizlik  ve  sağlıklı  olmayı  sağlayan  güç olarak  görülür.  Dünyanın  önce  su  kütlesinden  oluşmuş  olduğu  belirtilir.  Suyun  bu  özellikleri  Aşa  ve  Haurvatak  adlı  meleklerle  ifadelendirilir.  Suyun kirletilmesi  en  büyük  günahlardandır. 

Kültürümüz  köy  kültürüne dayanmaktadır 

Kürdistan  kültürü  varlıksal  olarak  tarım-köy  kültürüne  dayandığından  binlerce  yıllık  kesintisiz  saldırı ve  baskılara  rağmen  tasfiye  edilememektedir.  Tarım- köy  kültürünün  manevi  temeli,  insanlığın  yüz  binlerce  yıllık  emekleri  sonucunda  yarattığı  düşünce, anlam  ve  zihniyet  birikimlerine  dayanır.  Bu  birikimler,  tarım-köy  kültürüyle  birlikte  toplumun  üzerinde kurulduğu  temel  zihniyet  ve  paradigmaya  dönüşür. 
Nasıl  ki  tüm  toplumsal  inşalar  önce  zihniyette  gerçekleşirse,  insanlığın  yeniden  doğuşunu  temsil  eden böylesi  büyük  bir  devrimin  de  aynı  derecede  köklü bir  zihniyet  devriminin  üzerinde  inşa  edilmiş  olduğunu  kabullenmek  gerekecektir. 

Günümüze  kadar  yapılan  araştırmalar  ve  son  yıllarda,  o  da  ancak  çok  küçük  bir  kısmı  ortaya  çıkarılabilen  tarihi  bulguların  doğru  incelenmesi  halinde, bu  gerçeklik  rahatlıkla  anlaşılabilecektir. 

Aryen  kültürünün  öncüsü 

Neolitik  veya  tarım-köy  kültürünün  ortaya  çıkardığı  zihniyet  düzeyi  ve  manevi  kültür  birikiminin, tüm  toplumsal  direnişleri  çok  derin  biçimde  etkilediği  ortadadır.  Bu  etkileme,  Mitraizm'den  başlayıp  günümüze  kadarki  demokratik  direnişlerin  bir bütünü  üzerinde  olduğu  gibi,  her  bir  direniş  hareketi  içersinde  de  düşünce  biçimleri,  kültler  ve  değerler  biçiminde  gerçekleşmiştir.  Üzerinde tartışmalar  ve  spekülasyonlar  sürse  de,  eldeki bulgu  ve  bilgiler  temelinde  Mitraizm'in,  ağırlıklı olarak  tarım-köy  devriminin  zihniyet  evrenini  yansıttığı  söylenebilir.  Yaklaşık  olarak  bundan  7-8  bin yıl  öncesine  tarihlenen  Mitraizm  kalıntıları  bu  gerçeği  işaret  eder.  Mitraizm'e  ait  değişik  alanlarda  ve tarihlerde  gösterilen  bulguları  genel  anlamda  incelersek  şu  ortak  sonuçlara  varabiliriz:  Düzenleyen ve  oluşturan  baş  tanrı  olan  Mitra,  Güneş'le  temsil edilir  ve  genelde  kayalar  veya  mağaralardan  doğduğu  gösterilir.  Burada  aslında  Aryenik  kültürün yaratıcı  ve  öncü  halkı  olan  Kürtlerin  dağlarla  olan kopmaz  ilişkisi  tasvir  edilir  gibidir. 

İkinci  figür  olan  Boğa'nın  öldürülmesiyle,  başta buğday  ve  arpa  olmak  üzere  tarıma  ilk  alınan  bitkiler yeşerir.  Bilindiği  üzere  sığır,  ilk  evcilleştirilen  hayvanlardandır.  Ay,  suyu  alçaltıp  yükselterek  sulama  rejimini  düzenler.  Yılan  tarımsal  üretimin  bilgilerini  verir ve  topluma  kendi  iradesiyle  yaşamanın  yolunu  gösterir.  7  tanrı,  haftanın  7  gününün  göstergesidir.  Mitraizm'in  esas  aldığı  yaşam  ve  evren  anlayışı,  kutsallar ve  semboller  Terzi  Hermes'te,  Zerdüşt'te,  Maniheizm'de,  Mazdeizm'de,  Ezdailik'te,  Qızılbaşlık'ta,  Ene-I  Heq'ta  ve  daha  bir  çok  direniş  hareketinde sürdürülerek  günümüze  kadar  aktarılmıştır. 
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doğru  tanımlamalıyız 


Gençlik  denetime  alınmak  isteniyor 

Özgür  yaşamın  temel  bir  şartı  olarak  gençliğin kendi  kimliğini  tanıması  ve  tanımlaması  hayati önemdedir.  Gençliğe  ilişkin  bugüne  kadar  geliştirilen  tüm  tanımlamalar  egemen  sistemlerin  gençliğe  biçtiği  rollerle  yakından  bağlantılıdır^ Egemenler  tarafından  gençliği  küçük  düşürmek için  birçok  kavram  türetilmektedir.  "Ayyaş",  "toy", "delikanlı",  "avare",  "başında  kavak  yelleri  esen" gibi  tanımlar  bunlardan  bazılarıdır.  Böylesi  uydurma  kavramlarla  gençlik  enerjisinin  sisteme yönelmesi  engellenmektedir. 

Gençliği  kontrole  alan  düzenin  kendisini en  güçlü  hisseden  düzen  sayması  bu  hususla  bağlantılıdır.  Bu  türyapay  tanımlamalarla  gençlik  denetime  alınmakta ve  sözü,  konumu  değersiz  kılınmaktadır.  Böylece  sistem  kendini  güvenceye almaktadır. 

En  genel  tanımlama  ile  gençliğin  elbette  bir  yaş  kuşağını  ifade  eden  yönü mevcuttur.  Gençliğin  bu  yönü  biyolojiktir  diyebiliriz.  Toplumun  aynı  yaş  kuşağında  olan  kesiminin  oluşturduğu  sosyal bir  gruptur  gençlik.  Yeni  bir  sosyal  kesim ya  da  geçiş  aşamasında  olan  bir  sosyal katman  olarak  da  değerlendirilebilir. 


/ 


Gençlik  ruhu bahar  çağını  çağrıştırır 

Doğada  her  yeni  varoluşu  gözlemlediğimizde  ilk  etapta  canlılığı  göze  çarpmaktadır.  Gençlik  de  toplumsal  doğa içerisinde  böylesi  bir  konuma  sahiptir.  Gençlik  toplumsal  doğanın  canlılığını  temsil etmektedir.  Hareketlidir  ve asla  yerinde  durmamaktadır. 
Sesini  her  zaman  en  uzağa  duyurmaya  çalışır,  enerjisi  bitmek tükenmek  bilmez.  Taze  ve  diri bir  yaşam  duruşunu  ifade  eder. 
Gençlik  döneminin  mevsimlerden  bahara  denk  geldiğini  düşünebiliriz.  Gençlik  çağı  bahar 


elik  dönemi,  gelecek  arayışlarının  yoğunlaştığı  bir  dönem  olarak  yaşanmaktadır.  Toplumu  geliştirme,  koruma,  kollama  görevlerine  sahip  çıkmakta,  toplumu  ilgilendiren  konulara  karşı  refleks sahibi  olmaktadır.  Bunun  doğal  bir  sonucu  olarak  toplumun  hızla siyasallaşan,  devrimcileşen  bir  kesimi  konumunda  bulunmaktadır 


çağını  çağrıştırmaktadır.  Nasıl  ki  baharda  tüm doğa  değişim  ve  dönüşüm  yaşıyorsa  gençlik  çağı  da içinde  müthiş  bir  değişimi  barındırmaktadır.  İnsan yaşamı  bu  döneminde  değişime  müthiş  açıktır.  Yenilenmeye  ve  değişime  ise  verili  olanı  reddederek başlanması  diyalektiğin  gereği  olmaktadır. 

Bu  dönem  rengarenk  ve  canlıdır.  Dili  değişim  ve farklılaşmanın  dilidir.  Doğanın  dili,  yani  farklılaşma, en  yoğun  gençlikte  yaşanmaktadır.  Farklılaşmanın en  yoğun  biçimde  gençlikte  yaşanması  zamanın  yoğunluğu  olgusuyla  bağlantılıdır.  Zamanın  olduğu yerde  oluşum  da  var  demektir.  Hareketi,  dinamizmi,  değişimi,  farklılığı,  oluşumu  görüyorsak  o halde  zamanın  yoğunluğundan  şüphe  edemeyiz. 
Yani  zaman  orda  hızlı  yaşanmaktadır.  Gençliğin  en basitinden  bir  bedensel  değişiminde  bile  zamanın bu  yönlü  etkisi  görülmektedir.  Gelişen  bu  oluşum hali  kendi  içerisinde  aktifliği,  canlılığı,  dinamizmi, akışkanlığı  ve  ataklığı  barındırmaktadır. 

Gençlik  sürekli  akış  halindedir 

Yaşamın  bu  çağında  zaman  ve  mekan  durgun  değildir  ve  sürekli  akış  halindedir.  Bu  yaşam  çağı  her zaman  bir  seçimin  gündemde  olduğu  ve  bitip  tükenmez  soruların  ve  arayışların  devam  ettiği  bir zaman  aralığına  denk  düşmektedir. 

Gençlik,  biyolojik  bir  olgu  olduğu  kadar  aynı  zamanda  toplumsal  bir  olguyu  da  tanımlar.  "Tıpkı kadınlığın  sadece  fiziksel  değil  toplumsal  bir  olgu olması  gibi  gençliğin  de  toplumsal  yönünün  olduğunu  önemle  görmek  gerekmektedir/'  Zira  insan yaşamındaki  bu  doğal  dönemin  toplumsal  yaşama  kendi  özellikleriyle  yansıması  kaçınılmazdır. 
Gençlik,  yaşam,  duygu  ve  düşünce  bakımından toplumun  diğer  kesimlerinden  ayrılan,  kendine has  ayırt  edici  özellikleri  ve  karakteri  olan  bir  toplumsal  kategoridir. 

Gençliğin  doğası devrimciliğe  yatkındır 

Dinamik,  enerjik,  sağlıklı,  uyanık  ve  atak  bir  kişilik özelliğini  ifade  ettiği  kadar  onun  bu  özelliklerinin topluma  yansıması  doğal  olarak  sosyal  yaşamda  bir "gençlik  özelliği"  farklılaşmasını  ortaya  çıkarmaktadır.  Gençlik  bu  özellikleri  ile  toplumsal  alanda  yansımasını  bulduğunda  ise  toplumsal  akışkanlığı  ve toplumsal  davranış-tavır  yoğunluğunu  temsil  etmektedir.  Bu  nedenle  gençlik  kendini  ve  toplu- 


geldiğini  düşünebiliriz. 
Gençlik  çağı  bahar  çağını çağrıştırmaktadır. 

munu  ilgilendiren  konularda  tepki  gösterme  refleksi  yapısal  olarak  en  gelişkin  olan  toplum  kesimidir.  Gençlik,  içerisinde  yaşadığı  toplumun  geleceğini belirleyecek  olan  bugünün  meseleleri  ile  oldukça ilgilidir.  Çünkü  önünde  çok  uzun  bir  yaşam  geleceği onu  beklemektedir.  Dolayısıyla  gençlik  dönemi,  gelecek  arayışlarının  yoğunlaştığı  bir  dönem  olarak yaşanmaktadır.  Toplumu  geliştirme,  koruma,  kollama  görevlerine  sahip  çıkmakta,  toplumu  ilgilendiren  konulara  karşı  refleks  sahibi  olmaktadır. 
Bunun  doğal  bir  sonucu  olarak  toplumun  hızla  siyasallaşan,  devrimcileşen  bir  kesimi  konumunda bulunmaktadır.  Gençlik  ve  devrimcilik  kavramlarının  birbirine  yakınlığı,  gençliğin  doğasının  devrimciliğe  yatkın  olduğu  belirlemeleri  de  bu  nedenlerle sıkça  yapılmaktadır. 

Gençlik  bilincine  sahip  olunmalı 

Çok  daha  önemli  olan  husus  gençliğin  toplumsallık  içerisindeki  özelliklerini  ve  rolünü  bilince  çıkarması  olmaktadır.  Bu  olmaksızın  bir  gençlik gerçekleşmesinden  söz  etmek  pek  mümkün  değildir.  Bir  hamal  sınıf  bilincine  sahip  olmak  için  sınıfsal  özelliklerini  bilince  çıkarmak  durumundadır. 
Veya  kadın  köle  durumuna  düşürüldüğü  gerçeğini güçlü  kavrayamazsa  cins  bilinci  edinemez.  Kısacası tek  başına  kadın  veya  işçi  olmak  bir  bilinç  oluşumunu  kendisiyle  getirmeye  yetmemektedir.  Bu  da özgürleşme  çabası  acısından  bir  anlam  ifade  etmemektedir.  Benzer  durum  gençlik  için  de  geçerlidir.  Gençlik  bilincine  sahip  olmaksızın  özgür  ve bağımsız  gençlik  asla  olunamaz.  Gençlik  bilincine ise  ancak  gençlik  özellikleri  anlaşılarak  ve  edinilerek  ulaşılabilir.  Muhalefet  cesareti,  atiklik,  çıkarsız-hesapsız  yaklaşmak,  saf  ve  temiz  duygulara sahip  olmak,  fedakar  ve  paylaşımcı  olmak  bu  özelliklerin  bazıları  olmaktadır.  Gençliğin  bu  özelliklerini  bilince  çıkarmadan,  onun  ruhunu  yaşamadan genç  olunamaz.  Biyolojik  olarak  genç  olunsa  dahi gençlik  temsil  edilemez.  Tersi  de  doğrudur.  Biyolojik  olarak  gençlik  dönemi  geçilmesine  rağmen gençlik  özellikleri  taşınıyorsa  gençlik  de  temsil  edilebilinir.  Zira  gençlik  topluma  mal  olmuş  bir  tarihsel  olgudur.  Bir  yaş  diliminin  temel  özelliklerini ifade  eden  toplumsal  davranış,  duygu  ve  düşünceler  toplamıdır.  Bu  anlamda  da  gençlik  bir  zihniyet  durumu  ve  ruh  halidir  aynı  zamanda. 

Gençlik  Manifestosu'dan 


^^■oplumsallığın  öncü  gücü  konumundaki gençliğin  tarihsiz  ve  zamansız  bir  hakikat olarak  anlaşılması  düşünülemez.  Anlamlı bir  yaşama  doğru  ilerlemek  tarihsel  bilince  erişmekten  geçer.  Ne  kadar  bu  bilinçle  donanıp  toplumsallığın  gelişim  seyrini  anlarsak  o  kadar  anlamlı yaşam  örebiliriz. 

Egemen  sistem,  iktidarcı  ve  baskıcı  tarih  anlatımlarıyla  bombardımana  tabi  tuttuğu  toplumu  öz tarih  bilincinden  kopartmak  için  muazzam  çaba harcamaktadır.  Böylelikle  anlamsız  ve  kimliksiz  bir yaşamla  yüklü  toplum  yaratılmak  istenmektedir.  Bu yüzden  her  türlü  milliyetçi  argüman  kullanılıp  tek tarih  anlayışı  propaganda  edilmekte,  iktidar  ve  savaşlardan  ibaret  olan  devletli  tarih  önümüze  tek doğru  olarak  koyulmaktadır. 

Yazılı  resmi  tarihin  tümü  buna  dayandırılarak oluşturulmaktadır.  "Tarih  tekerrürden  ibarettir", "geçmiş  mazidir",  "geçmişi  boş  ver,  geleceğe  bak" söylemlerini  daha  da  inandırıcı  olmak  için  türetmekten  geri  durulmamaktadır.  Kapitalizmle  bera¬ 


ber  doruğa  çıkan  sömürgen  uygarlık  sistemi  bu  şekilde  tarihe  karşı  her  zaman  karamsar  bir  bakış oluşturmaktadır.  Doğru  tarih  yazımını  ve  öğrenimini  engellemek  için  elinden  geleni  yapmaktadır. 
Kendisini  sonul  ve  eşsiz  göstermek  için  tarihi  anlışanlı  savaşlarla  yüklü  olaylar  yığını  olarak  göstermektedir.  Bu  anlamda  kapitalist  modernitenin  tarih katliamcılığı  yaptığını  söylemek  mümkündür. 

Oysa  bu  tarihin  zıt  kutbunda  gerçek  toplumsal gelişmeler  vardır.  Bağrında  toplumsallığı  taşıyan halkların  bitmeyen  direniş  tarihi  mevcuttur.  Gerçek tarih  toplumun  dipten  gelen  dalga  misali  bu  akış öyküsünde  gizlidir.  Tek  ve  eşsiz  olduğu  tezi  ile  ileri sürülen  egemen  tarih,  halkların  bu  özgürlüktarihini ya  bastırmış  ya  da  lanetlemiştir.  Tarihi  bu  şekliyle sadece  devletin  tarihinden  ibaret  görmek  bir  uygarlık  saptırma  ve  çarpıtması  olarak  gelişmiştir. 

Devletli  uygarlık  tarihine  karşı  öz  tarihimiz  olarak direnişlerle  yüklü  demokratik  uygarlık  tarihini  esas almak  bizler  için  kaçınılmazdır.  Çünkü  doğru  tarih doğru  insandır,  doğru  insan  da  doğru  yaşamdır. 
Özgür  bir  gelecek  kurmanın  yolu  tarih  ve  gelenek ilişkisini  kavramaktan  geçtiği  kadar,  bir  toplumsal kategori  olarak  gençliği  anlamak  da  tarihi  ve  toplumu  anlamaktan  geçer.  Gençlik  ancak  toplumsal ve  tarihsel  gelişmelerin  içerisinde  anlamlı  bir  yere sahip  olabilir.  O  halde  hem  gençliği  doğru  tanımlamak  hem  de  geçmiş  ve  gelenekten  aldığımız  güçle şimdiyi  çözümleyip  geleceğe  doğru  yürüyebilmek için  uygarlıksal  ve  toplumsal  gelişmenin  seyrini  her zaman  hatırda  tutmak  ve  gençlik  olgusuna  da  bu perspektif  ışığında  bakmak  gerekmektedir. 


Gençlik toplumsal ganin  canlılığını  temsil etmektedir.  Hare¬ 


ketlidir  ve  asla  yerinde  durmamaktadır. 


Sesini  her  zaman  en 


uzağa  duyurmaya  çalışır, enerjisi  bitmek  tükenmek bilmez.  Taze  ve  diri  bir 


yaşam  duruşunu  ifade eder.  Gençlik  döneminin mevsimlerden  bahara  denk 
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Kobane  destanını 

Jindar  Delila’lar  ördü 


•  Zeynep  Nergiz  BOTAN 


Ezilmiş  halkların  bir  de  kahramanları  vardır. 
Egemenlik  altına  alınmak  istenen  halkların bağrından  doğarlar.  Kobane  Direnişi'nin sembolleşen  isimlerinden,  YPJ  Komutanı  Jindar  Delila  da  (Fadime  Demirkaya),  sömürgeciliğe  karşı  başkaldırdı  ve  halkının  kahramanlarından  oldu. 

Van'ın  Çaldıran  ilçesinde  1991  yılında  beş  çocuklu yurtsever  bir  ailenin  ikinci  çocuğu  olarak  doğdu.  Çaldıran  halkı  emekçiliğiyle  bilinir.  Emekçilerdir  çünkü yaşamın  zorlukları  onları  sürekli  üretmeye,  daha fazla  alın  teri  dökmeye  götürmüştür.  Günlük  yaşadıkları  ekonomik  sorunların  yanında  bir  de  Kürt  oldukları  için  her  türlü  hakaret,  baskı,  inkara  maruz bırakılırlar.  Hele  ki  kimliğini  sahiplenip  mücadele ediyorsan,  devlet  nezdinde  her  türlü  uygulamaya tabi  tutuluyorsun.  Onlar  da  bu  ailelerden  biriydi. 

Ailesi,  Jindar  doğduktan  kısa  bir  süre  sonra,  faşist Türk  devletinin  baskılarına  dayanamayıp  metropollere  göç  eder.  Kocaeli'ye  taşınan  aile,  bundan  sonra burada  yaşamını  devam  ettirse  de,  kimliklerine  ve özgürlük  mücadelelerine  her  zaman  sahip  çıkar. 
Fakat  burada  da  karşılarına  ırkçılık  bir  duvar  gibi  dikilir.  Türkiye  illerinde  yaşayan  binlerce  Kürdün  başına  gelenler  gibi,  onlar  da  faşizmin,  ırkçılığın kıskacına  alınır  ve  bu  durum,  iş  yerlerinde,  okulda ve  diğer  alanlarda  devam  eder. 

İlk  çelişki 

Jindar,  okul  çağına  gelince  Türk  devlet  faşizmiyle tanışmaya  başlamıştı.  Yabancı  olduğu  bir  dili  öğrenmesi  gerekiyordu.  Annesinin  ona  öğrettiği Kürtçe'yi  unutmalı,  Türkçe  düşünmeli  ve  konuşmalıydı.  Zeki  bir  kızdı  ve  çabuk  öğrendi.  Başlarda 


fazla  neden  Türkçe  öğrenmesi  gerektiğini  sorgulamadı.  Bir  süre  sonra,  Kürt  olduğu  için  okul  arkadaşları  tarafından  dışlandığını  görünce  kafasında bazı  sorular  belirdi.  Artık  Jindar'ın  en  önemli  merakı  bu  çelişkinin  yanıtıydı.  Bu  arayış,  sadece  merakını  gidermeyecek,  Jindar'ın  yaşamının  anlam bulmasına  da  vesile  olacaktı.  Asıl  öğrenme  süreci sorguladıkça  başlayacaktı. 

Yanıtları  bulmaya  başlar 

Jindar  ortaokula  kadar  normal  yaşamına  devam eder.  Ortaokul  sıralarındayken  Kocaeli'de  örgütlenen  Kürdistan  Yurtsever  Gençlik  ile  tanışır.  Heyecanlanır.  Yıllardır  aklından  çıkmayan  soruların  cevabını alacağı  ya  da  öğrendiklerini  pratiğe  geçireceği  bir ortam  bulmuştur.  Kürdistan'da  yaşanan  sömürgecilik,  toplumsal  sorunlar,  asimilasyon,  bunun  yanında Ortadoğu  ve  dünya  sorunları  vb.  pek  çok  başlığın tartışıldığı  bu  ortamı  sever. 

Artık  hiçbir  dakikasını  boşa  harcamaz  ve  bir  süre sonra  gençlik  çalışmalarında  öne  çıkar.  Örgütleme yapar.  Eve  gelince  de  gecenin  bir  vaktine  kadar okuma  yapar.  Kürt  Halk  Önderi  A.  Öcalan'ın  tüm  kitaplarını  alır,  anlamak  için  çaba  harcar. 

Doğup  büyüdüğü  Kocaeli'de  kendisini  hep  yalnız hissetmişti.  Kürdistan  gibi  değildi.  Ülkesini  özlüyor, hayallerini  Kürdistan'da  gerçekleştirmek  istiyordu. 
Artık  yaşamın  anlamı,  baskı  altında  olan  halkının  özgürlüğü  için  savaşmaktan  geçiyordu. 

Rojava  devrimine  doğru... 

Uzun  bir  süre  özgürlük  hareketinin  toplumsal  çalışmalarında  kaldıktan  sonra,  daha  aktif  çalışacağı bir  yere  gitmek  ister. 


Rojava  devriminin  ayak  seslerinin  yavaş  da  olsa duyulmaya  başladığı  yıllardı.  Yüzyılların  hayali  gerçekleşmek  üzeredir.  Jindar  için  çekim  merkezi  ve kendisini  ifade  edebileceği  bir  yerdi.  Bu  nedenle,  özgürlük  mücadelesine  Rojava'dan  katılıp  orada  savaşmayı  tercih  eder.  Kürdistan'ı  hiç  tanımamıştı  ve  bu içinde  bir  ukde  olarak  kalmıştı.  Bu  duygu  Kürdistan'da  gerçekleşen  devrime  gitme  arzusunu  artırır. 
2010  yılının  bir  gününde  kimseye  haber  vermeden, 
tutar  Rojava'nın  yollarını. 

Rojava'ya  gittiği  ilk  gün,  tepeden  tırnağa  heyecanlıdır.  "İkinci  yaşamım"  dediği  Rojava'nın  Cizire  bölgesindeki  çalışmalarda  yavaş  yavaş  yerini  almaya başlar.  YPJ'ye  geçer.  Jindar  artık  aktif  savaşın  içindedir.  Önce  bir  eğitim  görür.  Bir  süre  sonra  uzmanlaşmak  için  suikast  okuluna  gider.  Burada  da  başarılıdır. 
Bölüklerdeki  yerini  alır.  Kısa  süre  içerisinde  katılımı öylesine  etkilidir  ki,  sorumluluk  düzeyinde  görev  alır. 
Görevini  yerine  getirirken  canla  başla  çalışır.  Rojava Devrimi'ni  göremeden  yaşamını  yitiren  on  binlerce özgürlük  savaşçısı  olduğunu  bilir  çünkü.  Yoldaşlarının  anılarına  bağlıdır.  Onların  izinden  yürür. 

Ve  Koban£... 

Mücadelesinin  üçüncü  yılından  sonra,  Kobane'ye geçer.  Bu  direniş  kenti  yoğun  saldırılar  altındadır. 
Türk  devletinin  işbirliği  ile  DAİŞ  çeteleri,  devrimin gerçekleştiği  ilk  yer  olan  Kobane'ye  büyük  bir  saldırı girişimi  yapar.  50'den  fazla  tank  sınıra  konuşlanmış, ağır  silahlarla  hiç  durmadan  Kobane'ye  saldırılır.  Özgürlük  savaşçıları  YPG-YPJ  öncülüğünde  büyük  bir direniş  sergilenir.  Kürt  Halk  Önderi  A.  Öcalan'ın  çağrısı  üzerine,  dört  parça  Kürdistan'ın  bir  olup  Kobane sınırında  eylemselliğe  geçtiği  tarihi  günlerdir.  Öncü güç  kadın  birlikleri  YPJ'dir.  Bir  varlık  yokluk  savaşıdır. 


Buradan  saldırılarak  Kürt  halkının  şimdiye  kadarki tüm  kazanımlarına  göz  dikilmiş,  Rojava  Devrimi parçalanarak  bitirilmek  istenmişti.  Jindar  da  Kobane'ye  gider.  Bu  tarihi,  vicdani,  öz  savaşımı  vermek, yüz  yıllardır  benliği  elinden  alınan  halkının  kazanımlarını  korumak,  buna  göz  dikenleri  pişman  etmek için...  En  önemlisi  de  çocukluk  hayallerine  ihanet etmemek,  yine  tarih  karşısında  hesap  verenlerden olmamak  için... 

Jindar,  Kobane  Direnişi'nde  oldukça  aktif  bir  rol üstlenir.  Her  bir  DAİŞ  çetesini  öldürürken,  Şengal'in Ezidî  kadınlarını  hatırlar.  Hatırladıkça  öfkesi  büyür. 
Öfkesini  örgütler  ve  bunu  savaşına  yansıtır. 

Kobane  halkına  dönüp  bakar.  Savaşabilenlerin çoğu  savaşıyordu.  Çünkü  artık  gerçek  yaşam  buydu. 
Kazanımlarını  korumak,  devrimini  sahiplenmek... 
Bunca  bedel  ile  gerçekleşen  Rojava  Devrimi'ni  koruyamasalardı  kendilerini  affetmezlerdi.  "En  güzel yaşam,  özgürlük  için  mücadele  edilen  yaşamdır"  dediler.  Jindar  yoldaşları  ile  beraber  sonuna  kadar  savaştı.  Savaştıkça  özgürleştiğini  hissetti.  Ve özgürleştikçe  güzelleştiğini... 

'Beni  bırakın,  savaş  alanına  gidin1 

Tarih  2  Aralık  2014'ü  gösteriyordu.  Çatışmaların yoğunlaştığı  günlerdi.  DAİŞ  ve  Türk  çeteleri  tüm  teknik  gücüyle  vuruyor,  özgürlük  savaşçıları  ise  tüm dünyayı  şaşırtan  güçlü  iradeleriyle  büyük  bir  direniş sergiliyordu.  Savaş  o  gün  daha  da  yoğunlaşmıştı.  Jindar  ön  cephede  çete  saldırılarına  karşılık  veriyordu. 
Kobane'nin  çetelerin  eline  geçmesine  izin  veremezdi.  Orada  halkının  direnişi  saklıydı.  Yüzyılların hayali  orada  vücut  buluyordu.  Jindar,  tüm  gücüyle savaşıyordu.  Bilinciyle,  öfkesiyle,  fiziğiyle.  Yoğun  atılan  bombalardan  biri  yakınında  patladı.  Ağır  yaralandı.  Elleri  titredi,  gözleri  karardı  ve  yere  düştü. 
Silahına  tekrar  doğruldu.  Silahı  elinde  zar  zor  tutabiliyordu.  Titreyen  parmaklarıyla  tetiğe  son  kez  bastı ve  taramaya  verdiği  silahının  namlusundan  üst  üste mermi  aktı.  Bu  mermiler  isyanın  doruğa  ulaştığını anlatıyordu.  Düşmemeliydi.  Ne  olursa  olsun,  savaşmaya  devam  etmeliydi.  Gücünün  tükendiğini  hissetti.  Ama  silahı  hâlâ  elindeydi.  Bu  arada  bir  yoldaşı ona  ulaşmıştı.  Onu  kucakladığı  gibi  savaş  alanından uzaklaştırdı.  Acilen  tedavi  edilmesi  gerekiyordu.  Yoldaşları  başındaydı.  Faşist  Türk  askerlerince,  sınırdan geçirilmesine  izin  verilmedi.  Jindar,  o  haliyle  yoldaşlarına;  "beni  bırakın,  savaş  alanına  gidin"  diye  bağırdı.  Ama  yoldaşları  kararlıydı.  Bırakmadılar.  Onu hastaneye  yetiştireceklerdi. 

Özgürlüğü  sayıklayarak veda  etti  Jindar 

Sınırda  çok  beklediği  için  çok  kan  kaybetmişti. 
Ve  bedeni  yorgun  düşmüştü.  Gözleri  yavaş yavaş  kapanırken,  geride  bıraktığı  yoldaşlarının  mücadeleyi  devam  ettireceğini  biliyordu. 
Son  nefesinde  de  halkının  özgürlüğüne  inanan  derin  bir  huzurla  veda  ediyordu... 

O  ve  yoldaşlarının  direnişi  tüm  dünyanın dengelerini  değiştirdi.  Mücadeleleri  karşısında sömürgeci  sistemler  bile  duramadı.  Asıl  şimdi ölümsüzleştiler! 

Kobane  ise  direnişçilerinin  ruhuyla  adeta  yeniden  doğdu.  Tarih  olması  için  üzerinden  zaman  geçmesine  gerek  yoktu.  Kendisi  uğruna  can  veren çocuklarının  anılarını  her  zaman  yaşatacak  bir  müzeye  dönüştü. 


Tbrih  2  Aralık  20 1 4  u  gösteriyordu.  Çatışmaların yoğunlaştığı  günlerdi.  DAİŞ  ve  Türk  çeteleri tüm  teknik  gücüyle  vuruyor;  özgürlük  savaşçıları  ise  tüm  dünyayı  şaşırtan  güçlü  iradeleriyle büyük  bir  direniş  sergiliyordu.  Savaş  o  gün daha  da  yoğunlaşmıştı.  Jindar  ön  cephede çete  saldırılarına  karşılık  veriyordu.  Kobane’nin  çetelerin  eline  geçmesine  izin  veremezdi.  Orada  halkının  direnişi  saklıydı. 
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•  Sanem  IŞIK 

AKP  devleti,  çocuk  istismarı  suçunda  cezasızlığın  önünü  açan  önergenin  yasa taslağına  eklenmesine  dönük  girişimle çocuk  ve  kadın  düşmanı  politikalarını  zirveye  taşımaya  çalıştı.  Bir  yandan  kadına  yönelik  şiddet ve  çocuk  istismarına  karşı  mücadele  eden  kurumlan  son  hız  kapatmaya  çalışan  AKP,  kadınların  birleşik  mücadelesi  karşısında  geri  adım  atmak  zorunda  kaldı.  Hükümet  önergenin  komisyona çekildiğini  ve  yeniden  görüşüleceğini  açıklarken, kadın  örgütleri  ise  düzenlemenin  iptal  edilmesi yönündeki  tepki  ve  eylemlerini  sürdürüyor. 

AKP  devletinin  tecavüzü  ve  istismarı  meşru kılmaya,  binlerce  tecavüzcüyü  serbest  bırakmaya  çalışan  bu  önergesi  neler  içeriyor?  Hep birlikte  bakalım: 


ca'larından  fiziksel,  duygusal,  sözsel,  ekonomik şiddet  görmektedir. 

♦  Çocuk  yaşta  evlendirilenler  yaşadıkları  yoğun travmalar  nedeniyle  yoğun  psikolojik  sorunlar yaşamaktadır. 

♦  Verilere  göre  2015'te  toplam  602  bin  982 
resmi  evlilikten  31  bin  337'sinde  16-17  yaşındaki kız  çocukları  'gelin1  oldu.  Nüfus  idaresine  bildirilmeyen  çocuk  evlilikler  Türkiye  İstatistik  Kurumu (TÜİK)  kayıtlarına  geçmiyor. 

♦  TÜİK  verilerine  göre  Türkiye  ve  Kürdistan'da 'çocuk  gelin'  oranı  en  yüksek  10  şehir  Kilis,  Kars, Ağrı,  Muş,  Niğde,  Bitlis,  Maraş,  Aksaray, Antep  ve  Yozgat.  En  düşük  'çocuk  gelin'  oranı olan  il  ise  Dersim. 


♦  Araştırmaya  katılan  kadınların  eşlerinin  çalışma  durumuna  bakıldığında,  genel olarak  vasıfsız  iş  ve  alanlarda  çalıştıkları  görülüyor. 

♦  'Çocuk  gelin'lerin  evlenme şekillerine  bakıldığında  yüzde 
72'sinin  evlendirilirken  'rızası'  olmadan  evlendirildiği  görülüyor.  Yüzde  30'undan  fazlası  eşini  daha önce  hiç  görmeden  'gelin'  oluyor. 

♦  Yüzde  75'i,  evde  alınan  kararlarda  söz  haklarının  olmadığını  belirtiyor. 

♦  Yüzde  50'sinden  fazlası  karşılaştıkları  problemlerin  çözümüne  ilişkin  herhangi  bir  yere  başvurmadıklarını  söylüyor. 


Evet,  Kürt  Kadın  Hareketi  birkaç  yıl  önce  "Tecavüz  Kültürüne  Hayır"  kampanyasını  başlattığında "tecavüzün  kültürü  mü  olur?"  diye  itiraz  edenler olmuştu.  İşte  şimdi  bu  gerçeğin  eşiğindeyiz.  Tecavüzün  bir  toplumun  kültürü  haline  getirilmeye çalışıldığına  şahitlik  ediyoruz.  Şimdi  karşı  karşıya kaldığımız  uygulamalar,  devreye  konulmaya  çalışılan  uygulamalar  bir  tecavüz  kültürünün  inşa edilmeye  çalışıldığının  ispatı  değil  de  nedir? 


♦  AKP  hükümeti  her  şeyden  önce  kadın  kazanımlarını  darbelemek,  kadınları  eve  kapatmak, kadınları  yaşam  dışına  itmek,  yani  kısacası  kadın düşmanı  politikalarını  pratikleştirmek  istiyor. 

♦  4+4+4  ile  başlayıp,  "kürtaj  yasası"  ile  devam eden  kadınlara  yönelik  saldırı  süreci  hız  kazanmış durumda. 

♦  Bu  yasayla  cinsel  ilişkiye  rıza  yaşının  15'den 12'ye  inecek,  süren  ceza  davalarındaki  ve  bundan sonra  gerçekleşecek  istismarlardaki  failler,  'çocuğun  rızası  vardı'  diyerek  cezadan  kurtulacak. 

♦  Bu  yasa  ile  geçmiş  cinsel  suçlar  aklanacak  ve istismar  suçunu  işleyen  bireyler  çocuklarla  evlenmeleri  durumunda  affedilecek. 

♦  Ocak  ayına  kadar  yeni  bir  düzenleme  yapılmazsa  bu  kez  de  TCK'da  cinsel  istismarı  düzenleyen  bir  yasa  maddesi  olmayacağı  için  yine  istismarcılar  aklanmış  olacak. 

Her  3  evlilikten  biri  çocuk  yaşta 

Çocuk  yaşta  evlilik  dünyanın  birçok  bölgesinde yaşanıyor.  Fakat  Türkiye  ve  Kürdistan'da  oldukça 
yaygın  ve  yoğun.  Türkiye  ve  Kürdistan'da  her  3 
evlilikten  biri  çocuk  yaşta  evlilik. 

Erken  yaşta  evlilikler  kadınlara  yönelik  ayrımcı zihniyeti  içeren  bir  dayatma.  Kadınların  tercihlerini  yok  saymayı,  çocukların  haklarını  elinden  almayı,  eğitimsiz  ve  bağımlı  bir  hapis  hayatına  mahkum  etmeyi  amaçlıyor.  'Kadınlar  ne  kadar  küçük yaşta  bir  erkeğe  bağlanırsa,  o  kadar  kendisine hükmedilebilir  ve  bir  o  kadar  kadın  ile  baş  edilebilir"  zihniyetini  burada  belirgin  olarak  görmek mümkün.  Şimdi  Türkiye  ve  Kürdistan'da  çocuk evliliklerinde  açığa  çıkan  tabloya  göz  atalım: 

♦  Henüz  kendisini  korumayı  öğrenememiş,  savunmasız  kalan  kız  çocukları  yoğun  şekilde  'ko- 


700  milyondan  fazla  kadın 
18  yaşını  doldurmadan  evlendi 

UNlCEF'e  göre,  dünyada  700  milyondan  fazla kadın  18  yaşını  doldurmadan  evlendi.  Bu  kadınların  yaklaşık  250  milyonu  evlendiğinde  15  yaşından  küçüktü. 

Tüm  dünyada  700  milyondan  fazla  kadının 
18  yaşını  doldurmadan  evlendiğini  bildiren  UNI- 
CEF,  bu  kadınların  yaklaşık  250  milyonunun  evlendiğinde  15  yaşından  küçük  olduğuna  dikkat çekiyor. 

UNICEF  sadece  bu  yıl  yaklaşık  15  milyon  kız çocuğu  18  yaşını  doldurmadan  evleneceği  tahminini  de  duyurdu. 

18  yaşından  önce  evlenen  kadınlarda  okula 
devam  etme  oranı  düşerken,  aile  içi  şiddete  maruz  kalma  oranı  ise  artıyor. 

20  yaşlarındaki  kadınlara  kıyaslandığında,  ergenlik  çağında  olan  kız  çocukların  gebelik  sırasında  yaşadıkları  komplikasyonlardan  ötürü  yaşamlarını  yitirme  olasılığı  ise  oldukça  yüksek. 

Şiddet  oram  iki  katına  çıkıyor 

Şimdi  de  Diyarbakır  Büyükşehir  Belediyesi  Kadın  Sorunları  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi'nin 
(DİKASUM)  erken  yaşta  evlilikleri  içeren  ve  300 
kadınla  gerçekleştirilen  araştırmasına  bakalım: 

♦  Araştırmaya  katılan  kadınların  ilk  evlilik  yaşlarına  bakıldığında  kadınların  yarısından  fazlası 
15  yaşını  tamamlamadan  evlendirilmiş. 

♦  Resmi  nikahla  evli  olan  'çocuk  gelin'lerin oranı  yüzde  86,3,  imam  nikahıyla  evliliğini  sürdürenlerin  oranı  ise  yüzde  12,3. 

♦  'Çocuk  gelin'lerin  eğitim  durumuna  bakıldığında  yalnızca  yüzde  12'sinin  okur-yazar  olduğu, yüzde  73,3'ünün  okur  yazar  olmadığı  saptandı. 


♦  Yüzde  20'ye  yakını  henüz  adet  görmeden  evlendirildiklerini  ifade  ediyor. 

♦  Evlenmeden  önce  şiddet  mağduru  olduğunu ifade  eden  çocuk  gelinlerin  oranı  yüzde  25.  Evlendikten  sonra  bu  oranın  yaklaşık  iki  katına  çıktığı  görülüyor. 

♦  Yaklaşık  her  üç  kadından  biri  intiharı  düşündüğünü  ya  da  gerçekleştirmek  için  girişimde  bulunduğunu  ifade  ediyor. 

Kapılarımızı  mühürlediniz peki  ya  irademizi? 

Türkiye,  kadın  hakları  konusunda  zaten  ileride olan  bir  ülke  olmadı  hiçbir  zaman.  Kadınlar  varolan  haklarını  direnerek,  bedel  ödeyerek,  isyana dönüştererek  kazandı.  Bir  erkek  oluşumu  olan devlet  gerçeği,  kadın  haklarını  her  daim  hapsetmeye  çalıştı.  Bunları  kimi  kez  ince  politikalarla, kimi  kez  de  modernite  sosuna  banarak  yaptı. 
"Cumhuriyet'in  özgürleşmiş  kadınları"  imajını  sunarak  çarpıtılmış  algılar  yarattı.  Buna  rağmen  hep direnen  kadınlar  da  oldu,  doğa  sömürüsüne,  çocuk  istismarına,  faşist  saldırılara  karşı  kadınlar hep  alanların  sahibiydi,  sokağın  sesiydi. 

Şimdi  iktidara  geldiği  günden  bugüne  AKP devletine  baktığımızda  kadın  düşmanı  politikalarını  daha  görünür,  daha  şiddetli,  daha  gözü dönerek  uygulamaya  çalıştığını  görüyoruz.  Dinci, milliyetçi,  cinsiyetçi  erkek-devlet  gerçeğinin  bütün  sertliğiyle  kadın  haklarına  saldırdığını  görüyoruz.  Kadınların  büyük  bedeller  ödeyerek  kurduğu  kurumların  bir  çırpıda  kapatıldığını, kapılarının  mühürlendiğini  görüyoruz.  Faşizm derin,  erkek  acımasız,  devlet  ceberut!  Ama  kadınlar  da  direngen,  kadınlar  da  soylu,  kadınlar da  asi  bir  direnişi  kuşanmış.  Teslim  olmayacaklar size,  teslim  olmayacağız  tecavüz  kültürünüze. 


Tecavüz  kültürünüzü yerle  bir  edeceğiz 

AKP  devleti  14  yıllık  iktidarı  boyunca  kadın düşmanı  söylemlerini  her  daim  dile  getirdi. 

"3  çocuk  doğurun "  dedi. 

"Ben  zaten  kadın-erkek  eşitliğine  inanmıyorum"  dedi. 

"Kadınla  erkeğin  eşitliği  fıtrata  ters"  dedi. 

"Kadına  şiddet  abartılıyor"  dedi 

"Tecavüze  uğrayan  doğursun,  gerekirse  devlet  bakar"  dedi. 

"Kadın  ahlaklı  olsun,  kürtaj  yapmak  zorunda kalmasın"  dedi. 

"Kadın  mıdır  kız  mıdır"  dedi. 

"Kürtaj  cinayettir,  her  kürtaj  bir  Uludere'dir" 

dedi. 

"Kızlı-erkekli  aynı  evde  ne  yapıyorlar  belli değil"  dedi. 

"Madam  gibi  öleceğine  adam  gibi  öl"  dedi. 

Devletleşen  AKP,  şimdi  bu  söylemlerini  somutlaştırmaya  çalışmakta.  Kadınların  kazanımlarına  saldırının  son  halkası  olan  cinsel  istismar  ve tecavüz  zanlılarını  aklamaya  yönelik  yasa  teklifini yasallaştırmaya  çalışıyor. 

Kadınlar,  bu  politikaların  siyasal  islamın-erkeğin-devletin  kadın  düşmanlığından  kaynaklandığını  çok  iyi  biliyor.  Kadınlar  şahsında  bir toplumun  ahlaki  bir  erozyona  uğratılmaya  çalışıldığının  bilincinde.  Çocuk  istismarı  suçunda  cezasızlığın  önünü  açan  önergenin  rafa  kaldırılmasında  (şimdilik)  ve  geri  adım  atılmasında kadınların  tepkileri  ve  eylemleri  çok  etkili  oldu. 
Bu  kadınların  zaferidir.  "İtaat  etmiyoruz,  susmuyoruz,  korkmuyoruz"  derken  o  kadar  haklıydılar ki...  Kadınlar  eve  hapsedilmeyi  kabul  etmeyecek, tecavüz  kültürünüzü  yerle  bir  edecek,  size  asla ama  asla  teslim  olmayacak,  yılmayacak.  Korkun, kadınların  örgütlü  mücadelesinden,  isyanından korkun!  MUTLAKA  KAZANACAĞIZ... 
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'Her  boydan  ve  soydan köktenciliğe  karşı  çıkıyorum1 


Bangladeşli  feminist,  yazar,  şair  ve  doktor Teslime  Nesrin  dinlerin  kadına  yaklaşımını radikal  bir  şekilde  sorguladığı  için  hakkında ölüm  fermanları  çıkarılmış  bulunan  bir  insan  hakları savunucusu.  1971  yılında  Hindistan'dan  ayrılıp  bağımsızlığına  kavuşmadan  önceki  Bangladeş'de 
1962  yılında  doğdu.  Yazım  serüveni  daha  çocukluk 
yaşlarında  şiir  ve  öykü  ile  başladı.  Yerel  gazeteler  ve edebiyat  dergilerinde  yazı  ve  şiirleri  yayınlandı. 
Daha  sonra  ulusal  çapta  yayın  yapan  bir  gazetede yazmaya  devam  etti.  Teslime  Nesrin  1979-1983  yılları  arasında  tıp  fakültesi  öğrencisiyken  aynı  zamanda  "Senjuti"  (Karanlıktaki  Işık)  adlı  bir  edebiyat dergisinin  editörlüğünü  de  yapıyordu.  Tıp fakültesinden  jinekolog  doktor  olarak  mezun  oldu.  Doktorluğun  yanısıra  yazın  faaliyetlerini  de sürdürdü.  Binlerce  çocuğun  yaşama  gözlerini  açmalarında  kadınlara  doğum  sırasında  yardımcı olmakla  yetinmedi;  onların  insanca ve  özgür  yaşamaları  için  çağdışı  yaklaşımlarla  savaşmayı  da  bir  yaşam felsefesi  haline  getirdi. 


Dinin  ayrımcılığını  işledi 


24  yaşında  doktor  olarak  kırsal  bir  alanda  göreve 
başladığı  dönemde  ilk  şiir  kitabı  yayınlandı.  Üç  yıl sonra  yayınlanan  ikinci  kitabı  dünya  çapında  ün  kazanmasını  sağladı  ve  köşe  yazarlığı  yapmaya  başladı.  Eserlerinde  dinin,  geleneğin  ve  baskıcı kültürlerin  kadınlara  uyguladığı  ayrımcılığı  işledi. 
Yazdıkları  kimi  çevrelerde  beğeniyle  karşılansa  da dine  bağnazca  sarılan  çevrelerde  öfke  ve  nefretle karşılandı.  Çalıştığı  gazetenin  binası  saldırılara hedef  oldu.  Gazetenin  Yazı  İşleri  Müdürü,  Teslime Nesrin'i  saldırılara  karşı  koruduysa  da  dini  yazılar yazmaması  konusunda  uyarmaktan  da  geri  durmadı.  Ülkesinde  can  güvenliği  tehlikeye  girince kendi  kültürüne  yakın  bulduğu  Hindistan'a  yerleşerek  çalışmalarını  orada  sürdürmeye  başladı.  Teslime  Nesrin,  Hindistan'da  yayınlanan  bir  gazetedeki yazıları  ile  "Ananda  Ödülü"ne  layık  görüldü. 


Tehditlerin  hedefi  oldu 


Gerek  biçim  ve  gerekse  içerik  olarak  radikal  yazılar  yazması  ve  kadın  olması  nedeniyle  büyük  ilgi gören  Teslime  Nesrin,  1994  yılında  çıkan  "Lajja" (Utanç)  adlı  romanında,  Hindu  inancında  büyük yeri  olan  "Krisna"dan  sonra  gelen  Tanrı  "Visnu"yu işlemiş;  o  yörede  yüzlerce  yıl  önce  yapılmış  olan  ve birkaç  yıl  önce  Hindu'ların  saldırısında  yıkılan "Babri"  camiinin  öyküsünü  ele  almıştı.  Kitapta  yer verilen,  "var  olan  tüm  nefret  fırtınasının  kökeninde hep  dinlerin  yer  aldığı"  şeklindeki  belirlemeyi  ge¬ 


rekçe  yapan  "Habibur  Rahman"  adlı  bir  hoca  Nesrin  hakkında  ölüm  fermanı  çıkardı.  Ülkesindeki  ve genel  olarak  Müslüman  alemindeki  rejimlerin  kadınlara  ve  azınlıklara  yönelik  tutumunu  eleştirdiği yazılarında  "İslam'a  iftira  ettiği"  gerekçesiyle  'Tüm Hindistan  İbdehad  Kurulu'  da  2007'de  Teslime  Nesrin'in  başına  ödül  koydu.  Bu  tehditler  yüzünden Hindistan'ı  da  terk  etmek  zorunda  kalan  Teslime Nesrin,  geri  adım  atmak  yerine,  "binlerce  yıl  önce yazılmış  ve  kimsenin  anlamadığı  dinsel  buyrukların çağdışı  olduğunu"  belirtince  tepkiler  daha  da  büyüdü  ve  hemen  hergün  hocaların  öncülüğünde dinci  çevrelerin  mitingleri  boy  göstermeye  başladı. 

Hindistan'daki  nüfuzlu  bir  imam  Teslime  Nesrin'in  yüzüne  katran  süren  herkese  para ödülü  vereceğini  açıkladı. 


'Hiçbir  din  eşitliği  öğütlemez' 


Teslime  Nesrin,  1994  yılına kadar  kaçak  bir  şekilde  yaşadıktan  sonra  bu  tarihte  yurtdışına çıkarak  1998'e  kadar  İsveç,  Berlin  ve  Amerika'da  sürgünde kaldı.  İnsan  hakları  için  mücadelesini  bu  yıllarda da  sürdürdü;  kadınların  sorunlarını  ve  yazgılarını değiştirmek  için  mücadelelerini  işleyen  kitaplar yazmaya  devam  etti. 

Türkiye'de  Aziz  Nesin  gibi  aydınların  varlığını önemseyen  Teslime  Nesrin,  1994  yılında  yaptığı  bir açıklamada,  tüm  aydınları  kendisinin  de  daha  sonraları  bir  buluşma  gerçekleştirip  bizzat  görüştüğü Aziz  Nesin'e  destek  vermeye  çağırmıştı.  Fransa'da yayımlanan  L'Humanite  gazetesine  verdiği  bir  demeçte  şunları  belirtiyordu  Nesrin:  "Her  boydan  ve soydan  köktenciliğe  karşı  çıkıyorum.  Şahsen  hayatım  boyu  İslam  köktenciliğinden  çektim.  Müslüman bir  ülkede  doğup  büyüdüm.  Köktencilikleri,  Hinduizm,  Hristiyanlık,  Musevilik,  Budizm  olsun  kadınlara baskı  yapan  dinleri  eleştirdiğim  zaman  hiç  kimse beni  ölümle  tehdit  etmiyor.  Ama  söz  konusu  din İslam  oldu  mu,  İslamcı  köktendinciler  hakkımda derhal  fetvalar  çıkartıp  öldürülmemi,  asılmamı  istiyorlar.  Kelleme  fiyat  biçiyorlar.  Bu  nedenle  kendi memleketim  Bangladeş'den  atıldım.  10  yıl  Avrupa'da  yaşadıktan  sonra  Hindistan'a  Kalküta'ya  gittim.  Orada  da  fetvalar  boynuma  yapıştı.  Kitaplarım meydanlarda  yakıldı.  Haydarabat'da  bir  kitabımı  tanıtırken  bir  İslamcı  köktendincinin  saldırısına  uğradım.  Sınırdışı  edilmem  için  yürüyüşler  düzenlediler. 
Solcu  Hindistan  hükümeti  cevaben,  beni  sınırdışı etmezden  önce  Yeni  Delhi'de  bir  evde  göz  hapsine aldı.  Bu  köktendincilerden  ötürü  şimdi  bir  kez  daha iltica  etmek  zorunda  kaldım.  Çok  zor  bir  durum. 
Ben  her  şeyden  önce  Bangladeşli  bir  yazarım.  Ülkemden  uzak  kalmak  bana  çok  acı  veriyor.  Halbuki orada  kadınların  özgürlük  hakkı  için  mücadelelerini 


teşvik  edip  güçlendirebilirdim."  Teslime  Nesrin, köktendinciliğin  kadın  hakları  karşısındaki  tutumunu  da  şöyle  dile  getiriyordu  aynı  röportajda: "Köktencilik  kaynağını  dinden  alıyor.  Yani  hiç  bir  din kadın-erkek  arasında  eşitliği  övmüyor,  öğütlemiyor. 
Tüm  dinler  kadınlara  düşman.  Hepsi  kadına  baskıyı teşvik  ediyor,  hepsi  kadınların  erkeklerle  aynı  haklardan  yararlanmasını  engelliyor.  Hiçbir  biçimde  kadının  özgürlüğüyle  bağdaşmayacak  ataerkil sistemlerin  ilelebet  sürmesini  istiyor." 

Kitapları  ülkesinde  yasaklı 

Bugüne  kadar  17  kitap  yazmış  olan  Nesrin,  1994 
yılında  Avrupa  Parlamentosu'nca  verilen  Sakharov Düşünce  Özgürlüğü  Ödülü'nü,  2004  yılında  da  Birleşmiş  Milletler  Kültür  Örgütü  (UNESCO)  Hoşgörü Ödülü'nü  aldı.  2007  yılında  Uluslararası  Yazarlar  Bir¬ 


"Her  boydan  ve  soydan köktenciliğe  karşı  çıkıyorum.  Şahsen  hayatım boyu  İslam  köktenciliğ' 
den  çektim.  Müslüman bir  ülkede  doğup büyüdüm.  Köktencilikleri,  Hinduizm,  Hristiyanlık,  Musevilik,  Budizm olsun  kadınlara  baskı yapan  dinleri  eleştirdiğim zaman  hiç  kimse  beni ölümle  tehdit  etmiyor. 
Ama  söz  konusu  din 
İslam  oldu  mu,  İslamcı köktendinciler  hakkımda derhal  fetvalar  çıkartıp öldürülmemi,  asılmamı istiyorlar. 
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liği-PEN'in  Türkiye  Merkezi  tarafından,  "laiklikle  ilgili mücadele  veren  yazarları  desteklemek  ve  onlara 'yalnız  değilsiniz'  mesajı  vermek"  amacıyla  'Onur Üyesi'  seçildi.  2008'de  de  Fransa  tarafından  kendisine,  "ifade  özgürlüğünün  yasayla  dayatılan  sınırları olamayacağı  ve  ölüm  çağrılarının  bir  suç  olduğu" düşüncesiyle  "Simone  de  Beauvoir  Kadınlara  Özgürlük"  ödülü  verildi. 

Hakkındaki  ölüm  fetvaları  yüzünden  hala  ülkesinden  uzak  yaşamakta  olan  Teslime  Nesrin'in  birçok  kitabı  Bangladeş'de  yasaklı.  Kitaplarından  biri "Bir  Kadın  Yazgısı"  ismiyle  Türkiye'de  yayınlandı. 


Teslime  Nesrin: 


Selma  KAYA  (Gülbahar  Gülhat) 


Geceyi  deler 

Umudun  ateşiyle  aydınlatırız 
Şafağı... 

Gecenin  karanlığını  uğurlarken 

Kapama  gözlerini 

Direniş 

Israrımız  aydınlığadır 

Öyleyse 

Tırnağımızla  sökeceğiz  şafağı... 
Güneşi  en  sıcak  parlaklığıyla 
Hediye  edeceğiz 
Mezopotamya’nın  isimsiz, ülkesiz  çocuklarına 

Şehit  Rojbin  SERHAT 


Tara  saçlarını  gülen  kız 
Aklarını  saymadan 
Nedenini  sormadan 
Ölümlerle  doludur  bugün 
Sevdam  yarınlaradır 
Doldurmuşum  sevinçlerimi 
Acılar  bana  işlemez 
Bak  gözlerime 
Bahar  yeşilinden  daha  yeşil 
Sonsuzlukla  beslenir 
Nice  isyanlar 
Yaşamış  bedenim 
Karşı  koymasını  bilir 
Bu  yürek  bedende  durdukça 
Bir  soluk  almaksa  yaşamak 
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Bazıları  kötülüğe  doymuyor 


Kadına  yönelik  şiddetten  söz  ettiğimiz  zaman  ya  da  kadın  özgürlüğünün  önemine  dikkat  çektiğimizde acayip  ithamlarla,  garip  fikirlerle  yüz  göz oluyoruz.  Sanırsınız  bu  fikirlerin  sahipleriyle  aynı  dünyadan  değiliz.  Sanki  aynı  yerküre  üzerinde  yürümüyoruz,  aynı  yer çekim  gücüne  maruz  kalmıyoruz,  yenik düşmüyoruz  zamana...  Öyle  bir  afra  tafraları  var  ki  sanırsınız  birer  "özgürlük  abidesi..."  Böylelerine  elim  tersiyle  çarpasım var.  "Söyle  bakalım,  bu  kaç?"  diye  IQ'sünü karışlayasım  var.  Söyler  misiniz  insan  kızını böyle  şeyler  yapmaya  niye  zorluyorsunuz?  Niye  bu  hayatta  size  tanınan yaşam  gibi  bir  güzelliğin  sonsuz nefesini  içinize  çekmiyorsunuz?  Neden  böyle  burnunuzdan  soluyorsunuz,  niye böyle  agresifsiniz?  Durun  hele bir!..  Bir  nefes  alın.  Oksijen beyninize  bir  ulaşsın.  Yoksa geri  zekalı  olacaksınız.  Zaten bazıları  adeta  cahiliye  döneminden  fırlamış  gibi dünyaya  bakıyor.  İnsan kızı  diyor;  ki  al  şunu  cehalet  dönemine  bandır bandır,  sonra  da  manivela ile  savur  uzaya,  karanlık maddede  kaybolsun.  "O  derece  mi?"  diye  soracaksınız.  Evet, o  derece  yani... 

AKP-Erdoğan  iktidarının,  tecavüzcüleri cüretlendiren  yasal  düzenleme  çabaları şimdilik  dursa  da  kısa  bir  süre  sonra  bu  yasayı  torbada  görürsek  şaşırmayalım. 
Malum  ülkeyi  felakete  götüren  yasal  süreçte  torba  yasalarla  sağlandı.  Tabii  insan bir  yere  kadar  Erdoğan  ve  çevresindeki ufuneti  anlıyor.  Adamların  her  yerinden cerahat  akıyor.  Ülkeyi  iğrenç  bir  koku  sarmış  gidiyor.  İktidarın  ruhu  sarıp  sarmalamış  ülkeyi,  ortalığı  çirkeflik  götürüyor. 
Durum  hoca-cemaat  ilişkisine  benziyor. 
Bazıları  ise  aldığı  hızla  edepsizlikte  dip  yapıyor.  Tecavüzcüleri  aklayan  yasa  için  sanal dünyada  söylenmeyen  söz  yok  maşallah! 
"Sen  Müslümansan  namus  ve  iffetine  düşkünsen  kimse  dokunmaz  zaten."  Ulan . 

(isteyen  bu  noktalı  yere  istediğini  koyabilir) 


adam,  laf  öyle  değil,  "sen  insansan  eğer kimsenin  namusuna  iffetine  göz  dikmezsin"  olmalıydı,  "şimdi  kadınlar  giydikleriyle diliyle  söyleyemediklerini  söylüyor"  diyor bir  de  üstüne.  O  da  yetmemiş,  "Allah'ın demiş  ki;  'teninin  rengini  helalinden  başkasına  gösterme,  gerekmedikçe  toplulukta yabancı  erkeklere  sesini  duyurma',  siz bunları  yapın,  bakın  bakayım  tecavüz  oluyor  mu?  ....  Cehennemin  %90'unu  kadınlar  dolduracak...  her  yerde  rezilliğiniz çıkıyor,  kalça  sallayanı,  bağırıp-çağıranı .... 
Kimse  kimseye  zorla  bir  şey  yaptıramaz. 
Siz  kadınlar  yüzünden  ....  çocuklara  saldırıyorlar.  Her  şeyin  sorumlusu  kadınlar"  diyerek  işin  içinden  çıkıyor. 
Gerçek  şu  ki,  her  açıdan  olmasa  da  erkeklerin  büyük bir  çoğunluğu  böyle  düşünüyor.  Tecavüze  en  fazla karşı  olan  kişiyle  bile  sohbet et,  bir  süre  sonra  "tabii  kadınların  da  dikkat  etmesi  gereken şeyler  var"  gibi  laflar  dilinden  dökülüyor.  Kadın  konuşunca  aklında  bir  tek kadınların  tecavüze  uğradığı  fikri  oluştuğundan  çocukların,  yeni  doğan bebeklerin,  hayvanların hatta  doğanın  tecavüze  uğradığını  unutuyor  ya  da  atlıyor  o gerçekliği.  Cehalet  döneminden  fırlayan  bu zotzot  "tenini  'helalinden'  başkasına  gösterme,  tecavüze  uğrarsın,  'helalden'  kasıt neyse  artık.  "Yabancı  bir  erkeğe  sesini  duyurma.  Sesinden  tahrik  olur."  Kadınların %90'nın  tandık  erkekler  tarafından  tecavüze  uğradığını  ve  öldürüldüğünü  ise  hiç hatırlamıyor  angot.  "Yürürken  kalçanı  sallama",  "giydiğin  kıyafet  gel  bana  tecavüz et  diyor.  Erkeğin  canı  can  değil  mi?  Kendini tutamaz,  yapar."  Yani  'potansiyel  tecavüzcüyüm  ben'  diyor  ve  rengini  açığa  vuruyor. 
Aslında  her  sözcüğü  şu  anlama  geliyor:  "gel helalinden  bana  bir  sopa  çek.  Bak  dilimle söyleyemediklerimi  giydiklerimle  söylüyorum,  gel  mezarımı  kaz.  Görmüyor  musun, sesimin  tonundan  da  mı  anlamadın  benim bir  rezil  olduğumu?  Şu  sıfata  bir  bak,  tam bir  mahlukat!"  Yani  anlayacağınız  sıfatına 


tükürseniz  yağmur  yağdı  sanır.  Öyle  de arsız  ve  beyinsiz.  Ne  söylerseniz  söyleyen pişkinliğe  vurur.  Şimdi  bu  gılman,  zotzot öyle  kendiliğinden  konuşmuyor.  Kılavuzuna bakarak  dile  geliyor.  Eee  ne  demişler  kılavuzu  AKP  olanın  burnu  Erdoğan'ın  b..  çıkmaz.  İşte  buna  da  yeni  Türkiye  şekillenmesi deniliyor.  Erdoğan  dedi  ya,  "yeni  Türkiye ufuktan  görünüyor  artık"  diye. 

Garip  olan  da  ne  biliyor  musunuz?  Tecavüze  karşı  olanların,  tecavüzün  ne  kadar kötü  bir  şey  olduğunu  "bunların  hepsini  bir yere  toplayıp  tecavüz  edeceksin"  diyerek anlatması.  Akıllara  zarar  bir  anlatma  metodu.  Allah  kimsenin  aklına  böyle  bir  metot getirmesin.  Zaten  iktidarın  her  konuşması dehşet  verici.  Resmen  ahalinin  zihnini  istismar  ediyor.  Adam  "ben  baş  çobanım" 
diyor,  orada  oturanlar  bir  alkış,  bir  alkış  çalıyor,  sanırsınız  ülke  refaha  kavuşmuş.  O derece  büyük  bir  aptallıkla  alkışlıyorlar.  Aklıma  Albert  Einstein'nın  "İki  şey  sonsuzdur; insanoğlunun  aptallığı  ve  evren,  fakat  İkincisinden  emin  değilim"  sözü  geliyor.  Ülke ekonomisi  batıyor.  Dolar  yükseliyor.  Başbakan,  "önemli  değil,  dolar,  boşalır"  diyerek alay  ediyor.  Öbürü  de  cemaat  ya,  "bize  ne dolar'dan,  bizim  paramız  değil  ki"  diyor. 
Sonra  baş  çoban  konuşuyor:  "bir  kıymeti harbesi  yok." 

Dolar  tavan  yapıyor.  Adam  konuştukça ülke  batıyor.  AP,  Türkiye  ile  müzakereleri donduruyor.  Bunlar  çıkıp  "bu  kararı  yok hükmünde  sayıyoruz,  hiç  bir  hukuki  bağlayıcılığı  yok"  diyor. 

Ne  diyelim  Sevgili  Okuyucu,  bazıları  kötülüğe  doymuyor.  Her  hareketleri  bu  ülkeyi yıkıyor,  yakıyor.  Aklıma  bir  şarkının  sözleri geldi.  Şöyle  diyordu: 

"Konuşanlar  hiçbir  şey  bilmiyor. 

Zararını  öğreniyorlar, 

Çoğu  yerde  talihine  küfredenler  gibi... 

Korkanlar  da  heba  oluyor." 

Mesele  de  burada  işte,  heba  olmamak yani.  "Kör  talih"  deyip  şansına  küfretmemek...  Kötülüğü  görmek  ve  cesaretle  kötülüğün  üzerine  gitmek...  Şimdiki zamanın  ruhu,  kötülüğe  doymayanları  tepiklemek  zamanıdır.  Unutmayın,  "kör talih"  diye  bir  şey  yoktur.  Korkularımızın heba  ettikleri  vardır!.. 
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Soldan  Sağa: 

1  -  Süreli  yayınları,  parasını  önceden  ödeyerek  alma 
işi  /  bir  cismin  sınırlarını  oluşturan  noktaların  belli bir  noktaya  veya  düzleme  göre  uzaklıklarının  eşit olması,  2-  seyirlik  oyunların  sergilendiği  bir  açık hava  tiyatro  türü,  3-  bir  tür  zamk  /  bir  noktanın uzaydaki  yerini  belirtmeye  yarayan  çizgilerden  her biri  /Türkiye'nin  para  birimi,  4-  altın'ın  simgesi  / eşek  anırması  /  amerikyum'un  simgesi  /  hala,  5- ilave  /  nitelik  yönünden  eşit,  uygun  /  eksikliği  çeşitli hastalıklara  yol  açan  maddelere  verilen  genel  ad,  6- Kürtçe  bir  isim  /  prensip,  7-  doktor'un  kısaltması  / 
Shneiderbanger  soyadlı  Güney  Kürdistan'da  2005 
yılında  kaza  sonucu  yaşamını  yitiren  enternasyona¬ li  devrimcinin  ön  adı  /  mesafe,  8-  kendi  kendine sıkı  denetim  uygulayan  /  Kürtçe  ağabey  anlamında kullanılır,  9-  silahlı  kuvvetlerde  en  küçük  birlik  /  bilgisayarlarda  basit  programlarla  düzenlenmiş  bir oyun  türü  /  matematikte  sabit bir  sayı,  10-  etrafı  sularla  çevrili  kara  parçası  /  Kürtçe'de 
'soğuk'/ pişmanlık,  11- Özgür 
Gündem  gazetesinin  yayın yönetmenliği  görevini  sürdürürken  örgüt  üyesi  olmak  iddiasıyla  tutuklanan  Alpay soyadlı  dilbilimcinin  adı /be¬ lirti,  iz,  12- dili  geçmiş  zaman eki  /  avanak,  budala  /  Kızıldeniz  ile  Umman  denizi  arasındaki  körfezin  adı,  13-  bir  nota 
/erler /satrançta  özel  bir hamle  /  ateist,  14-  kerestesinden  yararlanılan  birçok ağacın  ortak  adı /utanma, 

1 5- Yüksekdağ  soyadlı  HDP 
eşbaşkanının  adı  /  geceye özgü /bir  binek  hayvanı. 


Yukarıdan  Aşağıya: 

1-  Kapatılan  Özgür  Gündem  Gazetesi'nin  tutuklu Yayın  Danışma  Kurulu  üyesi  /  üstüne  öteberi  koymaya  yarayan  levha,  2-  bir  yılan  türü  /  tenis  maçlarının  yapıldığı  alan  /  büyükbaba,  3-  eski  bir ağırlık  ölçüsü  birimi  /  hekim  /  gümüş'ün  simgesi, 4-  bir  olumsuzluk  öneki  /ut  çalan  kimse  /  bir  nota  / doğum  yaptıran  kadın,  5-  yankı  /  bir  balık  türü  / Nazım  Hikmet'in  soyadı,  6-  kendinden  geçme  /  bir içeçek,  7-  idrar  /  öz  su  /  Kürtçe'de 'intikam',  8-  kötü karşıtı  /  ön  çalışma  /  zeki'nin  bir  hecesi,  9-meyve ve  sebze  satan  kimse  /  düzenleyici,  10-  delikli  bir tür  kumaş  /  bir  nota  /  bir  Hıristiyan  yortusu,  11- Türk  devletinin  resmi  kanalı  /  bir  şeker  çeşidi,  12- Romanya'nın  plaka  işareti  /  sürülmemiş  sert  toprak /  fakat,  lâkin,  13-  kamulaştırma  /  kötü,  sevimsiz, 

14-  Kürtçe'de 'çapa'  /  müzikli  ve  konuşmalı  bölümlerin  bir  arada  olduğu  hafif  konulu  sahne  gösterisi, 

15-  bir  hayvan /piston. 


140.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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Kanser  kadınlan  tehdit  ediyor 


v. 


Yapılan  bir  araştırmaya  göre,  gelecekte  kadınlar  arasında  kansere  yakalananların  sayısında  büyük  artış yaşanması  bekleniyor.  2030'da  5,5  milyon  kadının  öleceği  tahmin  ediliyor. 
Paris'te  yayınlanan  bir  araştırmaya göre,  2030  yılında  5,5  milyon  kadın  kötü huylu  tümör  nedeniyle  hayatını  kaybedebilir.  Bunun  oldukça  yüksek  bir  oran olduğu  ve  14  yıl  içinde  yüzde  60  artış anlamına  geldiği  kaydedildi.  2012  yılında  3,5  milyon  kadın  kanserden  hayatını  kaybetmişti. 

Araştırma  için  Alman  ilaç  firması 


Merck  ile  işbirliği  yapan  Amerikan  Kanser  Derneği  (ACS),  ölüm  vakalarındaki  artışı  toplumun yaşlanması  ve  nüfus  artışına  bağlıyor.  Rapora göre,  özellikle  düşük  ve  orta  gelir  seviyesine sahip  gelişmekte  olan  ülkeler  olumsuz  etkileniyor.  Bu  bölgelerde  sağlık  sistemindeki  ilerlemeler  nedeniyle  yaşam  beklentisini  artsa  da ekonomik  kalkınmanın  obezite  gibi  risk  faktörlerine  yol  açtığı  kaydediliyor. 

Araştırmanın  yazarlarından  Sally  Cowal,  koruyucu  önlemler  ve  tedavi  metotlarının  varlığı konusunda  da  coğrafi  açıdan  büyük  eşitsizlikler  olduğunu  söyledi. 

Kanser  şu  anda  dolaşım  sistemi  hastalıkla¬ 


rından  sonra  kadınlar  arasında  en  fazla  ölüme yol  açan  hastalık.  2012  yılında  kadın  ölümleri¬ nin  yüzde  14'ü  kanserden  meydana  geldi.  En fazla  yakalanılan  kansertürleri  ise  meme  kanseri,  akciğer  kanseri,  bağırsak  kanseri  ve  rahim kanseri. 

Yeni  araştırmalara  göre,  genç  kızlar  HPV aşısı  olduğu  takdirde  rahim  kanseri  vakaların¬ dan  çoğunun  önlenmesi  mümkün.  Meme kanserinde  ise  erken  tanı  ve  tedavi  yöntemleri gelişmekte  olan  ülkelerde  büyük  bir  sorun  olarak  görülüyor.  Afrika  ve  Güneydoğu  Asya'da 
30  ülkede  kemoterapi  imkanlarının  olmadığı 
kaydedildi. 


YEMEK  TARİFİ 

Erişteli  yoğurt  çorbası 


Gripten  hızlı 

kurtulmak  için... 


I  su  bardağı  nohut 
5  su  bardağı  sıcak  su 
1  su  bardağı  et  ya  da  tavuk  suyu 
Tuz 

1  su  bardağı  kepekli  erişte 
1  su  bardağı  light  yoğurt 
1  yemek  kaşığı  tam  buğday  unu 
2  tatlı  kaşığı  tereyağı 
1  yemek  kaşığı  kuru  nane 


Nohutları  bol  suyla  yıkayıp  suyunu  süzün.  Üzerine  su  ekleyip  1  gece  bekletin.  Suyunu  değiştirip  yumuşayıncaya  kadar  haşlayın.  Su  ve  et suyunu  kaynamaya  bırakın.  Tuz  ve  erişteleri ekleyerek  yumuşayıncaya  kadar  pişirin.  Nohutları  ekleyin  ve  15  dakika  daha  pişirin. 

Bir  kasede  yoğurt  ve  unu  iyice  karıştırın. 
Çorbanın  suyundan  1  kepçe  kadar  ekleyerek  çırpın  ve  bunu  çorbaya  yavaş yavaş  ekleyerek  karıştırın.  15  dakika pişirin.  Ayrı  bir  tavada  tereyağını  eritip  nane  ile  karıştırın  ve  çorbaya  ekleyin.  Sıcak  servis  yapın.  Afiyet  olsun.. 


Sonbahar  ve  kış  aylarında  sık  görülen grip,  nezle,  soğuk  algınlığı  gibi  hastalıklardan  korunmak  için  bağışıklık Sistemini  güçlendiren  meyve  ve  sebzelerden F  destek  almak  büyük  önem  taşıyor.  Şifayı  çoktan  kapanların  da  yapması  gereken  yine  iyileşmeyi  hızlandıran  gıdaları  tüketmek. 

Soğan  ve  sarımsak  tüketin 

Allium  ailesinin  en  dikkat  çeken  üyelerinden  olan  soğan  ve  sarımsak,  içeriğinde  bulunan  kükürtlü  bileşiklerin  neden  olduğu keskin  koku  nedeniyle  tüketiminden  kaçındığımız  bir  ikili.  Fakat  anti-mikrobiyel  etkisiyle vücut  direncinin  ve  bağışıklığın  güçlü  tu¬ 


tulmasına  oldukça  yardımcı.  Isı  veya  parçalanmayla  birlikte  okside  olmaması  için  sarımsağı  çiğ  olarak  tüketin.  Pişmediğinde  vitamin ve  mineral  içeriğini  kaybetmiyor.  Grip,  farenjit,  nezle  gibi  hastalıklar  kapınızı  çaldığında çorbaların  içerisine,  sindirim  yoluyla  ilgili  bir rahatsızlığınız  yoksa  bolca  ilave  edin. 

Kırmızı  et  ve  limon 

Demir  ve  çinkonun  en  iyi  kaynakları  olan  kırmızı  et,  dokulara  daha  fazla  oksijen  taşınmasına  yardımcı  olarak  iyileşme  sürecine  hız kazandırıyor.  Fakat  kırmızı  etin  içeriğinde  bulunan  minerallerden  daha  iyi  yararlanmak  adına yanında  bol  limon  ilaveli  bir  salata  tüketmekte 


fayda  var.  Bu  şekilde  etin  vücuda  getirdiği  asidik  yük  de  azalmış  oluyor.  Kalp-damar  hastalığınız  yoksa  hastalık  döneminde  haftada  2-3 defa  kırmızı  et  yiyebilirsiniz. 

Omega  3 

Balığın  içerisinde  bulunan  omega  3  yağ  asitleri  anti-inflamatuar  etkiye  sahip.  Ayrıca  viral, bakteriyel,  paraziter  enfeksiyonlara  karşı  konakçı  defansını  zayıflatarak,  hastalıklara  karşı koruyucu  etki  gösteriyor  ve  iyileşme  sürecini hızlandırıyor.  Mevsimine  uygun  olarak  haftada 
1  veya  2  defa  tüketimi  kısa  sürede  toparlanmanıza  yardımcı  olabilir. 

Bol  baharat 

Baharatlarda  bulunan  antioksidanlar  da  bağışıklık  sistemini  destekliyor.  Hatta  bazı  baharatlar,  boğazda  oluşan  enfeksiyonun  iyileşme sürecini  hızlandırıyor.  Herhangi  bir  sağlık  probleminiz  yoksa,  salataların  veya  yoğurdun  içerisine  bol  miktarda  baharat  ilave  ederek tüketebilirsiniz. 


Mevsim  geçişlerinde saç  dökülmesi 


Mevsim  geçişlerinin  en  büyük  sorunu saç  dökülmesidir.  Kadın  veya  erkek farketmez,  saçlar  en  çok  bu  dönemde  dökülür.  Saç  dökülmesini  önlemek  için, kesinlikle  sebebinin  tespit  edilmesi  gerekir.  Aksi halde  yapılacak  saç  bakımları,  saç  tedavi  seçenekleri  geçici  çözümler  olacaktır  ve  uygulamayı bıraktığınız  anda  saçlarınız  tekrar  dökülmeye devam  edecektir.  Bu  sebeple  saç  dökülmesinden kurtulmak  istiyorsanız,  önce  saç  dökülmesinin  altında  yatan  etkeni  tespit  edip  ve  bu  etkene  uygun tedavi  yöntemini  tercih  etmelisiniz. 

Gün  içinde  ortalama  100  tel  saç  dökülmektedir.  Olağan  şekilde  dökülen  bu  saçların  yerine  yenileri  çıkar.  Ayrıca  kalıtımsal  faktörler,  beslenme bozuklukları,  metabolik  hastalıklar,  vitamin  eksiklikleri  gibi  çeşitli  etkenlerin  yanı  sıra,  mevsim  değişiklikleri  de  önemli  saç  dökülmesi nedenlerindendir.  Özellikle  sonbahar  ve  ilkbahar başlangıçlarında  çoğumuz  aniden  saçlarımızda belirgin  dökülme  başladığını  fark  ederiz.  Bu  dökülmeler  normalin  iki  katı  yoğunluğa  ulaşabilir. 


Özellikle  bahar  aylarında güneş  ışınlarının  yoğunlaşması,  saç döngüsünü  düzenleyen  hormonlarda  artış sağlar,  bu  da  saç  dökülmesini  arttırır.  En yoğun  olarak  kış  aylarında  büyüyen  saçların baharda  dökülmesi  günde  100-200  tele  kadar yükselebilmektedir.  Saçları  her  gün  yıkamak  iyi değildir  Mevsim  geçişlerinde  yaşanan  bu  dökülmeleri  çeşitli  bakım  önlemleri  ve  tedavilerle azaltmak  mümkündür.  Öncelikle  saçların  yağlı  olduğu  düşünülerek  her  gün  yıkanması,  derideki koruyucu  tabakayı  yok  ederek  kepeklenme  ve saç  dökülmesinde  artışa  yol  açacağı  bilinmeli, bundan  kaçınılmalıdır.  En  sağlıklısı  saçların  haftada  2-3  kez  pH  değeri  5.5  olan  bir  şampuanla  yıkanmasıdır.  Ayrıca  yıkama  sırasında  çok  sıcak  su yerine  ılık  su  kullanılmalıdır.  Saçlarda  jöle,  briyantin  gibi  ürünler  uzun  süre  bırakılmamalıdır.  Bu ürünlerin  saçın  ve  saçlı  derinin  doğal  yapısını  boz¬ 


duğu  akılda  tutulmalı,  saçın  maruz kaldığı  kimyasal  etkinin uzamaması  için  jöle  kullanan kişiler,  gün  sonunda  saçlarını  mutlaka  yıkamalıdırlar.  A  vitamini  döker,  B  vitamini korur  Bu  dönemde  beslenmeye  de  dikkat  edilmeli,  protein  ağırlıklı  besinlerin  tüketimine  özen gösterilmelidir.  B  grubu  vitamin  desteği  kullanılabilir,  demir  ve  çinko  eksikliği  varsa  takviye  edilmelidir.  Yüksek  miktarda  A  vitamini  alımı  ise  tam aksi  yönde  saç  dökülmesini  yoğunlaştırır,  bundan uzak  durulmalıdır.  Benzer  şekilde  A  vitamini  türevleri  içeren  ve  hap  şeklinde  kullanılan  sivilce ilaçlarının  da  saç  dökülmesini  arttırabileceği  unutulmamalıdır. 


Pratik  Öneriler 


□Gözlüğünüzün  vidası  çok  çabuk  çıkıyorsa  vidayı  takma¬ dan  önce,vidanın  gireceği  deliğe  renksiz  oje  damlatın.Vidayı  öyle  takın. 

□  Satın  aldığınız  ayakkabılar,  ayağınızı  sıkıyor  ise  onları birkaç  dakika  buhara  tutun. 

□  Mobilyaların  yerlerini  değiştirdiğinizde  halıların  üzerinde  iz  bırakır.  Bu  izleri  yok  etmek  için  izlerin  üzerine  bir parça  buz  koyun  ve  erimesini  bekleyin.  Daha  sonra  üzerinde  elektrik  süpürgesini  gezdirin.  İzden  eser  kalmadığını  göreceksiniz. 

□  Fermuarlı  giyeceklerinizi  çamaşır  makinesine  koyma¬ dan  önce  kapalı  olup  olmadığını  kontrol  edin.  Açıksa  zedelenebilirler.  Fermuar  arasında  biriken  deterjan çoğunlukla  fermuarın  işlevini  bozar  bu  nedenle  yıkama¬ dan  evvel  fermuarı  kapatmak  en  doğrusudur. 

□  Üst  üste  koyduğunuz  bardaklar  yapışıp  çıkmıyorsa  bir leğenin  içerisine  koyun.  Üstteki  bardağın  içerisine  buz koyup  leğenin  içerisine  yavaş  yavaş  sıcak  su  koyun.  Bardakların  kolayca  çıktığını  göreceksiniz. 

□Satın  aldığınız  plastik  ve  cam  eşyaların  üzerine  yapıştırılan  etiketlerden  kurtulmak  için  etiketin  üzerine  yemeklik  margarin  sürün  ve  15  dakika  bekletin.  Bir  bez  ile ovalayıp  yıkayın.  Üzerinde  hiç  bir  leke  ve  çizilme  oluşmayacaktır. 


Migren  nedir  ve  nasıl  geçer? 


Migren  baş  ağrıları,  kan  damarlarının  genişlemesi ve  bu  kan  damarlarının  çevresini  saran  sinir  liflerinin sıkışması  sonucu  çeşitli  kimyasal  maddelerin  salınmasıyla  başlar.  Baş  ağrısı  sırasında,  kafatasının  dışında,  şakak  bölgesinde,  hemen  deri  altında  yer  alan temporal  arter  genişler  ve  genelde  bu  genişlemeyi migren  atağı  yaşayan  kişi  hisseder.  Bu  damarın  genişlemesi  enflamasyona  (yangı),  ağrıya  ve  damarın daha  fazla  genişlemesine  yol  açan  kimyasalların  salınmasına  neden  olur. 

Migren  baş  ağrısının  özellikleri 

Migrenli  kişilerin  büyük  çoğunluğunda  baş  ağrısı en  azından  atağın  başlangıcında  başın  tek  bir  tarafından  başlar.  Daha  sonraları  bir  kısım  hastada  her iki  tarafı  tutar.  Bu  özelliği  sebebi  ile  yarım  baş  ağrısı denir.  Migren  atakları  bazı  hastalarda  haftada  birkaç kez  olurken;  hastaların  bazılarında  çok  seyrek  olabilir.  Ancak  genel  bir  ortalama  ayda  2-3  atak  şeklindedir.  Ağrı,  yaşamı  oldukça  etkiler,  kişi  gündelik  işlerini dahi  yapamaz  hale  gelir.  Ağrı  şiddeti  arttıkça  bulanık 


görme,  kusma  gibi  sonuçlar  doğurabilir  ve  hastalar migreni  tarif  ederken  zonklama,  yanma,  patlama,  sıkışma  tanımlarını  sıklıkla  kullanır.  Kişiler  genel  olarak "başımı  tutup  koparmak  istiyorum"  tabirlerini  kullanıp  başını  duvara  vurma  ve  çaputla  bağlama  gibi  eylemlerde  bulunur.  Başına  çaput  kan  akımını yavaşlattığından  ötürü  ağrıda  bir  nebze  azalmalara neden  olabilir. 

Migrenin  başlamasına  sebep  olabilen  başlıca  faktörleri  şöyle  sıralayabiliriz: 

•  Migrene  sebep  olan  yiyecek  içecek  tüketmek 

•Açlık  ve  çok  fazla  yemek  yemek 

•Stres 

•Yeterli  su  tüketmemek 

İklim  ve  hava  değişiklikleri 

Hormonal  değişimler;  migren  hastası  kadınların yaklaşık  yüzde  70'inde  ataklar,  adet  döneminde  sıklaşır  ve  şiddetleri  artar.  Bazı  kadınlarda  migren  krizleri  sadece  adet  dönemlerinde  olur.  Bazı  durumlarda 


ise  özellikle  adet  sırasında  olan ağrılar  daha  şiddetli  olur. 

Uykusuzluk  veya  fazla  uyku,  kişisel  alışkanlıklar,  kokular  ve  ışık,  sigara,  alkol  ve  bazı  ağır  kokular  migreni  tetikleyebilir. 

Doğal  tıbbın  migren  için  önerileri 

Öncelikle  günlük  yaşantıya  dikkat  etmek  yani  yeterli  su  tüketmek,  yeterli  uyumak,  günlük  spor  faaliyetleri  yapmak,  yoga  ve  meditasyonla  bedeni  ve ruhu  şifalandırmak,  doğal  beslenmek,  idrarı  tutmamak,  stresi  rehabilite  etmek,  sigara  ve  alkol  kullanımından  uzak  durmak  vs  migren  ve  birçok  hastalık için  koruyucu  önlemlerdir.  Bunları  yaptınız  ve  hâlâ migren  atağı  yaşıyorsanız  atağınız  başlamadan  gelen sinyalleri  doğru  değerlendirerek  kendinize  birkaç soru  sorun. 

Aç  mıyım?  Yeterli  su  içtim  mi?  Bugün  ne  tükettim, ne  yaşadım  da  bedenim  beni  uyardı?  Bu  soruları  sorduktan  sonra  yukarda  migreni  tetikleyen  durumlara karşı  evde  kendini  imkânlarınızla  kullanabileceğiniz 


bazı  yöntemler  var: 
•Önce  karanlık  ve sessiz  bir  ortamda  uzanıp  ellerinizle  başınıza  dokunmalısınız 
•Ağrı  halkanız  artıyorsa  1  çay bardağı  melisa  çayı  içerek  ağrının dinmesini  sağlayabilirsiniz 
•  Hemofiliniz,  kronik  böbrek  rahatsızlığınız,  varisiniz  yoksa  bir  dilim taze  zencefili  ağzınıza  alıp  çiğneyebilir veya  zencefil  çayı  tüketebilirsiniz. 

Tabii  bu  yöntemleri  hem  akut  ağrı  durumlarında  hem  de  kronik  migren  tanısı  konulmuşsa yapabilirsiniz.  Aksi  takdirde  her  baş  ağrısı  migren  değildir.  Baş  ağrıları  nedenleri  arasında;  beyin  zarı  ve merkezi  sinir  sistemi  iltihapları,  beyin  tümörleri,  sinüzit,  orta  kulak  iltihabı,  bademcik  iltihabı,  farenjit, görme  kusurları,  göz  tansiyonu,  temporal  arteritis, trigeminal  nevralji,  boyun  omurlarında  kireçlenme gibi  birçok  neden  sayılabilir.  ◄  Kaynak:  Gaiadergi 


Onlar  bize kutsal  yolu 

gösterdi 


•  Saadet  FERHAT  DERSİM 


İnsan  neden  toprağına  benzer  bilir  misiniz? 
"Topraktan  geldik  toprağa  gideceğiz" 
denir.  "Eski  toprak"  denir  sağlam  insanlara. 
Neden? 

Toprak  verimli,  bereketli,  güzelse,  o  topraklar üzerinde  mutluluk  içinde  yaşıyorsa  insanı  da  iyidir. 
Gözü  toktur...  Hainlik,  hırsızlık,  kötülük,  yalan  gelmez  aklına...  Güzel  yaşadığı  ömrünün  sona  ermesine  de,  ölümün  gelişine  de  çok  acımaz  içi,  iyi yaşamışsa. 

Ölümden,  yaşamayı  başaramayanlar  korkar.  Yaşamayanlar...  Bir  türlü  tadını  alamadıkları  o  yaşamın  sona  ermesini  kabullenemez,  isyan  ederler. 
Geldikleri  toprağa  dönmeyi  kabul  edemezler.  Yaşamayı  başaramadıkları  gibi  ölmeye  de  hiç  hazır olmazlar.  Kıtlıktan  çıkmış  bir  insanın  doymak  bilmemesi  gibidir  yaşama  doyamamak. 

Toprak  insanı  doyurur.  "Gözünü  toprak  doyursun"  sözü  en  doymayanı  bile  doyuran,  tamamına erdiren  asli  ana  için  söylenir.  Toprak  anadır;  doyuran,  besleyen,  biçim  verendir. 

Toprağı  bereketli  ve  güzel  olanlar,  güzel  olurlar. 
İyilikten  başka  bir  şey  bilmezler. 

İnsanların  aklına  kötülük  ne  zaman  geldi,  ilk kötülük  nasıl  oluştu  bilmiyorum  ama  toprağının insanı  olmayı  bilenlerin  iyi  insanlar  olduklarını  biliyorum.  Kötülük  düşünmeyen,  kötülere  bile  iyilik yapmaktan  başka  bir  şey  bilmeyen  insanın  saflığını  bilirim.  Saf  ve  temiz  insanların  meskenlerinde,  onların  yarattıkları  gelenek,  inanç  sistemi ve  yaşam  anlayışı  içinde  yaşayınca  kötülüklerin kaynağının  sonradan  ortaya  çıkan  bir  canavarın yarattığı  bir  salgın  olduğunu  anlamak  zor  değil. 


İnsanın  özünden  gelmediğini,  insan  doğasında olmadığını  iyi  biliyorum. 

İnsan  neden  toprağına  benzer?  Çünkü  ondan gelmiştir.  Onun  üstünde  oluşan  gelenekten  beslenmiştir.  Buğdayından,  suyundan  beslendiği  gibi... 
Onun  sarp  coğrafyasıyla  yaşam  kavgası  verirken asi,  güzellikleriyle  oynaşırken  asil,  verimliliğiyle  coşarken  sevgi  dolu  olmuştur.  Emek  harcayıp  karşılığını  aldıkça  inancı,  umudu,  sabrı  öğrenmiştir. 

O  toprak  ki  bir  avuç  toz,  çamur  değildir.  Hafızadır.  Gelenektir.  İnançtır.  Yaşama  tutkusu,  sevgisidir. 
İnsanın  insana  bağlılığıdır.  Aynı  dilden  konuşmanın, beraber  yaratmanın  ve  birbirini  anlamanın  anlatılamaz  sevincidir. 

İnsanı  toprağından  koparmak  bunlardan  koparmaktır.  Anılarından,  canından,  ruhundan...  Birgün birileri  gelir  ve  kök  saldığınız  bu  hayattan,  bu  topraktan  sizi  söküp  atmaya  çalışır.  Öyle  acımasızca yaparlar  ki,  hatırlamak  bile  istemeyesiniz,  dönüp arkanıza  bakmayasınız  isterler. 

Ölmek  kolaydır  ve  özlenen  bir  şeydir  çoğu zaman  ama  topraklarından  ayrı  kalmak,  toprağın bilgisinden  koparılmak...  İşte  onu  yaşamak,  anlatmak  öyle  zordur  ki. 

Üstünde  bir  zamanlar  özgürce  yaşadığımız  ve ondan  kopmayı  ölümden  daha  korkunç  bulduğumuz  topraklarımızdan  sürüldük,  bizi  var  eden topraklarımız  yakıldı,  yıkıldı.  O  ana,  bizi  biz  eden o  tarih  yakılmak,  yok  edilmek  istendi.  Yakıp  yıkanlar  karşımıza  kurtarıcı  olarak  çıkmak  istediler. 
Kendilerini  kahramanlarımız  olarak  sunmak  istediler.  Kapılarına  yüz  sürdük  tüm  saflığımızla.  Tekrar  tekrar  kandırıldık. 

Bir  kere  toprağından  kopmasın  insan.  Kendi  kökleri  üzerinde  duramasın,  yalpalamaya  başlasın  bir... 
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Daha  üzerinden  bir  nesil  geçmeden,  yaşananların  tanıkları  hâlâ  ayaktayken  kendini  unutuş  ve başlarına  gelenlere  bu  kadar  sessiz  kalışı  anlar  mısınız  siz?  Dersim'de  38'de  insanlara  yapılanları?  O korkuyu...  Gözlere,  yüreklere,  ruhlara  sinmiş  korkuyu  hiçbir  şey  paklamaz.  İnsan  içinde  bir  kere duymasın  onu,  iflâh  olamaz. 

"Kılıç  artıkları"  kelimesi  geleceğini  geçmişin  korkularına  feda  edenleri  ifade  eder.  O  büyük  korkuyu her  şeyi  ile  duymuş  birinin  yüreğinde  iflah  olmaz bir  hastalık  peyda  olur.  O,  artık  yaşamayı  hiç  başaramaz.  Ölümden  korkan  yaşamayı  da  unutur.  Kendini  unutur.  Korkuları  onu  her  şeyden  alır. 
Topraktan  korkar  olur.  Ondan  sonra  artık  benzemez  toprağına.  Onu  reddettiği  anda  her  şeyi  reddetmiştir.  Topraklarından  kendilerine  bulaşan  o tozu  üstlerinden  silkelemeye  ve  bunla  yetinmeyip tozlu  olmayı  küçümsemeye,  ayıpsamaya,  bu  hallerinden  utanmaya  başladıklarında  bulaşıcı  bir  hastalık  gibi  yayılır  ve  bu  bir  yıkım  getirir. 

Bu  yüzden  Dersim'de  iki  çeşit  insan  yaşar.  Keskin bir  bıçakla  ayrılmış  gibi  farklı  iki  çeşit  insan: 

Tozlular  ve  üstlerindeki  tozdan  utananlar... 

En  kötüsü  nedir  bilir  misiniz?  Unutmak...  Toprağı,  orada  yaşananları  unutmak... 

Bize  bunu  yapanları  tanımamak,  yüreğindeki acıyı  hafifletmenin  en  kolay  yollarına  düşmek. 

Sonradan  biryama  gibi  bedenlerinde  taşıdıkları kötülüğün  ve  birtürlü  kendilerine  olmayan  bu  giysilerin  içinde  biçimsiz  duruşları  da  bundandır  bazılarının.  Bu  kadar  iğreti  ve  itici...  Bu  kadar yabancı... 

Unutmak  o  yüzden  ihanettir.  İhaneti  doğuran yatak  belleksizliktir.  Belleksiz  bir  insan  ve  toplumu kendine  karşıt  olmaya  rahatlıkla  yönlendirebilir, kandırabilir  ve  topraklarının  kokusunu,  sesini,  sessizliğini,  rengini,  güzelliklerini  oradan  kendisine  yapışan  o  izleri  görmemesini  sağlayabilirsiniz. 
Hatırlamamak  ve  acı  çekmemek  için  çok  şey  yapabilir  o  zaman  insanlar. 

Oysa  yas  tutan  bir  toplumuz  biz... 

Ölümlerine,  acılarına  yas  tutan...  Unutmayan, unutmamak  için  ruhunu  kırbaçlayan  birtoplumuz biz.  Bizler  acılarımızı  hafifletme  peşinde  koşmadık hiç.  Acılarımızın  kaynağına  inerek,  onu  daha  derinden  yaşamanın  yollarını  aradık.  Bu  toprakların  insanı  ağıtlarla  büyüttüğü  acılarını  bile  yaşama bağlanmanın  bir  nedeni  haline  getirdi.  Bizi  topra¬ 


ğın  sesinden  uzaklaştırmayan  ve  onu  anlamamızı sağlayan  bu  oldu. 

Bu  yüzdendir  ki  ne  kadar  katledilsek,  sürgünlere uğrasak  da  baş  eğmedik  bu  devlete.  Bu  sistemi içten  içe  hiç  kabul  etmedik.  Hep  ayrı  bir  yol  aradık kendimize.  Katillerin  yolundan  ayrı  olsun  istedik yolumuz.  Öfkemizi  gömer  gibi  yaptık  ama  bir  yerlerden  fışkırmasına  da  engel  olamadık...  Hep  bir kıvılcım  bekledik  gizliden  gizliye...  Acılar  derledik bir  gülün  dikeni  misali  sürekli  yüreğimize  batan... 
Ağıtlar  büyüttük  yüreklere  işleyen,  içli...  Cellat  tırpanı  misali  boyunlarımızı  biçen  düşmanın  vahşeti karşısında  öfkeler  biledik  doludizgin...  Gizli  gizli,  yüreğimizde  büyüttük  özgürlük  sevdasını.  Özgür  geçmişin  hikâyeleri,  Zerdeşti  gelenek  ve  özgürlük ahlâkı  ile  beslenmiş  bir  çığlık  yerleşti;  ağıtlarla,  anaların  gözyaşları  ile  sulanmış  bir  öfke  yürüdü  bakışlarımıza... 

Ve  sevdalar  büyüttük  yaman... 

Devrimciler  yetiştirdik  yiğit... 

Hepsine  de  "domane  ma"  diyerek  sarıldık.  Onların  yarattıkları  o  büyük  umuda  sarıldık.  Geçtikleri yollara,  gölgelerine,  bıraktıkları  izlere  ve  kendilerini bizler  için  feda  ettiklerinde  cansız  bedenlerine  sarıldık  onların.  Onlar,  "bizim  çocuklar"  korku  içinde, ürkek  bir  dille  ve  ağıtlar  eşliğinde  birbirimize  fısıldadığımız  gerçekleri  haykırmak  ve  varoluşumuz adına  direnmek  için  o  kutsal  yolu  gösterdiler  bize... 

Devletin  zulmüne  karşı  savaşana,  devrimcilere "domane  ma"  derler  Dersim'de.  Gizli  bir  sırrı  birbirine  fısıldar  gibi  bu  sözcükler  fısıldanır  kulaktan kulağa.  Devrimcilerin  ikinci  adı  "bizim  çocuklar" anlamındaki  "domane  ma"dır.  Sıcacık,  sarmalayan, sahiplenen  bir  kelimedir  bu.  Kendisini  tüm  Kürdistan'dan  biraz  farklı  gören  ve  "biz"  aidiyeti  içine kolay  kolay  kimseyi  kabul  etmeyen  Dersimliler  dağların  firari  çocuklarına  "bizim  çocuklar"  derler. 
Onlar,  devletin  propagandasını  yaptığı  terörist, katil,  eşkıya  veya  kim  ne  derse  desin  her  şeyden önce  "bizim  çocuklar"dır. 

Hiçbir  şey  bu  iki  kelime  kadar  güzel  bir  biçimde yan  yana  gelip  de  insanın  içine  bir  sıcaklık  yayamaz. 
Hiçbir  kelime  bu  kadar  sahiplenme  ve  sevgi  taşıyamaz.  Hiçbir  kelime  bu  kadar  yakınlık  ifade  edemez. 
Dağların  başında,  yüzlerimize  çarpan  ayazın  donduruculuğunda,  sığındığımız  kaya  kovuklarında  titrerken  içimizi  ısıtan  şey  bu  kelimelerin  büyülü anlamı  olurdu. 
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